
IN EN OM DE 
HERVORMDE

KERK
71e jaargang

nummer 08

18 APRIL 2025

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten 
nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. (1 Korinthe 15:6)

BEVRIJDING

Op 17 april 1945 werd ons dorp bevrijd door de Canadezen. Dat is deze week dus tachtig 
jaar geleden. Reden om de vlag uit te hangen! Wie kan zich de bevrijding nog herinneren? 
De generatie die dat bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Toch twijfelt niemand 
aan het verhaal van de bevrijding van Barneveld. Er zijn tóen getuigen geweest. Tot op 
heden leven we in vrijheid! 
Zondag vieren we Pasen. Kun je daarover hetzelfde zeggen? Hoe weet je nu zeker dat Jezus 
is opgestaan? Hoe weet je dat ook jij straks zult opstaan? Die vraag werd in Korinthe ook 
gesteld. Daar waren mensen die niet in de opstanding van de doden konden of wilden 
geloven. Paulus gaat daar in dit hoofdstuk op in. Hij begint met het heilsfeit van Pasen: 
Christus is opgestaan! De opstanding van de doden kan dan in Korinthe ter discussie 
staan, voor Paulus staat dit Paasevangelie niet ter discussie. Jezus is immers aan velen 
verschenen… 
 Ook aan vijfhonderd broeders tegelijk! Dat is opvallend. Ten eerste: in de evangeliën 
wordt nergens iets verteld over die ontmoeting. Er is weleens gezegd dat het hier gaat om 
dezelfde verschijning als in Mattheus 28:16, maar dat is maar zeer de vraag. Het tweede wat 
opvalt, is dat er tussen Pasen en Hemelvaart al 500 ‘broeders’ waren – gelovigen in Hem, Die 
uit de dood verrees. Vóór Pinksteren is er dus al sprake van 500 gelovigen. Wat een wonder 
dat Gods Geest met Zijn werk doorgaat. Het lijkt ongemerkt te gaan, maar ineens zien en 
horen wij het: meer dan 500. In de derde plaats valt de plek van deze verschijning in de 
opsomming van Paulus op. Eerst verschijnt Jezus aan Kefas, daarna aan de twaalf, en dan aan 
meer dan 500 broeders. Dat is een prachtige climax. Petrus – de woordvoerder; de twaalf – 
de ambtsdragers; maar de gemeente wordt niet vergeten. Het gaat tenslotte om allen!
 Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn! Waar en wanneer het was, weten we 
niet. Maar wel dát deze ontmoeting heeft plaatsgevonden. Ook de vraag ‘aan wie?’ wordt 
niet beantwoord. Meer dan 500 anonieme broeders. Net zoals er vandaag in de gemeente 
mensen zijn die onopvallend hun weg gaan. Als je maar gékend bent door Hem, Die Zijn 
schapen bij hun naam kent en roept en zoekt! Die vijfhonderd stonden ineens oog in oog 
met de Opgestane. Hun gekruisigde Heere en Meester mogen ze weer levend terugzien. 
Al zijn ze voor ons onbekend, in Hem zijn ze gekend en blijven voor eeuwig gekend. Hun 
namen zijn immers geschreven in het boek van het leven. Ze zijn, om het zo maar te 
zeggen, het voorspel op en de belofte van de menigte die niemand tellen kan. Tussen Pasen 
en Hemelvaart worden perspectieven zichtbaar voor de dag van de wederkomst én de 
wederopstanding.
 Van de getuigen van de bevrijding van Barneveld leven er al velen niet meer. 
Sommigen nog wel. De kans dat er van die Canadese jongens nog leven, is nog kleiner. Maar 
we zijn wél bevrijd! Zo is het ook met Pasen. Er zijn getuigen geweest. Meer dan vijfhonderd 
zelfs. Als Paulus dit schrijft zijn de meesten van hen nog in leven. Je kon dus navraag bij hen 
doen. En je kreeg te horen: Pasen is echt en waar gebeurd. Ze leven echter niet allemaal 
meer, sommigen zijn al gestorven. Maar: het is Pasen geweest. Christus heeft dood en graf 
overwonnen. Daarom gebruikt Paulus hier die bijzondere uitdrukking: ontslapen. Ze zijn 
ingeslapen. Wie gaat slapen doet dat met de hoop weer wakker te worden. Sterven is voor 
deze broeders de doorgang geworden naar het eeuwige leven: ‘Ik zal, ontwaakt, uw lof 
ontvouwen.’ 
Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Leef zo bevrijd! Van 
zonde en schuld. Omdat Hij het volbracht heeft.
Ds. L. Plug
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KERKDIENSTEN
Zondag 27 april

OUDE KERK
09.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
11.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke  
(Heilige Doop) 
16.45 uur: (4) ds. P.J. Visser  
(Rotterdam)
19.00 uur: (4) dhr. A.M.K. Peters 
(Kesteren) 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
11.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(Heilige Doop) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 27 april
v.m.: Psalm 72 : 1 (OB|WK)
n.m.: Psalm 72 : 8

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: St. Vrienden van de Rozelaar
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: HGJB

Donderdag 1 mei

OUDE KERK
13.30 uur: ds. P. Molenaar 
Bevestiging van het huwelijk van Naomi 
ter Maaten en Emiel van der Boon

Zondag 20 april - 1e Paasdag

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. L. Plug 
11.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
16.45 uur: (1) ds. J.W. Verboom 
(Apeldoorn)
19.00 uur: (1) ds. J.W. Verboom 
(Apeldoorn)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
11.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 20 april
v.m.: Psalm 118 : 11 (OB) | 118 : 8 (WK)
n.m.: Psalm 118 : 12

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: zieken- en ouderenwerk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: jeugdwerk

Maandag 21 april - 2e Paasdag

OUDE KERK
09.30 uur: (2) ds. G. Herwig 
(Hoge Hexel)

GOEDE HERDERKERK
09.30 uur: (4) ds. L. Plug  
(zangdienst)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Maandag 21 april
v.m.: Psalm 21 : 4

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: algemeen diaconaal werk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: zendingswerkers

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 25.00 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 19 april
19.00 uur: ds. L. Plug 

Zaterdag 26 april
19.00 uur: ds. C.G. Visser 
(Kootwijkerbroek)

KINDEROPPAS
Zondag 20 april
9.00 uur Oude Kerk: groep 7
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 3
16.45 uur Oude Kerk: er is geen oppas
Maandag 21 april
9.30 uur Goede Herderkerk: groep 4 
Zondag 27 april
9.00 uur Oude Kerk: groep 8
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 5
16.45 uur Oude Kerk: groep 18

Voor aanmeldingen en wijzigingen:
Tel:      06-13 81 00 52
Email: mahbarneveld@gmail.com
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ALGEMENE BERICHTEN

KENIAREIS 2025
Een enthousiaste groep jongeren is zich aan het voorbereiden op een reis naar 
Kenia onder leiding van Anton en Els Verstoep. Deze reis is gepland van 
28 juli tot 22 augustus. Op deze plek willen we speciaal aandacht vragen voor 
de actie om gulden bankbiljetten in te zamelen. Deze kunnen namelijk nog 
tot 1 mei omgewisseld worden voor euro’s. Ze kunnen tot uiterlijk 24 april 
ingeleverd worden bij Anton en Els Verstoep, Gowthorpeplein 42. Op zondag 
20 april kunnen ze ook (als extra) in de collectezak gestopt worden. Alle 
gulden briefjes die we die zondag in de collectezakken vinden, zullen bestemd 
worden voor deze actie. 

SENIORENMIDDAG
Donderdag 24 april aanstaande is er weer een seniorenmiddag. Deze wordt 
georganiseerd in K. C. ‘Rehoboth’. De inloop is vanaf 14.15 uur met koffie/thee 
en we beginnen om 14.30 uur. De afsluiting is om 16.30 uur.
De opening en meditatie wordt verzorgd door dhr. A. Verstoep. Tijdens de 
pauze zal er voldoende ruimte zijn voor persoonlijke ontmoeting. Daarna 
houden we met elkaar in groepsverband een Oranje Quiz. Welke groep weet er 
het meest van het Nederlandse Koninklijk Huis? 
Alle senioren (65+), wees welkom, u bent van harte uitgenodigd. 
Ook deze middag kunt u de gulden bankbiljetten (zie hierboven) inleveren bij 
dhr. Verstoep! Heeft u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met diaken 
dhr. J. (Jan) Pinkster. tel: 06 8689 9658.

AFSLUITING WINTERWERK
Zo rond de Pasen wordt het meeste catechese- en clubwerk weer afgesloten. 
We willen God danken voor alles wat weer gedaan mocht worden. We hopen 
en bidden dat het gezaaide zaad mag ontkiemen en vrucht dragen. In de 
morgendiensten op 27 april willen we dit ook in de dankzegging meenemen.

KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG
Op zondag 27 april hoopt koning Willem Alexander zijn geboortedag te 
gedenken. We wensen de koning en allen die bij hem horen Gods zegen toe. 
Vanwege Koningsdag én met het oog op de Bevrijdingsdag willen we na afloop 
van de ochtenddiensten het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus zingen.

GOEDE VRIJDAG
Na zeven zondagen waarop we stil stonden bij het lijden van de Heere Jezus, 
zijn we nu gekomen bij Goede Vrijdag. We komen samen om te gedenken dat 
de Heere Jezus Zijn leven gaf. En dat niet omdat wij zo goed zijn. Maar het toont 
Gods liefde dat Hij Zijn leven gaf, juist toen wij nog zondaars waren. Laten we 
Hem daarom in dankbaarheid aanbidden en ons leven in Zijn hand leggen.

PASEN
Zondag en maandag mogen we vieren dat de dood en het graf niet het laatste 
woord hebben. Christus overwon dood en hel. En door het geloof in Hem 
mogen we tot een nieuw leven opgewekt worden. Hier en nu al. Laten we ons 
daarin verheugen en ons leven, iedere dag, wijden tot Zijn eer.

U zij de glorie, opgestane Heer’, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer’, 
U zij de victorie, nu en immermeer.

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

De eerstvolgende moderamenvergadering van de algemene kerkenraad is op 
9 mei. De stukken hiervoor dienen uiterlijk 1 mei bij de scriba binnen te zijn. De 
vergadering van de algemene kerkenraad is op 21 mei.

Contactpersonen: 
Cora: 0342 55 02 05 
Erik: 06 83 07 65 50

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel: 06-51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN: 
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01 

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23 

SAMEN HELPEN 
Hulpdienst en vervoer 

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
 mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

ZIEKEN- EN OUDERENWERK
Diaconiecollecte zondag 20 april 
(Eerste Paasdag)
De zorg voor zieken en ouderen is 
een belangrijke diaconale taak van de 
christelijke gemeente. Al in de Vroege 
Kerk onderscheidden christenen zich 
doordat ze omzagen naar kwetsbare 
medemensen. Ze gaven daarmee 
gehoor aan Jezus’ opdracht uit 
Mattheüs 25 om (onder anderen) zieken 
te bezoeken. Door ziekte of andere 
lichamelijke ongemakken zijn vooral 
ouderen vaak aan huis gebonden. 
Eenzaamheid ligt dan op de loer, zeker 
als de kring van familie en vrienden 
kleiner wordt. Ook mensen die nog 
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niet zo oud zijn, komen door ziekte 
soms de deur niet meer uit. Diakenen 
en vrijwilligers zoeken deze mensen 
op voor een goed gesprek, voor een 
wandeling of voor het doen van een 
boodschap.
Daarnaast worden er maandelijks 
seniorencontactmiddagen gehouden 
waarop ouderen elkaar ontmoeten. 
Ook wordt gezorgd voor attenties voor 
ouderen en zieken. Om dit dankbare 
werk te kunnen blijven doen wordt 
deze zondag gecollecteerd voor het 
zieken- en ouderenwerk.

ALGEMEEN DIACONAAL
Diaconiecollecte maandag 21 april 
(Tweede Paasdag) 
Naastenliefde is een kernbegrip in 
de Bijbel. Niet alleen in het Nieuwe 
Testament, maar zeker ook in het 
Oude Testament. Als de profeet Jesaja 
waarschuwt tegen schijnvroomheid 
(Jes. 58), dan heeft hij het vooral over 
mensen die niet omzien naar hun 
behoeftige medemensen. Tot het ware 
vasten behoort volgens de profeet 
onder meer ”dat u uw brood deelt 
met wie honger lijdt, en de ellendige 
ontheemden een thuis biedt, dat, als u 
een naakte ziet, u hem kleedt, en dat 
u zich voor eigen vlees en bloed niet 
verbergt” (vs. 7). Jesaja verbindt er zelfs 
een belofte aan: ”Als u uw hart opent 
voor de hongerigen, en de verdrukte 
ziel verzadigt, dan zal u licht in de 
duisternis opgaan, en uw donkerheid 
als de middag zijn.” Als hervormde 
gemeente willen we aan deze diaconale 
oproep van Jesaja gehoor geven. 
Daarom is de collecte van deze zondag 
bestemd voor het algemeen diaconaal 
werk, zodat we mensen die onze hulp 
hard nodig hebben daadwerkelijk 
kunnen helpen. 

ST. VRIENDEN VAN DE ROZELAAR
Diaconiecollecte zondag 27 april
De Rozelaar is een christelijke 
zorgorganisatie die mensen met 
een beperking een warme plek in 
de samenleving biedt. De Rozelaar 
beschikt over vijf woonlocaties in 
Barneveld, Voorthuizen en Nijkerk 
en zeven dagbestedingslocaties 
in Barneveld en Nijkerk. Daarnaast 
verzorgt De Rozelaar ambulante 
coaching en jobcoaching in de 
omgeving van Barneveld. De Rozelaar 
biedt zorg vanuit een christelijke 
identiteit: ”We geloven dat God de 
Schepper van al het leven is. En dat 
iedereen waardevol is en recht heeft 
op (samen)leven. Vanuit die levensvisie 
ondersteunen we mensen om hun 
plek in de samenleving in te vullen.” De 
cliënten van De Rozelaar staan midden 
in de samenleving. ”Ze voelen zich 

gezien, serieus genomen en waardevol. 
Het gaat om véél meer dan goede zorg. 
Wij vinden het belangrijk dat mensen 
de kans krijgen om hun steentje te 
kunnen bijdragen. Onze bewoners 
en cliënten halen waardering uit hun 
bijdrage aan de samenleving. Ze 
ontwikkelen zich. En ervaren kwaliteit 
van leven. Het normale leven.”
Alle collecten van harte aanbevolen!

BEZOEK AAN DE GEMEENTE VAN 
ROERMOND
Eind maart vertrokken we met 
(bijna) de hele diaconale werkgroep 
Roermond-Barneveld én een 
keukenspecialist naar Roermond. Daar 
schoven we aan bij de Meet & Eat in 
het Ontmoetingscentrum dat naast de 
Minderbroederskerk staat. Dit gezellige 
centrum is een levendige plek waar 
buurtbewoners elkaar regelmatig 
treffen. We kregen de kans om met 
eigen ogen te zien hoe het ervoor 
staat met de keuken, en om de sfeer te 
proeven – letterlijk en figuurlijk.
Het centrum zat goed vol: van 
moeders met kinderen tot senioren 
en alles daartussenin. Een oudere 
dame vertelde dat ze er elke keer bij 
is. Voor haar draait het vooral om het 
samenzijn, een praatje hier en daar, en 
natuurlijk om het eten.

Wij kregen de kans om een kijkje in 
de keuken te nemen. Vier vrijwilligers 
stonden in een compacte keuken met 
slechts vier pitten te koken voor zo’n 
veertig mensen. Knap werk, maar 
verre van ideaal. Ook zagen we dat de 
foliedeuren loslaten, het binnenwerk 
versleten is en daarnaast laat de 
waterdruk in het hele gebouw te 
wensen over. 
Naast hulp voor een keuken, hebben 
we ook verder gesproken over 
ondersteuning op diaconaal/pastoraal 
gebied en over ondersteuning bij het 

optimaliseren van de website. Met een 
flinke lading indrukken en ideeën op 
zak keerden we terug naar Barneveld. 
We gaan nu wat plannen verder 
uitwerken. We houden u en jou op de 
hoogte! 
Tot slot, delen we graag wat er op 
het menu stond: Surinaamse kip met 
kool en rijst, met als toetje taart en 
ijs. Heerlijk! Bid u en jij mee voor deze 
gemeente en voor onze samenwerking? 
De diaconale werkgroep Roermond-
Barneveld 

PASEN
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede 
geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie 
groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in 
dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ned. tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
Seniorenmiddag
27 maart € 179,70
Zieken- en ouderenwerk
30 maart € 2.264,22
Aardbeving Myanmar (incl. per bank 
ontvangen) t/m 10 april € 10.083,80
Huwelijk(en) maart € 314,90
De diakenen

OEKRAINE REIS
Wij zijn dankbaar dat we weer veilig 
thuis zijn van een enerverende en 
emotionele reis naar Ukraine. 
Met prachtige hulpgoederen, mede ook 
dankzij u.

Een volle bus met Jumbopakketten gekregen
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HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u praktische, 
financiële of pastorale 
hulp nodig? Of bent u 
op zoek naar informatie 
over opvoeding, relaties, 
contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/
hulp-nodig-wij-helpen

KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26 
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester: 
J.H. de Groot, tel. 41 66 11

Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD 

Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 
Gemeente Barneveld

NL47 RABO 0373 7158 62

Wij hebben een nieuw magazijn in 
Kisvarda gratis gekregen, waar nog 
een aantal pallets staan. Dit wordt de 
aankomende tijd gedistribueerd door 
onze Andrea en vrijwilligers. Zo willen 
we regelmatig ons magazijn aanvullen.
Dus wilt u houdbare levensmiddelen of 
verzorgingsartikelen geven, die kunt u 
brengen bij Eleonora op de Briellaerd. 
We hebben ook nog € 6.000 over voor 
een volgend transport.
Wij willen u niks opdringen, want u 
hebt ons al jaren enorm geholpen. 
Maar als u ons toch wilt steunen, 
NL53 RABO 0189 3891 76 ,,Help Save 
Ukraine,, of de diaconie Herv. Kerk. t.n.v. 
Help Save Ukraine, NL28 RABO 0385 
5600 01.
Dank u wel voor uw bijdrage, en 
bovenal dank aan onze God.
Heeft u vragen: 06-22 608 788.
Groet van Ibolya, Johan Pul en Willem 
Schakel

Op het laatste moment kwam mevrouw 
Hissink nog een volle tas met eten brengen

CONTROLE STOOKINSTALLATIES 
Medio maart heeft een toezichthouder 
Milieu van de Omgevingsdienst 
De Vallei controles uitgevoerd op 
de stookinstallaties in Kerkelijk 
Centrum Rehoboth en de Oude 
Kerk. De aandachtspunten 
waren de stookinstallatie zelf, de 
toevoerleidingen van de brandstof en 
de bijbehorende documentatie. Bij 
beide controles heeft de betrokken 
ambtenaar geen overtredingen 
geconstateerd. Na afloop heeft zij ons 
hierover schriftelijk geïnformeerd. 
De controle in Kerkelijk Centrum 
Rehoboth was een hercontrole. 
Na de controle die vorig jaar had 
plaatsgevonden, hebben we de 
stookinstallatie naar een andere 
ruimte verplaatst en brandgevaarlijke 
goederen uit de stookruimte 
verwijderd. Hiermee voldoen we nu 
volledig aan de vereisten. 
Wij vinden het belangrijk dat dergelijke 
controles worden uitgevoerd. Deze 
controles leveren een belangrijke 
bijdrage aan onze veiligheid. 

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 20 april (Eerste 
Paasdag): tweede collecte voor 
kerkbeheer (‘onze hervormde gemeente’) 
en derde collecte voor het jeugdwerk; 
maandag 21 april (Tweede Paasdag): 
tweede collecte voor kerkbeheer en derde 
collecte voor de zendingswerkers; en 
zondag 27 april: tweede collecte voor 
kerkbeheer en derde collecte voor de 
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond 
(HGJB). We bevelen deze collecten van 
harte aan.

JEUGDWERK
3e collecte zondag 20 april
Wij mogen als gemeente dankbaar 

zijn voor de vele zegeningen in het 
jeugdwerk. Wekelijks vinden ongeveer 
1.000 kinderen een plek – onder andere 
in de kinderoppas tijdens kerkdiensten, 
in de Bijbelklas, tijdens Bijbelstudie, in 
catechese, het clubwerk, de Kerkkeet 
en de diaconale projecten. Velen zetten 
zich hiervoor in, in gebed en vanuit 
het vertrouwen dat dit mag bijdragen 
aan de groei in kennis en liefde van 
onze Heere, en dat het aantal mensen 
dat Hem liefheeft mag toenemen. 
Hoogtepunten in de afgelopen periode 
waren het samen zingen in NeboPlus, 
de winteractie tussen Kerst en Oude 
en Nieuw in De Meerwaarde en de 
jeugdkampen. 
Er zijn echter ook aandachtspunten. 
Ondanks grote inspanningen om een 
nieuwe jeugdwerker te werven, is dit 
tot op heden nog niet gelukt. Zou u 
hiervoor willen bidden? Ook het gebed 
voor het jeugdwerk in het algemeen 
verdient voortdurende aandacht. 

ZENDINGSWERKERS
3e collecte maandag 21 april
De 21-jarige geneeskundestudent 
Joost van Veldhuizen is via Near 
East Ministry (NEM) vanaf half 
januari werkzaam in een ziekenhuis 
in Nazareth. Dit is een zogeheten 
Short Time Mission (kortdurende 
uitzending) vanuit onze gemeente. 
Hij vertelde in de Barneveldse Krant 
van 6 april jongstleden dat hij op 
deze manier mensen kan dienen en 
zo het christelijke geloof uitdragen. 
Ook verderop in deze kerkbode onder 
rubriek Israël vertelt Joost over zijn 
ervaringen.
Joost werd voorbereid op zijn reis naar 
Israël tijdens een driedaags weekend 
van de NEM in Voorthuizen, waar 
hij leerde over de geschiedenis van 
het Midden-Oosten, de islam en het 
jodendom. In Israël wil Joost iedereen 
dienen – Joden, Palestijnen en anderen 
– door er te zijn en in gesprek te gaan, 
om ruimte te maken voor mensen om 
hun trauma’s te delen. Eind april stopt 
Joost als vrijwilliger in het ziekenhuis. 
Hij hoopt dan weer terug te keren naar 
Nederland. 

HGJB
3e collecte zondag 27 april
Houvast bieden aan jongeren en hun 
gemeenten. Dat ziet de HGJB als haar 
missie en visie. De HGJB wil graag 
jongeren, ouders of leidinggevenden 
in het jeugdwerk helpen. Dat blijkt 
ook uit de wijze waarop de bond zich 
op haar website presenteert: ‘Zit je 
met levensvragen? Verlang je naar 
een leven met God of wil je als ouder 
of leidinggevenden in het jeugdwerk 
jongeren daarin toerusten en 
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AANDACHTIG

ELKAAR MET ZORG OMRINGEN
In een hospice worden mensen verpleegd, die aan het einde van hun 
leven zijn gekomen. Ze worden er omringd door de liefdevolle en 
deskundige zorg van het hospiceteam.
Daar liggen voor naaste familieleden en vrienden onuitwisbare 
herinneringen. Als je weer terugdenkt aan die kamer, waar laatste 
woorden gesproken zijn, dan doet dat wat met je.
Die laatste kus, die laatste handdruk, nog even oogcontact, de laatste 
ademhaling……..
Zo mocht je er voor die ander zijn, hem of haar omringen met liefde 
en trouw. Maar het ook zelf ervaren, er zijn liefdevolle mensen, die om 
mij heen staan. Zo heb je het kunnen volbrengen, tot aan dat laatste 
moment en ook daarna.
Er schuilt kracht in het ‘Elkaar met zorg omringen…….’

Elkaar met zorg omringen, dat is de bedoeling van God, onze Vader in 
de hemel. 
Hij geeft mensen áán elkaar en verbindt mensen mét elkaar. 
Hij laat ons niet aan ons lot over, maar is op ons betrokken. Hij wil ons 
omringen met Zijn liefde, met Zijn trouw en Vaderzorg. 
Dat heeft Hij op een bijzondere wijze laten zien, door Zijn Zoon naar ons 
te zenden. 
In de Persoon van Jezus is het God Zelf, Die Zijn armen om ons heenslaat 
en ons omringt. Zijn liefde en bewogenheid met ons, gebroken mensen, 
is helend en genezend. 
Hij bracht daarvoor zelfs het offer van Zijn eigen leven. 
Die hemelse omarming, dat liefdevolle omringen door God, is 
kenmerkend voor de christelijke hospicezorg. 

Elkaar met zorg omringen, daar heeft ieder weer andere beelden bij.
Een betrokkene schrijft het volgende: Bij de woorden ‘elkaar omringen’ 
denk ik aan: warmte, nabijheid, zorgen voor elkaar, oog hebben voor elkaar, 
elkaar begrijpen. Elkaar omringen kan ook wel eens benauwend zijn of 
lastig. Als je wél voor elkaar wilt zorgen, maar de situatie verandert door 
ziekte, onzekerheid, naderende dood. Vooral als je niet weet hoe je daar mee 
om moet gaan, of als de één verder is dan de ander in dit proces.

Een ander schrijft: Bij mij komt de gedachte op: om de gasten en hun 
familie/hun naasten heen staan.
Hen omringen als hele team, arts, maatschappelijk werk, verpleegkundigen 
en vrijwilligers, met de zorg die ze nodig hebben en de aandacht, als ze daar 
behoefte aan hebben. Dit in lichamelijk, maar ook in geestelijk en spiritueel 
opzicht. Dicht bij mogen komen in een belangrijke, kwetsbare fase van het 
leven.
Bijzonder dat we dit mogen doen, een voorrecht ook, dat de gasten en hun 
naasten zoveel vertrouwen in ons hebben, dat ze ons zo dichtbij toelaten.

Elkaar met zorg omringen.
De apostel Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 12: 24 en 25. De 
volgelingen van Jezus vormen één lichaam. De lichaamsdelen zijn op 
elkaar betrokken. Ze dragen gelijke zorg voor elkaar. Ze omringen elkaar 
met dezelfde zorg. Dat mogen wij met liefde doen, in navolging van de 
Heere Jezus, Die ons met Zijn zorg omringt.

Ds. P. Molenaar

voorleven?’ Sluit je dan aan bij de HGJB. 
Al meer dan honderd jaar biedt 
deze vereniging van gemeenten en 
jeugdclubs binnen de Protestantse 
Kerk houvast aan jongeren en hun 
gemeenten. De HGJB beoogt dit op een 
herkenbare, levensechte, inspirerende 
en deskundige wijze te doen. De HGJB 
staat in de hervormd-gereformeerde 
traditie en werkt vanuit de visie dat 
jongeren Christus voor hun behoud 
nodig hebben en dat Gods koninkrijk 
in hun leven doorbreekt wanneer zij 
houvast in Hem vinden. 

TEN SLOTTE
D.A. Carson schreef het boek The God 
Who Is There, in het Nederlands vertaald 
als Zo is God: een portret in veertien 
gezichten. Eén van deze gezichten is 
De God die leeft en weer levend wordt. 
Hoogleraar Carson beschrijft de ironie 
van het kruis volgens Matthëus 27. Hij 
illustreert dat Mattheüs de werkelijke 
betekenis achter de ruwe feiten van 
het kruis laat zien door woorden te 
gebruiken die in hun context precies 
het tegenovergestelde overbrengen 
van wat er letterlijk staat. Carson typeert 
dit als “heerlijke ironie”, waardoor we 
iets gaan zien van wat God precies aan 
het doen is door de dood van Jezus 
Christus. Hij noemt vier voorbeelden 
van ironie: de Man die spottend ‘koning’ 
wordt genoemd, is in werkelijkheid de 
Koning; de machteloze is onvoorstelbaar 
machtig; de Man die zichzelf niet kan 
redden, redt anderen; en de Man die 
wanhopig uitroept, vestigt Zijn hoop 
op God. Het Paasevangelie komt nog 
krachtiger over als we de boodschap zo 
lezen!

E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN
Woensdagdienst De Akker
26 maart € 195,75
Hervormde Gemeente
30 maart € 2.067,26
Bouwfonds  30 maart € 1.954,38
Zendingsbussen maart € 2.176,34
Hervormde Gemeente
6 april € 2.101,18
Pastorale ondersteuning
6 april € 2.080,17
College van Kerkrentmeesters

KONINGSDAG VIEREN 
WIJ FEEST! 
Zaterdag 26 april 
(Koningsdag )is er bij 
de Goede Herderkerk 

géén inzameling van oud papier/oude 
materialen. 
Ook de bus van de Kerkpleinmarkt is 
deze zaterdag niet aanwezig. 



       7

Dé meest complete makelaar 
van de Veluwe. 

MNM.nl

Dé makelaar 
van Midden
Nederland

Professionals in woningmakelaardij, agrarisch en 
landelijk vastgoed en hypotheken.

Hypotheekadviseur
Hans van Dijk

Woning makelaar (ARMT)
Everhard Hazeleger

Agrarisch makelaar 
Gijs Snoei

0342-423400

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

Zaterdag 3 mei staan wij weer voor u 
klaar.

INZAMELING
Inzamelen van kleine 
spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere 
zaterdag tussen 9-12 uur 
bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202.
De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur. Ons aanbod 
van de Kerkpleinmarkt is te vinden 
op Markplaats. Dit is mogelijk via 
zoekfunctie: Kerkpleinmarkt0342 
of https://www.marktplaats.nl/q/
kerkpleinmarkt0342/
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VERENIGING & KRING

MANNINNE
Op onze laatste verenigingsavond van dit seizoen, 22 april,

 neemt Koos van Binsbergen ons mee op zijn reis door Suriname. 
Iedereen, ook belangstellenden, van harte welkom 

om kwart voor 8 in de Goede Herderkerk. 
Het belooft een mooie avond te worden!

GEZOCHT
Huishoudelijke hulp gevraagd voor 3 
uur, 1x per week 
bij oudere dame in buitengebied 
van Barneveld. 
Tel.: 0342-414298

GEZOCHT
Wij, Gerard & Rebeca Adriaanse, 
zendelingen met TWR Spanje 
(radioencuentro.net) verhuizen vanaf 
1 mei 2025 of zo spoedig mogelijk 
daarna naar Nederland omdat 
we aan de slag kunnen bij TWR 
Nederland. 
Wij zoeken daarom met spoed een 
appartement met eigen adres om te 
huren, voor minimaal 1 jaar en tot 
€ 1.000 kale huur in de omtrek van 
Barneveld (tot 30km). Mocht je iets 
weten, dan horen we het graag!
Je kunt ons op de volgende 
manieren bereiken:
Whatsapp: +34 644 919 446
Email: ger.rebe@gmail.com

Christelijke begrafeniszorg

Dag en nacht bereikbaar: 
0342 49 28 28

Begrafenisondernemer voor 

Barneveld en omstreken

Verzorgt alleen begrafenissen

Beschikt over opbaarruimtes en 

huiselijke familiekamer

www.koehoorn-begrafenis.nlHugo de Grootlaan 2 ·  Barneveld

Haanschotenstraat 8
3772 CS Barneveld

www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng
Telefoon (0318) 69 00 89

Variaties in 
vuur en vlam.

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng
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KENIA 2025
Het zal veel 
gemeenteleden niet 
ontgaan zijn dat we 
bezig zijn met de voorbereidingen van 
de Keniareis 2025.
Daarbij genieten we van het 
enthousiasme van jongeren die 
meegaan en veel creativiteit in huis 
hebben. Inmiddels zijn er al heel wat 
persoonlijke initiatieven ontplooid, 
te veel op hier op te noemen, maar 
opgeteld komen we al aan 15. 
Het doel is om € 31.000 bij elkaar 
te krijgen waarmee de zes kerken 
gebouwd kunnen worden en diaconale 
projecten ondersteuning krijgen. Het 
effect van de lange aanloop is dat we 
leren samen te werken en gezamenlijke 
acties zijn goed voor teamspirit.
De acties die nog op stapel staan zijn 
een spelletjesmiddag op 3 mei en 
een auto was actie op 31 mei.
Twee zaterdagen die in de agenda 
gereserveerd staan voor Kenia en zo is 
er een scala aan mogelijkheden voor 
de verschillende doelgroepen. De 
deadlines houden we ook goed in de 
gaten: voor de Guldenbankbiljetten 
actie is dat 24 april, voor de Wijnactie 
30 april. 
Dinsdagavond 22 april komen we 
weer samen voor een bijeenkomst in 
Rehoboth te Westbroek. We gaan dan 
het overkoepelende thema “Verbinding” 
verder uitwerken en doen dat ook 
met een eigen themalied dat drietalig 
gezongen wordt, dus dat wordt nog 
veel oefenen. Zeker als e.e.a. in de 
kerkdiensten van 4 mei in de Goede 
Herderkerk extra aandacht zal krijgen. 
We vragen ook om gebed voor al deze 
leuke spannende zaken. 
Meer informatie kunt u vinden in de 
maandelijkse nieuwsbrief en om deze 

in de mailbox te ontvangen kunt u zich 
aanmelden via keniareis2025@gmail.
com. Een bedrag (fiscaal aftrekbaar) 
mag naar Zendingscommissie 
Hervormd Barneveld: NL39RABO 
0305509195 o.v.v. Kenia projecten 2025. 
Als sponsor mag je ook met een logo 
op de website, meer hierover is te lezen 
op www.barneveldkenia.nl.

ONTMOETINGSDAG
Op zaterdag 
17 mei houdt 
vereniging Op 
weg met de 
ander de 30e 
Ontmoetingsdag voor anders begaafde 
mensen en iedereen die om hen heen 
staat. Het thema is: ‘Sta jij aan? Elke 
dag contact met God.’ 
In het ochtendprogramma vertelt 
ds. J.W. van Bart een Bijbelverhaal en 
is er veel muziek en samenzang. Na 
een feestelijke lunch zijn er diverse 
ontspannende activiteiten en is er 
volop gelegenheid voor ontmoeting. 
De Ontmoetingsdag wordt gehouden 
in de Rehobothkerk, De Landerijen 
1 in Krimpen aan den IJssel. Inloop 
met koffie en thee vanaf 10.30 uur. 
Het programma begint 
om 11.00 uur en wordt 
om 15.15 uur weer 
afgesloten. Aanmelden 
kan via de website, www.
opwegmetdeander.nl of 
via de QR-code.

ACTUEEL
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JEUGD & GEZIN

CLUB EN CATECHESE:  
WAT EEN MOOI JAAR
Wat hebben we een prachtig seizoen 
gehad met groep 7 en 8! 
Tijdens de catechese mochten 
we samen met de kinderen meer 
ontdekken over wie Jezus is. Eén van de 
lessen die eruit sprong, was die van ds. 
Bloemendal, die op een mooie manier 
iets vertelde over het avondmaal – echt 
waardevol. 
Ook op de clubavonden hebben we 
veel plezier gehad. We hebben spellen 
gespeeld, gelachen en als kers op 
de taart hadden we een gezellige 
slotavond op de boerderij, mét 
hamburgers natuurlijk!

We gaan de kinderen missen, maar ook 
onze leiding Kees, die na dit seizoen 
stopt. Dankjewel Kees voor je inzet en 
gezelligheid!
Lijkt het jou leuk om volgend seizoen 
te helpen bij club of catechese? Laat 
het ons gerust weten, we vertellen je 
er graag meer over! Je kunt terecht bij 
jeugdouderling Sander van Veldhuizen, 
06-24290747.

DE VEELZIJDIGE LIEFDE VAN JEZUS
De afgelopen 
drie maanden 
heb ik mogen 
doorbrengen 
in Nazareth, 
een Arabische 
stad in het 
noorden van 
Israël. 
Het was een 
bijzondere 
en intensieve 
periode die 
mijn blik op het Midden-Oosten flink 
veranderd heeft. 
De Bijbel is voor mij veel meer tot 
leven gekomen, doordat ik belangrijke 
Bijbelse plaatsen met mijn eigen 
ogen mocht zien. Ik heb veel Joden 
mogen ontmoeten in onder andere 
Jeruzalem en Galilea. Maar ik mocht 

ook onderdeel zijn van de Arabische 
kerk in Nazareth. Van allebei de 
bevolkingsgroepen heb ik veel mogen 
leren en dat heeft erin geresulteerd 
dat ik erachter ben gekomen dat ons 
christelijk geloof niet alleen geworteld 
is in Israël, maar dat het ook gebouwd 
is op het fundament van het oosterse 
christendom. Beide beïnvloeden ons 
geloofsleven en daarom geloof ik dat 
we als christenen niet alleen met Israël 
verbonden zijn, maar ook met de kerk 
in het Midden-Oosten. 

Ik denk dat we de wereldse liefde, die 
voor één kant kiest, mogen loslaten 
en in de plaats daarvan de veelzijdige 
liefde van Jezus mogen uitdragen. 
We kunnen dit ook terugvinden in de 
Bijbel. Concreet houdt dat voor mij 
in dat ik liefde heb voor Gods volk én 
de Arabieren. Het houdt in dat ik mag 
bidden voor de bescherming van de 
Israëliërs en de Palestijnen en dat ik niet 
alleen bid voor de Joodse gegijzelden 
in Gaza, maar ook voor de miljoenen 
Palestijnen die gevangen zitten in Gaza.
Ik ben ervan overtuigd dat we ons 
moeten weerhouden van de menselijke 
interpretatie die beslist welke groep het 
recht aan zijn kant heeft staan, maar 
dat we dat aan een rechtvaardige en 
genadige God mogen overlaten. God 
zegent namelijk niet alleen Israël, maar 
belooft in Genesis 17:20 ook dat Hij 
Ismaël zal zegenen en tot een groot 
volk zal maken. En door ons zowel 
aangetrokken te voelen tot de Israëliërs 
als de Palestijnen, hebben we een kans 
om de veelzijdige en onbegrensde 
liefde van Jezus uit te leven.

Joost van Veldhuizen
israel@hervormdbarneveld.nl 

TIENERBIJBELSTUDIE 14+ ZOEKT 
VANAF SEPTEMBER NIEUWE 
LEIDING!
Elke laatste zondagavond van de 
maand komt een enthousiaste groep 
van ongeveer 15 tieners van 14-17 jaar 
oud samen in de Rafikiruimte. Vanaf 
september zoeken we een nieuw team 
dat de avonden wil organiseren. 
Het liefst een team van 3 of 4 personen. 
Ben je enthousiast om je hiervoor in 
te zetten? App of bel Willeke op 06-
81005496. Op zondagavonden 27 april 
en 25 mei komen we samen en kan je 
een avondje komen meedraaien en 
sfeer proeven. 
Groetjes, Danielle, Wilger, Mark, Anna en 
Willeke

24 mei 2025 in de Oude Kerk om 19.00 
uur.
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Meer dan 20 jaar ervaring

Echt vakmanschap

Partner met grote merken

Neem gerust contact op voor meer informatie 
of bezoek onze winkel! 

Valkseweg 36
3771 RE   Barneveld

info@hetfietsenhuis.nl
0342 - 424 930

Tel. 0342-413062

Fax. 0342-450357

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

3771 AA Barneveld

info@vandenbergkachels.nl

www.vandenbergkachels.nl

Print
perfekt!
Bel: 0342 - 41 28 68
Pascalstraat 22, Barneveld
info@drukkerijperfekt.com 
www.drukkerijperfekt.com Maatwerk in print & druk

Grote of kleine aantallen print- en drukwerk nodig? 
Al bijna 50 jaar perfekt tevreden klanten.

0342 - 404 600

www.beekschilders.nl

Vind jouw baan op www.werkenbijderozelaar.nl

Geef liefdevolle zorg aan onze cliënten!

GELOOFGELOOF
in je werk!in je werk!


