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JEZUS ZEI TOT HAAR: ‘MARIA’

Voor Maria wordt het midden in de verwarring Pasen. Want midden in de verwarring 
klinkt haar naam, uit de mond van Degene die ze op Goede Vrijdag in een graf heeft 
moeten leggen. Maar Die er op de derde dag niet in aangetroffen werd, omdat dat graf 
Hem niet vást kon houden. Als de Levende noemt Hij haar bij de naam: ‘Maria’. Het is de 
vervulling van dat woord uit Jesaja: Vrees niet! Want Ik ben jouw Verlosser. Ik heb jou bij 
je naam genoemd. Jij bent van Mij.’ En dat maakt dat ze zich omdraait, zoals een schaap 
zich omdraait bij het horen van de vertrouwde stem van de Herder.

Dat is hier ‘Pasen’: het wegdraaien van je angst en verwarring. Omdat je je in de 
nabijheid weet van Degene die Zijn leven voor je gaf. Omdat er niemand anders is bij 
wie jij je meer geborgen weet dan bij Hem, bij degene die zich meester heeft gemaakt 
van alles wat jou bedreigt en benauwt, daar nog veel meer ‘meester’ over blijkt te zijn 
dan je ooit hebt kunnen vermoeden en als die Meester noemt Hij jou bij je naam. En 
Maria hoort dat. En daarom antwoordt Maria ook zoals ze hier doet: Rabbouni zegt ze. 
‘Mijn Meester’ betekent dat.

En Die wil ze vastpakken, alsof ze daarmee zegt: “Uw er-zijn, Uw liefde, Uw nabijheid 
in mijn leven, die is zo belangrijk, die wil ik bij mij houden, die wil ik tegen me 
aandrukken.” Maar Jezus zegt: “Niet doen, Maria. Hou mij niet vast. Ik hou jóu vast zoals 
Ik al die anderen vast zal houden, zoals Ik al die anderen bij hun naam zal noemen. Al 
die Mensen die Mij nodig hebben. Als hun Verlosser, als hun Bevrijder, als Degene die 
sterker is dan de verwarring in hun leven, als Degene die zelfs sterker is dan hun dood.

Ik roep hen allemaal bij hun naam, maar om dat te kunnen, Maria, kan Ik hier niet 
blijven, om ook hún verlosser te kunnen zijn, moet ik opvaren naar Mijn Vader en jouw 
Vader, naar Mijn God en jouw God en hun God, want het moet ook Pasen worden in 
hún leven, licht in hún donker, lucht in hún benauwdheid en Ik zeg je: Het zál Pasen 
in hun leven zijn, want ook zíj zullen Mij zien, ook zíj zullen Mijn stem horen. Als de 
Levende, als de Meester. Ja, ánders dan jij Mij nu ziet, ánders dan jij Mij nu hoort. 
Misschien wel béter dan jij Mij nu ziet en hoort. Omdat Ik in Mijn Geest onder hen zal 
zijn en er geen plaats, geen moment en geen mens buiten Mijn bereik hoeft te zijn, wie 
iemand ook is, waar iemand zich ook bevindt en wat er ook aan de hand is in het leven. 
Ik zal niet ver zijn en ik zal Mij meester maken van welke situatie dan ook.”

Dat is iets prachtigs wat de Here Jezus hier tot Maria en daarmee ook tot míj zegt: Er 
is niets na Pasen, niets maar dan ook niets dat zich tussen Hem en mij in kan dringen; 
geen situatie, geen toestand, geen probleem, geen benauwdheid, geen gevaar, geen 
angst. Er is niets wat zich daar sinds Pasen nog tussenin kan zetten. “Geen muur is Mij 
te hoog”, zegt Hij. “Geen crisis is Mij te diep, Ik zal er zijn.” 

En met die boodschap gaat Maria op weg. Met de boodschap van een ontmoeting met 
haar Meester. En die ontmoeting zet zich via Hemelvaart en Pinksteren voort tot in uw 
en jouw en mijn leven. De ontmoeting met de Meester die midden in de verwarring 
zegt: “Vrees niet, want Ik ben jouw Verlosser. Ik heb jou bij je naam genoemd. Jij bent van 
Mij.“ Dat is Pasen en dat is geweldig.
ds. J.T. de Koning
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KERKDIENSTEN
Zondag 12 april

OUDE KERK
09.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
11.00 uur: (4) ds. A. Stijf (Ede)
16.15 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
(Openbare Belijdenis) 
19.00 uur: (1) ds. E. van den Noort 
(Veenendaal)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. J. van Rumpt 
(Voorthuizen) 
11.00 uur: (2) ds. J. van Rumpt 
(Voorthuizen) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 12 april
v.m.: Psalm 108 : 1 (OB|DNP)
n.m.: Psalm 108 : 2

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Tear
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale odersteuning

Zondag 5 april - 1e Paasdag

OUDE KERK
09.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
11.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
16.15 uur: (4) ds. L. Plug  
(Openbare Belijdenis) 
19.00 uur: (4) ds. G.C. Klok (Putten)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
11.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
18.30 uur: Kinder Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 5 april
v.m.: Psalm 93 : 1
n.m.: Psalm 93 : 4

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: zieken- en ouderenwerk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds

Maandag 6 april - 2e Paasdag

OUDE KERK
09.30 uur: (2) ds. A.C. Borsje  
(Wierden)

GOEDE HERDERKERK
09.30 uur: (1) dhr. A. Verstoep 
(zangdienst) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Maandag 6 april
v.m.: Psalm 118 : 11

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: algemeen diaconaal werk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: evangelisatiewerk

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

De redactie behoudt zich het recht 
voor om in voorkomende gevallen 
vanwege ruimtegebrek of anderszins 
kopij in te korten, later te plaatsen of 
in het geheel niet te plaatsen. Te laat 
aangeleverde tekst wordt niet meer 
geplaatst.

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar:  
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 27,50 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 4 april
19.00 uur: ds. A. Bloemendal 

Zaterdag 11 april
19.00 uur: ds. P. Spaa  
(voorbereiding H.A.) 

KINDEROPPAS
Zondag 5 april 
9.00 uur Oude Kerk: groep 6 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 5
16.15 uur Oude Kerk: er is geen oppas 
Maandag 6 april
9.00 uur Oude Kerk: er is geen oppas
9.30 uur Goede Herderkerk: groep 2
Zondag 12 april 
9.00 uur Oude Kerk: groep 7 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 6
16.15 uur Oude Kerk: groep 12
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ALGEMENE BERICHTEN

BELIJDENIS
Afgelopen twee zondagen waren er de belijdenisdiensten van wijk 2 en 3 
en de komende twee zondagen hopen in wijk 4 en 1 een aantal mensen 
belijdenis af te leggen van hun geloof. Dit zal gebeuren in de middagdiensten 
en daarom zullen deze diensten op 5 en 12 april beginnen om 16.15 uur. 
Het is verblijdend als er ieder jaar opnieuw weer mensen zijn die verlangen 
om de naam van de Heere Jezus te belijden. De belijdenis markeert in zekere 
zin de afsluiting van een periode. Een periode van onderwijs, catechese, 
een seizoen belijdeniscatechisatie. Maar veel meer markeert het een begin 
van een nieuwe periode. We willen niet alleen nú Zijn Naam belijden, maar 
vóórtdurend, ons leven lang. Zijn Naam belijden voor de mensen, in onze 
handel en wandel, ons spreken. Opdat God alle eer ontvangt in ons leven en 
Hij verheerlijkt wordt. En daarbij is de hulp van Gods Geest onmisbaar. Daarom 
bidden we dat de Heilige Geest in ons mag wonen en ons zal leiden op de 
goede weg en ons zal helpen te strijden tegen de zonde. In het bijzonder 
wensen we dat de nieuwe lidmaten toe.

AFSLUITING WINTERWERK
Zo rond Pasen wordt het meeste catechese- en clubwerk weer afgesloten. 
God zij alle lof en dank voor alles wat weer gedaan mocht worden. 
We hopen en bidden dat het gezaaide zaad mag ontkiemen en vrucht mag 
dragen. In de morgendiensten op 12 april willen we dit ook in de dankzegging 
meenemen.

EXAMENS
In mei zijn de centraal schriftelijke examens. De leerlingen hebben nog 
een maand om zich daar op voor te bereiden. We wensen hen daar veel 
wijsheid bij. Voor veel VMBO leerlingen zijn er echter deze maand ook al 
praktijkexamens. Ook daar wensen we hen sterkte bij.

GOEDE VRIJDAG EN PASEN
Deze kerkbode ontvangt u waarschijnlijk op of net voor Goede Vrijdag. Vanuit 
de Stille Week zijn we gekomen bij de dag waarop we gedenken het diepe en 
bitter lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij nam onze zonde mee aan het 
kruis en droeg onze straf. Hij werd in een graf gelegd. Maar wat een wonder, 
daar bleef het niet bij. Hij overwon de dood. Een nieuw leven brak aan. Hij 
stond op uit de dood. Als de Eersteling. En daarom mogen en kunnen ook wij 
uitzien naar een eeuwig leven met Hem in Zijn heerlijkheid. 
Van harte uitgenodigd om Zijn opstanding te gedenken en te vieren in de 
diensten op Eerste en Tweede Paasdag.

Christus, onze Heer’, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,

die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja!

Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer’, halleluja!

Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

OTH 87

Namens de algemene kerkenraad, 
Jaap Mosselman

Contactpersonen: 
Cora: 0342 55 02 05 
Erik: 06 83 07 65 50

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, tel. 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

T. Boersma, tel. 06 - 15 52 67 44
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel. 06 -51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN:�
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01�

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06 -13 81 00 52
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 00

Personenalarmering 0318- 67 22 23�

SAMEN HELPEN�
Hulpdienst en vervoer�

Tel. 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
�mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

ZIEKEN- EN OUDERENWERK 
Diaconiecollecte zondag 5 april  
1e Paasdag
De diaconiecollecte is bestemd voor 
het zieken- en ouderenwerk in onze 

Inzameling 
Voedselbank 

Zaterdag 4 april 
Goede Herderkerk 

9.00 – 12.00 uur 
 • WC-papier 

• WC-reiniger 
• Pakken suiker 

• Kuipjes/ pakjes boter 
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HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u praktische, 
financiële of pastorale 
hulp nodig? Of bent u 
op zoek naar informatie 
over opvoeding, relaties, 
contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/
hulp-nodig-wij-helpen

gemeente. Gemeente zijn betekent 
onder andere dat we elkaar ontmoeten 
en naar elkaar omzien. Het is niet voor 
iedereen eenvoudig om in contact 
met anderen te komen. Als gemeente 
willen we daarom graag mogelijkheden 
scheppen om elkaar op verschillende 
plekken en momenten te ontmoeten. 
Ouderen blijven het liefst zo lang 
mogelijk zelfstandig in hun eigen huis 
en vertrouwde omgeving wonen. 
Om dat mogelijk te maken, krijgen 
ouderen steeds vaker thuis zorg en 
ondersteuning. Leviticus 19 U moet 
eer bewijzen aan een oudere. Uw 
God moet u vrezen. Ik ben de HEERE.
Diakenen en vrijwilligers zoeken deze 
mensen op voor een goed gesprek, 
voor een wandeling of voor het doen 
van een boodschap. Maandelijks 
organiseert de diaconie onder meer 
contactmiddagen waarop ouderen 
elkaar kunnen ontmoeten. Om dit 
dankbare werk te kunnen blijven doen 
wordt deze zondag gecollecteerd voor 
het zieken- en ouderenwerk.

ALGEMEEN DIACONAAL 
Diaconiecollecte maandag 6 april  
2e Paasdag
Binnen de Hervormde Gemeente 
Barneveld is er een groot aanbod van 
pastorale, financiële en praktische hulp 
en ondersteuning. De diaconiecollecte 
is bestemd voor het algemeen 
diaconaal werk. Uit de algemene 
middelen ontvangen verschillende 
diaconale projecten in binnen- en 
buitenland een bijdrage.

Naastenliefde is een kernbegrip in 
de Bijbel. Niet alleen in het Nieuwe 
Testament, maar zeker ook in het 
Oude Testament. Als de profeet Jesaja 
waarschuwt tegen schijnvroomheid 
(Jes. 58), dan heeft hij het vooral over 
mensen die niet omzien naar hun 
behoeftige medemensen. Tot het ware 
vasten behoort volgens de profeet 
onder meer ”dat u uw brood deelt 

met wie honger lijdt, en de ellendige 
ontheemden een thuis biedt, dat, als u 
een naakte ziet, u hem kleedt, en dat 
u zich voor eigen vlees en bloed niet 
verbergt” (vs. 7). Jesaja verbindt er zelfs 
een belofte aan: ”als u uw hart opent 
voor de hongerigen, en de verdrukte 
ziel verzadigt, dan zal uw licht in de 
duisternis opgaan, en uw donkerheid 
als de middag zijn.” Als hervormde 
gemeente willen we aan deze diaconale 
oproep van Jesaja gehoor geven. 
Daarom is de collecte van deze zondag 
bestemd voor het algemeen diaconaal 
werk, zodat we mensen die onze hulp 
hard nodig hebben daadwerkelijk 
kunnen helpen. Graag bevelen we deze 
collecte van harte bij u aan. 

TEARFUND
Diaconiecollecte zondag 12 april 
Tearfund helpt mensen zelf op te 
staan uit armoede en onrecht. We 
bieden wereldwijd hulp via lokale 
organisaties en kerken. Recht doen is 
voor ons een opdracht van God. We 
helpen waar we kunnen en moedigen 
mensen aan om de wereld mooier te 
maken. Tearfund werkt aan een wereld 
zonder onrecht en armoede waarin 
mensen hun eigen waarde en talenten 
kennen en in de lokale gemeenschap 
inzetten. Zo steunen wij projecten die 
bouwen aan sociale verbondenheid 
en verbeterde leefomstandigheden. 
Samen met lokale partners bereiken wij 
zo duurzame lokale veranderingen. Wij 
richten ons op de allerarmsten, zonder 
onderscheid te maken naar etnische 
afkomst, religie, geslacht of politieke 
overtuiging.

Opvang vluchtelingen uit 
Oekraïne
Het is al even geleden dat we hier iets 
geschreven hebben over de opvang 
en begeleiding van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Het is nu alweer ruim 4 jaar 
geleden dat de oorlog begonnen is en 
helaas is het einde hiervan nog steeds 
niet in zicht. Het is daarmee eveneens 
4 jaar geleden dat wij als kerkelijke 
gemeente in Rehoboth vluchtelingen 
uit Oekraïne hebben opgevangen. Na 
een tijdelijk verblijf in Rehoboth zijn 
sommigen van hen doorgereisd naar 
elders, teruggekeerd naar Oekraïne 
ofwel hebben ze elders in de gemeente 
Barneveld onderdak gevonden in de 
gemeentelijke huisvesting.
Recentelijk is ook het laatste gezin 
waar wij als kerkelijke gemeente 
de huisvesting en begeleiding voor 
geregeld hebben verhuisd naar de 
nieuwe gemeentelijke opvang in 
Kootwijkerbroek. Daarmee komt 
feitelijk een einde aan dit opvang- en 
begeleidingsproject.

Ook al loopt het opvangproject nu 
ten einde, we blijven nog steeds 
betrokken bij deze vluchtelingen uit 
Oekraïne. Nog steeds vinden er op 
zondagmiddag in Rehoboth diensten 
plaats van de Oekraïense Bijbelkerk. 
Via deze gemeenschap van gelovigen 
mogen vele Oekraïners, jong en oud, 
op zondag, maar ook via doordeweekse 
activiteiten hun geloof met elkaar 
delen.
Graag wil ik nogmaals, namens het 
College van Kerkrentmeesters en 
de Diaconie, iedereen die op welke 
wijze betrokken is geweest bij dit 
project van harte danken voor zijn of 
haar inzet. Terugdenkend aan deze 
periode blijft vooral in herinnering 
hoe hartverwarmend we als gemeente 
om deze mensen heen hebben 
gestaan. Mooi om te zien is dat er veel 
vriendschapsbanden zijn ontstaan 
tussen mensen uit Oekraïne en diverse 
gemeenteleden. We danken onze 
Hemelse Vader dat hij ons hiervoor de 
kracht en inspiratie heeft gegeven en 
vragen u te blijven bidden voor deze 
ontheemde mensen die snakken naar 
vrede.

Namens alle diakenen,
T. Boersma

VERANTWOORDING COLLECTEN
Project 10 : 27  11 maart	 € 2.119,62	
Algemeen diaconaal werk
15 maart	 € 2.352,04	
ZOA Vluchtelingenzorg
22 maart	 € 3.206,70
De diakenen

KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: K. Wiesenekker,  
tel. 06 - 51 99 18 77�

kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

B. Roest, tel. 06 - 53 30 75 21
Postadres: Gasthuisstraat 5,

3771 HE BARNEVELD�
Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 

Gemeente Barneveld
NL47 RABO 0373 7158 62

GEBRUIK GOEDE HERDERKERK
De komende jaren zullen we nog 
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Slaapt u nog wel comfortabel en krijgt uw lichaam de juiste ondersteuning? 
De experts van Slaapkenner Van Ravenhorst luisteren naar uw wensen en 
beoordelen uw houding en situatie om tot dé slaapoplossing te komen. 
Of het nu om een luxueuze boxspring, duurzaam matras of comfortabel 
kussen gaat; uw nachtrust is bij ons in goede handen!

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

voor 
een goed 

gevoel
www.vanravenhorst.eu 

Ervaar het verschil. 

Hessenweg 72
3835 PL Stoutenburg
T     033 - 494 08 44

E     info@vanravenhorst.eu

gebruik maken van de Goede 
Herderkerk. Daarvoor zal er nog enig 
noodzakelijk onderhoud gepleegd 
moeten worden. Onder andere 
zal er hier en daar schilderwerk 
worden uitgevoerd, de ventilatie 
zal op orde worden gebracht, 
vitrage zal worden hersteld en 
er zullen diverse bouwkundige 
onderhoudswerkzaamheden worden 
uitgevoerd. 
Op deze manier kunnen we de 
komende jaren van een verzorgd 
kerkgebouw gebruik maken voor 
kerkdiensten en alle andere activiteiten.

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn als volgt. Op eerste Paasdag, 
op tweede Paasdag en op zondag 12 
april is de tweede collecte voor onze 
hervormde gemeente. Op zondag 
5 april (Eerste Paasdag) is de derde 
collecte voor het Bouwfonds. Op 
maandag 6 april (Tweede Paasdag) 
is de derde collecte voor het 
Evangelisatiewerk. De derde collecte 
op zondag 12 april is voor Pastorale 
ondersteuning. Wij bevelen deze 
collecten van harte bij u aan.
Het College van Kerkrentmeesters

VERANTWOORDING COLLECTEN
Stichting Oasis
Scholendienst 11 maart	 €	 358,04
Nagekomen Biddag	 €	 461,50
Hervormde Gemeente
15 maart	 €	 2.316,30
Pastorale ondersteuningen
15 maart	 €	 2.218,13
Hervormde Gemeente
22 maart	 €	 2.238,84
Jeugdwerk  22 maart	 €	 2.189,24
College van Kerkrentmeesters

INZAMELING
Inzamelen van kleine 
spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere 
zaterdag tussen 9-12 uur 
bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202.
De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur. Ons aanbod 
van de Kerkpleinmarkt is te vinden 
op Markplaats. Dit is mogelijk via 
zoekfunctie: Kerkpleinmarkt0342 
of https://www.marktplaats.nl/q/
kerkpleinmarkt0342/
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VERENIGING & KRING

JOCHEBED
Op 8 april hopen wij onze laatste kringochtend te hebben van dit seizoen.

We behandelen Bijbelstudie 10 en lezen 
Handelingen 26:1 – 32 en Handelingen 28:16 - 31.

Ook horen we dan meer over ons uitje.
De koffie staat klaar.

HADASSA
Op dinsdag 14 april hebben we ons jaarlijkse uitje. 

We vertrekken om 9.00 uur vanaf De Garve met de fiets. Rond 9.45 uur
 maken we een tussenstop bij de Valkse Bijenhof. 
We vertrekken daar om 11.00 uur en gaan naar

 museum T’EeHuusje in Kootwijkerbroek. 
We krijgen daar een rondleiding, met tussendoor een lunchpauze. 

Rond 14.30 uur sluiten we daar af.

- Advertentie -

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur  
Samen Koffie K.C. Rehoboth 
Rafikiruimte | info tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
Gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399
8 april 17.00 - 19.00 uur  
Samen Eten - Soep-inn GHK | 
info tel. 0342-492400 of soep-inn@
hervormdbarneveld.nl
17 april 17.30 uur  
Samen Eten NeboPlus | aanmelden via 
samenetenneboplus@gmail.com of  
tel. 06-42755686 / 06-53409933 

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

ACTUEEL

SNOEIAFVAL INLEVEREN 
Heerlijk de lente is weer begonnen, tijd 
om in uw tuin aan de slag te gaan!
Zaterdagmorgen 18 april kunt u uw 
snoeihout weer bij het inzamelpunt 
bij de Goede Herderkerk brengen. 
Hier staan we als commissie Kerk in 
Uitvoering klaar om het in ontvangst 
te nemen. U kunt terecht tussen 9.00 
uur en 13.00 uur. Dit is alleen voor 
snoeiafval en géén gft afval. U kunt 
hier alleen als particulier terecht met 
auto met eventueel een aanhanger 
of kruiwagen en op vertoon van uw 
milieupas van de gemeente Barneveld. 
Dit is dus niet bedoeld voor hoveniers 
of andere zakelijke instellingen. Graag 
tot zaterdag 18 april bij de Goede 
Herderkerk!
Namens commissie Kerk in Uitvoering, 
Arnold van Ginkel 

ZIN IN EEN ONVERGETELIJKE 
VAKANTIE?
Voor onze vakantieweken voor mensen 
met een verstandelijke beperking zijn 
we dringend op zoek naar vrijwilligers! 
Heb jíj er al eens over nagedacht wat 
je deze zomer kunt betekenen voor je 
naaste?
Heb je ruimte in je hart en je agenda 
voor een onvergetelijke vakantieweek? 
Kijk eens op onze website en laat 
je warm maken voor dit prachtige 
vrijwilligerswerk, waarbij je als christen 
echt het verschil kunt maken! Zonder 
vrijwilligers kunnen onze deelnemers 
niet op vakantie... dat mag toch niet 
gebeuren? 
Ze kijken er het hele jaar al naar uit... 
Je hoeft geen ervaring te hebben of 
een speciale opleiding te volgen om 
vrijwilliger te worden. Het belangrijkste 
is dat je een warm hart hebt voor je 
medemens en tussen de 17 en 67 jaar 
bent.
Kijk voor meer informatie en opgave op 
onze website,  
www.voorelkaarvakantieweken.nl.

KLIK MET JONGEREN...?
Heb jij een klik met jongeren (18+) die 
de diagnose ASS zonder verstandelijke 
beperking hebben? 
Dan zoeken we jou! Overweeg eens 
om vrijwilliger te worden tijdens 

VOORVERKOOP KLEDING AAN DE 
WESSELSEWEG 35
We zijn elke 1e 
en 3e woensdag 
van de maand 
geopend van 
13.30–15.30 uur. 
Kom kijken en 
kiezen onder het 
genot van een 
kopje koffie of 
thee!
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een midweek voor deze doelgroep. 
Samen met andere vrijwilligers bied 
je de jongeren een prachtig, actief 
programma met ook ruimte voor rust 
en ontspanning. 
Je hoeft geen ervaring te hebben of 
een speciale opleiding te volgen om 
vrijwilliger te worden. Het belangrijkste 
is dat je als christen een warm hart hebt 
voor je medemens en tussen de 17 en 
67 jaar bent. Voor deze vakantie is het 
wel belangrijk dat je affiniteit hebt met 
de doelgroep.
De midweek is van 27 - 31 juli in 
Hengelo (Gelderland). Kijk voor meer 
informatie en opgave op de website.
www.voorelkaarvakantieweken.nl/
vrijwilligers/ass.

HÉÉL BARNEVELD ZINGT!
Op zaterdag 9 mei is er een 
samenzangavond in Barneveld onder 
de naam Héél Barneveld Zingt! 
Deze avond is in de Oude Kerk. Op 
deze avond wordt er samen met de 
aanwezigen bekende liederen uit 
diverse bundels gezongen. Psalmen, 
gezangen, opwekkingsliederen etc. 
Afgewisseld met een orgelsolo en 
koorzang. De avond duurt ongeveer 5 

kwartier. Aan deze avond werken mee 
het Mannenensemble Matthaniah 
o.l.v. Wim de Graaf, en de organist Jan 
Peter Teeuw. Peter Overduin zal de 
avond presenteren en de samenzang 
dirigeren. 
De opbrengst van deze avond is voor 
het UMC Utrecht, onderzoek naar 
vroegtijdige opsporing longkanker en 
de chirurgische behandeling. Aanvang: 
19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. 
Toegang gratis. Wel een collecte! 
Info: Johan en Diana Pul 06-12555177. 
Iedereen is van harte welkom!

UITNODIGING - MARRIAGE COURSE 
Is je huwelijk aan een update toe? 
Een goed huwelijk is geen vanzelf-
sprekendheid – het vraagt aandacht, 

tijd en soms 
een frisse blik. 
Gun jullie relatie 
die investering 
en ontdek hoe 
je samen kunt 
groeien, verdiepen en vernieuwen. 
Wij nodigen jullie van harte uit voor 
de Marriage Course: een inspirerende 
en ontspannen reeks avonden speciaal 
voor stellen die willen bouwen aan een 
sterk en gezond huwelijk. 

Wat kun je verwachten? 
•	 Praktische inzichten en herkenbare 

thema’s 
•	 Tijd en ruimte voor gesprekken met 

z’n tweeën 
•	 Een gezellige en ontspannen sfeer 
•	 Nieuwe handvatten om jullie relatie 

te versterken 
Of je nu net samen bent of al jaren 
getrouwd: deze cursus helpt jullie om 
opnieuw in elkaar te investeren. 
Data: 8 woensdagavonden in de 
periode van 30 september 2026 tot 27 
januari 2027  
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (twee avonden 
beginnen om 19.00 uur) 
Adres: Boon Agro, Barnseweg 92 

sinds 27 februari 1934

Wat als... nabestaande de 
laatste verzorging doen? 

Steeds vaker worden nabestaanden graag  

betrokken bij de laatste verzorging van hun 

dierbare. Wij bieden hiervoor alle mogelijkheden. 

Het biedt troost en het kan een positieve rol spelen 

bij de verwerking wanneer u zo’n persoonlijke taak 

vervuld. Wij staan nabestaanden bij met 

kennis en kunde en verzorgen deze laatste 

verzorging naar wens. Meer weten? 

Bezoek onze website:

 www.delaatsteeerbarneveld.nl.

Nanda Evers
laatste verzorgster

 tot úw dienst     geen winstoogmerk     ruime ervaring0342 - 41 56 29 
dag en nacht bereikbaar
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AANGENAAMJEUGD & GEZIN

ZINGEN IN NEBO!
Wat is er mooier dan paasmorgen 
beginnen met gezang!?
Samen God groot maken om het 
verlossingswerk dat is volbracht!
Dat gaan we doen op paasmorgen  
5 april in Nebo! 
Je bent welkom vanaf 7.00 uur voor 
een bak koffie of thee.
Om 7.30 uur starten we met zingen.
Kom je ook?

INFORMATIEF

MUSCIAL KROONGETUIGEN
Het was tijdens een repetitie-avond. 
Een teamlid opende de avond met 
gebed en vroeg ons om ook daarna 
onze ogen dicht te doen. De teksten 
van de liederen die tijdens de 
voorstellingen gezongen gaan worden, 
las ze voor. Dit op een dusdanige 
manier dat je een speld kon horen 
vallen. Iedereen was onder de indruk. 
Tegelijk werd beseft wat er gezongen 
werd dit op een veel intensere manier 
werd beleefd. En ook: voor Wie we aan 
het zingen zijn. Zeker rond Pasen is dat 
ook om extra bij stil te staan. 

Zoals u gewend bent, verklappen we 
nog niet veel van de voorstelling. We 
zijn druk aan het oefenen en er moet 
zeker ook nog geschrapt worden; wat 
ook best moeilijk is. Bidt u ook mee 
voor dit proces? 
Op 9 en 10 oktober 2026 hopen we de 
musical KROONGETUIGEN in première 
te laten gaan. Een verbindende 
muzikale vertelling over verlangen, 
roeping, macht en hoop. Naast 

Met veel plezier mag ik de aftrap geven voor onze nieuwe rubriek 
Aangenaam. 
In deze rubriek willen we gemeenteleden de kans geven zichzelf voor te 
stellen, zodat we elkaar beter leren kennen. Regelmatig zullen we deze 
rubriek plaatsen in onze kerkbode, waarin we een gemeentelid (jong/
oud, man/vrouw) het woord geven. Hoe mooi is het om de verhalen 
achter de gezichten in de kerk te ontdekken? Omdat ik deze rubriek ga 
schrijven, begin ik bij mezelf voor te stellen.

Wie ik ben
Mijn naam is Julia Malestein, ik ben 22 jaar en ik woon aan de 
Thorbeckelaan in Barneveld. Ik kom al mijn hele leven in de Hervormde 
kerk. 
Vroeger was ik vooral te vinden in de Oude Kerk, maar tegenwoordig 
bezoek ik vooral de diensten in de Goede Herderkerk. 

Verder heb ik al meer dan drie jaar een 
relatie met Jarik van Beek. Omdat hij 
nog lid is bij de NGK in Barneveld, ben 
ik ongeveer om de week in deze kerk 
te vinden. Uiteindelijk willen we na ons 
trouwen samen naar de Hervormde kerk 
gaan en zult u ons vooral in de Goede 
Herderkerk tegenkomen! 
Verder ben ik van plan om komend 
jaar belijdenis te doen. Een mooie stap 
verder in mijn geloof.

Afgelopen jaar heb ik mijn opleiding Communicatie afgerond aan de 
CHE in Ede en momenteel ben ik werkzaam als Online Marketeer bij Jep! 
marketing in Barneveld. Het leuke aan mijn werk vind ik de combinatie 
van creativiteit en strategie: nadenken over hoe je een verhaal het beste 
kunt vertellen en vervolgens zien dat het ook echt resultaat oplevert.

In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn vrienden en familie. Lekker uit 
eten, een terrasje pakken of een dagje eropuit vind ik altijd leuk!

Wat is het doel van deze rubriek?
Met deze rubriek willen we vooral laten zien hoeveel mensen zich 
inzetten voor onze gemeente. Want er gebeurt veel, vaak ook achter de 
schermen. Daarom lijkt het me mooi om dat zichtbaar te maken en de 
mensen die zich inzetten gewoon even in het zonnetje te zetten.

Ik kijk ernaar uit om in de komende edities verschillende gemeenteleden 
te interviewen en hun verhalen te delen. Ik ben benieuwd wat we van 
elkaar mogen ontdekken!
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acteurs zijn er ook nu weer muzikanten 
bij betrokken en kennen we natuurlijk 
ook decorbouwers en technici die er 
bij betrokken zijn. In tegenstelling 
tot de laatste voorstellingen is er 
op de zondag geen themadienst; 
roostertechnisch helaas niet mogelijk. 

Natuurlijk bent u benieuwd naar het 
verhaal!
In de musical is te zien hoe er onrust 
heerst onder het volk Israël. Wat dat 
betreft is er niet veel veranderd. In die 
tijd worstelen ze met leiderschap en 
geloof. Er is geen richting meer. Wie zal 
de leiding nemen? Waar is God? Zelfs in 
de tempel wordt het donker. Misschien 
herkent u dit ook wel in uw eigen leven, 
door persoonlijke omstandigheden 
door alle ontwikkelingen in de wereld. 
En dan opeens, als een licht in de nacht 
klinkt er een stem, hier ben ik! Samuel 
staat op en geeft antwoord. We volgen 
in de musical zijn leven, zijn geboorte, 
zijn roeping als profeet. Maar zijn stem 
was niet genoeg, de roep om een 
koning klinkt. Het volk wil een sterke 
leider, met karakter, die alles goed 
maakt en voor hen strijdt. Wie is hij? 
Gaan er al namen rond?
 
Rivka gaat samen met het publiek naar 
hem op zoek. Een muzikale zoektocht 
langs diepe menselijke emoties 
en verlangens. Een zoektocht naar 
verbinding en hoop. Een zoektocht naar 
de ware koning, iemand die zijn kroon 
waardig draagt.
Kom naar het Schaffelaartheater 
en wees er getuige van. De kosten 
bedragen in de voorverkoop tot 1 juli 
a.s. € 16 p.p. en daarna € 18,50 p.p. Dit 
is inclusief een drankje na afloop. 
Aanvang voorstelling 20.00 uur. 
Kaartjes te boeken via onze website 
RivkaBarneveld.nl.
Team Rivka

MAG IK JOUW VOETEN WASSEN? 
Langzaam loop ik de trap af. Een bak 
met water in mijn handen. Het is 
zaterdag en er is weer kinderclub in 
Leersum.
Ik mag vandaag het Bijbelverhaal 
vertellen over de voetwassing.
Ik ben benieuwd wat de kinderen ervan 
vinden als ik voorstel om de voeten te 
wassen. De club begint altijd met een 
inloopmoment. De kinderen kunnen 
een spelletje spelen of lekker even 
kleuren. 
Daarna 
gaan we 
in de kring 
zitten 
en ga ik 
beginnen 
met het Bijbelverhaal. Als ik vraag: van 
wie mag ik de voeten wassen? Steken 
een aantal kinderen hun hand op. 
Best bijzonder, want ik weet niet of 
ik mijn hand op zou steken. Kinderen 
zijn daarin veel makkelijker. Ik begin te 
wassen en steeds meer kinderen willen 
ook hun voeten laten wassen. Als ik 
klaar ben ga ik verder met het verhaal. 
De kinderen luisteren goed en doen 
echt goed mee. Daarna is het tijd om 
te knutselen. Ze mogen een waskom 
kleien. De afsluiter is om nog even 
buiten te spelen op het schoolplein. 
Voor we het weten, moeten we weer 
naar het azc om de kinderen en de 
vrouwen terug te brengen. Wat een 
mooie middag! Zou jij je voeten laten 
wassen?

ZIJN WIJ GASTVRIJ?
Op de Gave-dag van 21 maart vertelde 
Ibrahim zijn verhaal. Hij komt uit Syrië. 
Hij woont samen met zijn vrouw in 
Nederland. Ze zijn christen. Natuurlijk 
gaan ze met kerst naar de kerk. Na een 
uurtje is de kerkdienst klaar en gaan ze 
weer naar huis. Juist met kerst missen 
ze hun familie en vrienden. Gelukkig 
worden ze gebeld en worden ze 
uitgenodigd om die avond bij iemand 
te eten. Ze voelen zich heel veilig in 
Nederland. In Syrië voelden zij zichzelf 
in huis niet zo veilig als in Nederland. 
Naast het eten worden ze later ook 
uitgenodigd om met andere mensen 
samen te gaan wonen en het leven met 
elkaar delen. Wat mooi en bijzonder. 
Hoe gastvrij zijn wij eigenlijk? 

Met vriendelijke groet,
Annemiek van der Tak, Stichting Gave 

GA JIJ MET MARTHE 
BREUGEM EN DAVID BOONE 
NAAR TEENSTREET SPRING BREAK?
Als tiener of als coach?
Verlang jij naar meer van Jezus in 
jouw leven? Kom dan aanstaande 
meivakantie (30 april t/m 3 mei) 
naar TeenStreet Spring Break. Gave 
aanbidding met de live-band, nieuwe 
vriendschappen, creatieve workshops, 
sport & spel, Bijbelstudies én een toffe 
outreach: dit en nog veel meer beleef je 
4 dagen lang op vakantiepark Beloofde 
Land in Voorthuizen.
TeenStreet is onderdeel van Operatie 
Mobilisatie en een wereldwijde 
tienerbeweging. Hier leren tieners wat 
het is om een discipel te zijn van Jezus, 
waarbij ze ook het Evangelie durven 
delen en uit te leven naar de mensen 
om hen heen. De werkgroep Kerk over 
Grenzen uit onze gemeente, deelt deze 
visie en gaat graag samen met tieners 
dit avontuur aan!
Je kunt je rechtstreeks aanmelden via 
www.teenstreet.nl, maar ons idee is 
om een groep tieners uit Barneveld te 
verzamelen om samen te gaan. Tijdens 
het kamp zit je in een NET-group. Dit 
is een kleine groep tieners (5 of 6) en 
een coach. Deze coach staat iedere 
dag voor je klaar en is jullie eerste 
aanspreekpunt. Hoe leuk zou het zijn 
om met tieners uit onze gemeente en 
coach(es) uit onze gemeente samen 
naar Voorthuizen te gaan.
Dus ben jij:
1. een tiener (12-17 jaar) die wil 
ontdekken wat het is om helemaal voor 
Jezus te gaan; óf
2. een volwassene (18+ jaar) die tijdens 
dit kamp op wil trekken met een kleine 
groep tieners (5 of 6). 
Laat het dan weten door een mailtje 
te sturen naar shorttimemission@gmail.
com of stuur een appje naar Rianne 
Burgers (06-20581263).
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Jeugdhervormdbarneveld

Jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl
06-34473793

#ONS JEUGDWERK

Samen koken en bedienen bij de Soep-Inn!

Groetjes uit Rafiki! Kom je

Een kijkje bij 

Goede Herderclub PWA!

Tara Selfie Emma Smullen maar!

U alleen komt toe de
dank en eer.
Halleluja.

Wĳ danken U.
-Sela-

Ha gemeente, 

De dagen worden weer langer, het jeugdwerkseizoen loopt
langzaam af. Wat mogen we dankbaar zijn! Ik ben

dankbaar voor de vele mooie ontmoetingen met u als
gemeente en met jullie als jongeren! Dankbaar voor al
het werk dat afgelopen seizoen verzet is door velen van
jullie! En dankbaar voor al die zaadjes die geplant

mochten worden! Laten we God daarvoor danken!

Het einde van het seizoen betekent niet dat alles
stopt. Gods werk gaat door! Daar mogen we op

vertrouwen. En ook in de zomer staat er nog genoeg op
de planning! Diner on the go, jeugdweken. En natuurlijk
blijft Rafiki open om binnen te lopen voor een goed
gesprek, gebed, een spelletje, chillen of om te

studeren! Je bent welkom!

Groetjes, Corrie
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Tel. 0342-413062

Fax. 0342-450357

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

3771 AA Barneveld

info@vandenbergkachels.nl

www.vandenbergkachels.nl

0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERHUISPLANNEN?
Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze.

Mijn werkwijze
Ik kijk verder dan alleen de klacht. 
 Daarbij werk ik met:

een uitgebreide anamnese
leefstijl- en voedingsadvies
supplementbegeleiding
aromatherapie en massage
eventueel EMB-testen

Praktijk Ruth Jonker
Van Renesselaan 29 Barneveld
Tel: 0643106879
info@praktijkruthjonker.nl

Opvliegers, slecht slapen, vermoeidheid, onrust of stemmingswisselingen
 kunnen een grote impact hebben op je dagelijks leven.

In mijn praktijk begeleid ik vrouwen in de overgang op een holistische en persoonlijke
manier. 

Mijn naam is Ruth, verpleegkundige
én natuurgeneeskundig therapeut. 
Vanuit een christelijke visie op zorg
en gezondheid begeleid ik in mijn

praktijk vrouwen in de overgang die
weer grip willen krijgen op hun

gezondheid en welzijn.

Last van overgangsklachten? 
Mijn praktijk in Barneveld is geopend! 

www.praktijkruthjonker.nl

Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan 
waarin je écht iets betekent voor een ander?

Vind jouw baan op www.werkenbijderozelaar.nl

Geef liefdevolle zorg aan onze cliënten en zorg voor een mooie zomer!

GELOOFGELOOF
in je werk!in je werk!


