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Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen. (Psalm 118:17)

NIET STERVEN MAAR LEVEN!

Wanneer je het oppervlakkig leest, is dat toch maar een merkwaardige tekst: Ik zal niet 
sterven, maar leven. De dichter van deze Psalm heeft zeker niet helemaal met beide 
benen op de grond gestaan. Zou hij niet weten van oorlog, terreur, alsmede van ziekte, 
epidemieën, en dergelijke? Wie kan dat nou van zichzelf zeggen: Ik zal niet sterven. 
Iedereen moet toch sterven….! 
Natuurlijk weet deze dichter ook wel dat hij de dood niet zal ontlopen. Zo nuchter zal 
hij zelf ook wel zijn. Wat bedoelt hij dan? Eigenlijk ontdek je dat wel wanneer je de 
Psalm leest in haar geheel. Deze psalmdichter is een man die leeft met God. Want wat 
is leven nu eigenlijk in de Bijbel? Écht leven? Bijbels gezien is leven niet zomaar wat 
door deze wereld huppelen; goed je best doen, eventueel trouwen en kinderen krijgen; 
genieten van al het aardse gedoe om je heen en ten slotte je hoofd neerleggen en je 
laatste adem uitblazen. Dat ís geen leven. 

Leven is: leven in gemeenschap mét en in afhankelijkheid ván God. Leven is loven, zo is 
wel eens gezegd. Leven is God loven. Dat is waarmee de dichter van Psalm 118 opent: 
Looft de Heere, want Hij is goed. 
Leven, dat is geloven in Gods liefde, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft in 
deze verloren wereld. 
Leven, dat is vertrouwen dat mijn zonden zijn verzoend door het bloed van Golgotha. 
Leven, dat is wandelen als een kind aan de hand van de Vader. 
Leven, dat is geloven en hopen dat eenmaal alle moeite voorbij zal zijn. 
Leven, dat is temidden van crises uitzien naar die nieuwe hemel en aarde waarop 
gerechtigheid woont. 
Leven, dat is in je sterven rusten in het volbrachte werk van de Heiland. 
Leven, dat is eenmaal je vermoeide hoofd neerleggen in het geloof: Al mijn zonden zijn 
verzoend door Golgotha. Vervolgens wordt het Pasen. 

Zó sterven is geen sterven meer. Dat is je aardse leven afleggen, en vervolgens verder 
leven met de Heere God en met Zijn lieve Zoon Jezus Christus. Dát is echt leven. En 
daar heeft het mee te maken, wanneer deze dichter hier zegt: ik zal niet sterven, maar 
leven. Dan letten we eerst op Goede Vrijdag. Want er moet wel gestorven worden. Op 
Golgotha is die dierbare Heiland gestorven onder de toorn van God en in het gericht 
over de zonde van ons. Hoe groot zijn mijn zonden.
Tegelijk: Niet sterven, maar leven, dat heeft ook alles te maken met Pasen. Pasen 
betekent voor al de gelovigen, voor al de kinderen van God niet sterven, maar leven. 
Net zoals de Heere Jezus Christus. Ja, wel de dood in moeten, maar tegelijk weten dat 
dit niet het laatste is. Vanwege het sterven en leven van Christus kan er gezegd worden: 
Ik zal niet sterven, maar leven. Want Hij is gestorven, en ook opgestaan. 
In Ps.118 klinkt een machtige Paasjubel: Niet de dood heeft het laatste woord, maar het 
leven. Hoe hebben kinderen van God zich door alle eeuwen heen vastgehouden aan 
de Heere. Met het zicht op de dood, vastgeklemd aan die levende Heiland. Ik zal, net als 
Hij, niet sterven, maar leven. 
Is dat de troost van Goede Vrijdag voor u. En is dat de uitkomst van Pasen voor u? 
Leven! Ga er maar van vertellen: Ik zal de werken van de HEERE vertellen. Daar leef je 
dan toch ook nog eens een keer voor. Ik leef, omdat Hij leeft. Laten wie de HEERE vrezen, 
toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Ds. A. Bloemendal
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KERKDIENSTEN
Zondag 30 maart - 5e Lijdenszondag

OUDE KERK
09.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
11.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
(Openbare Belijdenis) 
16.45 uur: (1) dhr. A. Verstoep
19.00 uur: (1) dhr. A. Verstoep 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(Heilige Doop) 
11.00 uur: (4) ds. L. Plug  
(afscheid fam. Boone)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 30 maart
v.m.: Psalm 22 : 1 (OB|WK)
n.m.: Psalm 22 : 4

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: zieken- en ouderenwerk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds

Zondag 23 maart - 4e Lijdenszondag

OUDE KERK
08.45 uur: (1) ds. T. Overbeeke  
(Heilig Avondmaal) 
11.15 uur: (4) ds. L. Plug  
(Heilig Avondmaal) 
15.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(korte viering H.A.) 
16.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(dankzegging H.A.) 
19.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
(dankzegging H.A.) 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(Heilig Avondmaal) 
11.15 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(Heilig Avondmaal) 
16.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal 
(voortzetting en dankzegging H.A.) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 23 maart
v.m.: Psalm 38 : 22
n.m.: Psalm 38 : 15

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: algemeen diaconaal werk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: evangelisatiewerk
collecte H.A.-tafels: MAF

Woensdag 26 maart

DE AKKER
15.00 uur: ds. J.T. de Koning 
Bevestiging van het huwelijk van 
Lenie-Anne Mosselman en Nick 
Helmich

19.30 uur: ds. H. Russcher  
(Hoevelaken)

Zaterdag 29 maart

OUDE KERK
12.30 uur: ds. P. Molenaar 
Bevestiging van het huwelijk van 
Shanna Ceelen en Gerran Davelaar

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 25.00 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 22 maart
19.00 uur: ds. J. Joppe

Zaterdag 29 maart
19.00 uur: ds. M. Klaassen

KINDEROPPAS
Zondag 23 maart
9.00 uur Oude Kerk: groep 2
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 1
16.45 uur Oude Kerk: groep 12 
Zondag 30 maart
9.00 uur Oude Kerk: groep 3
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 4
16.45 uur Oude Kerk: groep 15
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ALGEMENE BERICHTEN

HEILIG AVONDMAAL
Komende zondag hopen we het Heilig Avondmaal weer te mogen vieren. 
De morgendiensten in de Oude Kerk én de Goede Herderkerk beginnen om 
8.45 uur en 11.15 uur! In de Goede Herderkerk zal er ’s middags een dienst 
van voortzetting van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal zijn. 
Bij deze middagdienst in de Goede Herderkerk zal geen oppas e.d. zijn. 
Om 15.45 uur is er ook een korte viering in de Oude Kerk.
Op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur kan brood en wijn in de
Oude Kerk opgehaald worden door hen die zich daarvoor opgegeven hebben.

SENIORENMIDDAG
De seniorencontactmiddag op 27 maart vindt weer plaats in Kerkelijk Centrum 
‘Rehoboth’. Onze nieuwe dominee De Koning (wijk 3) zal de opening, meditatie 
en sluiting verzorgen.
U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Spreker is de heer Van den Berg van het welbekende Leger des Heils. Hij zal 
een boeiende lezing houden over de geschiedenis van deze organisatie en laat 
ook een video zien over hun werk vandaag de dag. Dat is veelzijdiger dan veel 
mensen denken. Daarna vertelt hij iets over zijn persoonlijke ervaringen en 
doet hij uitleg over de Bijbelse visie op mensen, die “in zwaar weer” zitten. 
Niet alles wordt al verklapt, maar hij komt ook nog met een prikkelende 
stelling voor ons allemaal!
Vanaf 14.15 uur is de inloop met koffie en thee, om 14.30 uur start 
het programma incl. pauze met iets lekkers en tijd voor persoonlijke 
ontmoeting(en). Om ca. 16.30 uur verwachten we af te sluiten.
Hopelijk zien we elkaar volgende week. Voor vervoer van en naar Rehoboth 
kunt u contact opnemen met Willem Pater. Tel.nr. 06-10 266 890.

DE KLOK EEN UUR VOORUIT!
In de nacht van zaterdag 29 maart op zondag 30 maart wordt de klok weer 
een uur vooruitgezet. Zet uw horloge/klok op tijd vooruit!

LIJDENSTIJD
Komende zondagen zijn de vierde en vijfde van de zeven zondagen die in 
het teken staan van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. In 
Mattheüs 26:26 lezen we:

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak 
Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

Matthew Henry schrijft hierover: “Als de paasmaaltijd ten einde is, stelt 
de Heere Jezus het Heilig Avondmaal in. Het lichaam van Christus wordt 
voorgesteld door brood. Zoals het leven van ons lichaam in stand wordt 
gehouden door brood, zo wordt het leven van de ziel in stand gehouden 
door het Middelaarswerk van Christus. Christus neemt het brood, zegent het 
en breekt het. Daarna geeft Hij het als de Heere van dit feestmaal aan Zijn 
discipelen en zegt: ‘Neemt, eet, dit is Mijn lichaam’. Ze moeten het brood eten. 
Het zien van een overvolle schotel met brood, zal ons niet voeden. Het moet 
genuttigd worden. Zo is het ook met de leer van Christus.”
We wensen elkaar een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 
zie hier de schalen die ten volle wegen 
en vloek en zegen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in ‘t stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander.			   Weerklank 153:4,5

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

Contactpersonen: 
Cora: 06 31 29 79 84 
John: 06 53 20 77 47

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel: 06-51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN:�
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01�

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23�

SAMEN HELPEN�
Hulpdienst en vervoer�

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
�mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

ALGEMEEN DIACONAAL
Diaconiecollecte zondag 23 maart
Naastenliefde is een kernbegrip in 
de Bijbel. Niet alleen in het Nieuwe 
Testament, maar zeker ook in het 
Oude Testament. Als de profeet Jesaja 
waarschuwt tegen schijnvroomheid 
(Jes. 58), dan heeft hij het vooral over 
mensen die niet omzien naar hun 
behoeftige medemensen. Tot het ware 
vasten behoort volgens de profeet 
onder meer ”dat u uw brood deelt 
met wie honger lijdt, en de ellendige 
ontheemden een thuis biedt, dat, als u 
een naakte ziet, u hem kleedt, en dat 
u zich voor eigen vlees en bloed niet 
verbergt” (vs. 7). Jesaja verbindt er zelfs 
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HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u praktische, 
financiële of pastorale 
hulp nodig? Of bent u 
op zoek naar informatie 
over opvoeding, relaties, 
contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/
hulp-nodig-wij-helpen

KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26�
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester: 
J.H. de Groot, tel. 41 66 11

Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD�

Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 
Gemeente Barneveld

NL47 RABO 0373 7158 62

een belofte aan: ”Als u uw hart opent 
voor de hongerigen, en de verdrukte 
ziel verzadigt, dan zal u licht in de 
duisternis opgaan, en uw donkerheid 
als de middag zijn.” Als hervormde 
gemeente willen we aan deze diaconale 
oproep van Jesaja gehoor geven. 
Daarom is de collecte van deze zondag 
bestemd voor het algemeen diaconaal 
werk, zodat we mensen die onze hulp 
hard nodig hebben daadwerkelijk 
kunnen helpen. Graag bevelen we deze 
collecte van harte bij u aan. 

MAF
Diaconiecollecte zondag 23 maart 
(collecteschalen avondmaalstafels) 
Mission Aviation Fellowship (MAF) is 
een christelijke zendingsorganisatie die 
met vliegtuigen mensen in moeilijk 
toegankelijke gebieden bereikbaar 
maakt voor noodhulp en voor het 
Evangelie, bijvoorbeeld in Oceanië 
en Afrika. De slogan van de MAF is: 
”MAF vliegt waar wegen eindigen.” 
De organisatie beschikt wereldwijd 
over 120 vliegtuigen en is actief in 26 
landen. MAF Nederland is gevestigd 
op Vliegveld Teuge bij Apeldoorn. 
In Teuge bevindt zich ook een 
opleidingscentrum voor MAF-piloten. 

ZIEKEN- EN OUDERENWERK
Diaconiecollecte zondag 30 maart
De zorg voor zieken en ouderen is 
een belangrijke diaconale taak van de 
christelijke gemeente. Al in de Vroege 
Kerk onderscheidden christenen zich 
doordat ze omzagen naar kwetsbare 
medemensen. Ze gaven daarmee 
gehoor aan Jezus’ opdracht uit 
Mattheüs 25 om (onder anderen) 
zieken te bezoeken. Door ziekte of 
andere lichamelijke ongemakken 
zijn vooral ouderen vaak aan huis 
gebonden. Eenzaamheid ligt dan op de 
loer, zeker als de kring van familie en 
vrienden kleiner wordt. Ook mensen 
die nog niet zo oud zijn, komen door 
ziekte soms de deur niet meer uit. 
Diakenen en vrijwilligers zoeken deze 
mensen op voor een goed gesprek, 
voor een wandeling of voor het doen 
van een boodschap. Daarnaast worden 
maandelijks seniorencontactmiddagen 
gehouden waarop ouderen elkaar 
ontmoeten. Ook wordt gezorgd voor 
attenties voor ouderen en zieken. Om 
dit dankbare werk te kunnen blijven 
doen wordt deze zondag gecollecteerd 
voor het zieken- en ouderenwerk.
Alle collecten van harte aanbevolen! 

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
Seniorenmiddag 27 februari	€	 140,55

PDC De Herberg  2 maart	 €	 2.408,07
Plaatselijke ondersteuningen
9 maart	 €	 2.486,97
Project 10 27  12 maart	 €	 2.205,45
Open Doors
Scholendienst 12 maart	 €	 490,20
De diakenen

OPBRENGST BIDDAGCOLLECTE
De biddagcollecte heeft € 7.983 
opgebracht. Deze prachtige opbrengst 
is met inbegrip van de bedragen 
die tot en met donderdag 13 maart 
per bank of online zijn ontvangen. 
Ter vergelijking: vorig jaar was de 
opbrengst € 7.376.
Namens het college danken we 
eenieder hartelijk voor zijn of haar 
bijdrage. Bovenal danken we onze 
hemelse Vader, die ervoor zorgt dat het 
werk in ‘onze’ gemeente kan doorgaan, 
mede dankzij deze collectebijdrage. 
Zijn trouw en voortgaande zorgen 
vragen om een antwoord, een antwoord 
als dat van Asaf: ‘Ik zal de daden van 
de HEERE gedenken, ja, ik zal denken 
aan Uw wonderen van oudsher’ (Psalm 
77:11 onberijmd). Danken en gedenken 
liggen heel erg dicht bij elkaar!

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 23 maart: tweede 
collecte voor kerkbeheer (‘onze 
hervormde gemeente’) en derde collecte 
voor het evangelisatiewerk; en zondag 30 
maart: tweede collecte voor kerkbeheer 
en derde collecte voor het bouwfonds. We 
bevelen deze collecten van harte aan. 
Hieronder belichten we de collecte voor 
het evangelisatiewerk.

EVANGELISATIEWERK
3e collecte zondag 23 maart
Vanuit de Evangelisatiecommissie 
organiseren enthousiaste vrijwilligers 
een breed scala aan activiteiten. Hoe 
divers de activiteiten ook zijn, het doel 
is steeds hetzelfde: anderen op een 
laagdrempelige wijze kennis te laten 
maken met het evangelie, de blijde, 
levensveranderende boodschap. Op de 
website van onze hervormde gemeente 
noemt de commissie maar liefst 
negen evangelisatiewerkactiviteiten: 
de Kerstnachtdienst op 24 december, 
de Alpha-cursus, Youth Alpa 16+, 
Kinder Sing-In, Openstelling Oude 
Kerk op zaterdagen, Boekenkraam en 
openstelling Oude Kerk tijdens de Oud 
Veluwse Markt, Godsdienstlessen op 
openbare scholen, Pitch Barneveld 
en Musicalgroep Rivka. Een tiende 
activiteit betreft de vijf Jeugdweken, 
waarvoor de voorbereidingen in volle 
gang zijn. 
Als gemeente kunnen we al deze 
activiteiten op twee manieren 
ondersteunen: via een welgemeende 
collectebijdrage en via aanhoudende 
gebeden om Gods zegen. De kern van 
ons gebed mag zijn dat God het zaad 
dat de evangelisatiewerkvrijwilligers in 
mensenharten zaaien tot ontkieming 
laat komen. 

TEN SLOTTE
In onze westerse cultuur zijn we 
geneigd snel resultaten te willen zien 
van onze acties en werkzaamheden. 
Maar in het geloof en in het gebed 
werkt het vaak anders. De Amerikaanse 
predikant Edward M. Bounds besteedde 
in zijn boek E.M. Bounds on Prayer veel 
aandacht aan aanhoudend gebed. Dit 
boek werd meer dan 90 jaar na zijn 
overlijden gepubliceerd. Het gebed was 
voor Bounds zeer belangrijk; van de elf 
boeken die hij schreef, hadden er negen 
het gebed als onderwerp. 
Bounds verwijst naar de gelijkenis 
die bij ons bekend staat als gelijkenis 
van de onrechtvaardige rechter (zie 
Lukas 18:1-8) Deze gelijkenis kan ook 
worden aangeduid als de gelijkenis 
van de aanhoudende of opdringerige 
weduwe. Bounds doet dat ook. Hij 
schrijft hierover: ‘De gelijkenis van de 
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AANDACHTIG

NAAKTEN KLEDEN 
De naakten in onze tijd en cultuur zijn zij die de mantel van de liefde 
moeten missen, zij die het kleed van kracht en waardigheid (Spr. 31:25) 
kwijt zijn, zij die zich niet langer bedekt weten met wat hun naam en 
identiteit zou moeten zijn. Ja, zij dragen hun kostuum en hun vele 
petten, maar wie zijn zij daaronder? Wat blijft er van mensen over als zij 
hun pet afzetten en hun uniform ’s avonds in de kast hangen? 
Als je de cijfers over het zogenaamde imposter-syndroom bekijkt, blijkt 
dat talloze mensen vrezen dat er dan een ‘bedrieger’ overblijft. Dat is 
een om zich heen grijpende angst. Dat je bang bent in je hemd te staan 
als de vraag op tafel komt wie je werkelijk bént. Wie je bent lós van je 
functie en je prestaties. Wie je bent lós van het aantal volgers dat je hebt 
en wie je bent los van je CV. Wie je dus bent zonder het keiharde werken 
om jezelf overeind te houden en je elke dag weer te kunnen hullen in 
het kleed van de waardering daarvoor. 

Het om zich heen grijpende imposter-syndroom tekent onze tijd. Het 
symboliseert een schreeuwend verlangen naar identiteit en zegt 
tegelijkertijd dat we in onze samenleving eigenlijk niet meer weten 
waar die identiteit uit bestaat. We weten ten diepste niet meer wie we 
zijn en proberen dat aan alle kanten te maskeren. Totdat iemand ons 
‘ontmaskert’ en haarfijn aanwijst dat we die kleren alleen maar kunnen 
dragen omdat we er keihard voor werken en ons uitputten in het 
leveren van prestaties… Totdat iemand onze grootste angst aan het licht 
brengt en ons in ons hemd zet als… ‘bedriegers’. 

Maar wat nu als er iemand verschijnt en zegt dat we mogen stoppen 
met dat keiharde werken om een identiteit te kunnen hebben? 
Eenvoudigweg omdat we die identiteit allang hébben ontvangen? Wat 
nu als er iemand verschijnt en zegt dat we onze identiteit van Hém 
hebben ontvangen? En dat die identiteit heel simpel bestaat in het van 
Hém zijn? 
Als kerk geloven we dat het Jezus Christus is die op zo’n wijze 
verschenen is en ons dit daadwerkelijk heeft gezegd. Dat we van 
Hém zijn en dat dáárin onze identiteit ligt. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit geloof broodnodig is te midden van een cultuur waarin je 
wordt wijsgemaakt dat je pas iemand bent als je het uniform draagt 
van kennis, macht, invloed en schoonheid. Zo’n cultuur kweekt 
overspannenheid en burn-out, omdat het je angst voedt om ontmaskerd 
te worden als iemand die de norm niet haalt en daarmee ten diepste in 
z’n hemd komt te staan. Als iemand die ‘niemand’ blijkt te zijn. 

Hoe mooi is het om als christen te midden van zo’n cultuur de opdracht 
mee te krijgen om ‘naakten te kleden’? Om het gesprek aan te gaan 
met mensen over de uniformen en de petten die ze dragen, over de 
identiteit die daarmee samenhangt en over de angst dat daaronder 
misschien niet zoveel overblijft? Om het vervolgens dicht bij jezelf te 
houden en te vertellen dat dat verhaal ook jóu niet vreemd is, maar 
dat er iemand in jouw leven is verschenen met een ánder verhaal. Een 
ontmaskerend verhaal en daarmee een bevrijdend verhaal. Het verhaal 
over een identiteit die niet verdiend hoeft te worden, maar gegéven is. 
Het verhaal van de Heere Jézus die jou zegt wie je bent en je vervolgens 
bekleedt met Zichzelf. Dat is óók ‘naakten kleden’: iemand zijn identiteit 
en waardigheid geven. Iemand terugbrengen bij wie hij of zij ten diepste 
is. Van Hem. 

ds. J.T. de Koning

aanhoudende weduwe is een klassiek 
voorbeeld van dringend gebed. We 
doen er goed aan ons dit verhaal weer 
voor de geest te halen. Deze gelijkenis 
benadrukt de centrale waarheid van 
volhardend gebed. De weduwe dringt 
haar zaak aan totdat de onrechtvaardige 
rechter uiteindelijk toegeeft. Als deze 
gelijkenis niet de noodzaak voor 
doorzettingsvermogen leert, heeft het 
noch nut noch lering. Neem deze ene 
gedachte weg en er blijft niets over om 
op te schrijven. Zonder twijfel bedoelde 
Christus met deze gelijkenis te leren dat 
volhardend gebed noodzakelijk is.’ 
E. Kas

DIGITAAL COLLECTEREN 
Per 1 mei definitief einde appostel-
app (verlenging met één maand) 
Zoals eerder vermeld is de 
collectefunctie volledig opgenomen 
in de Scipio-app. Hiermee eindigt het 
gebruik van de Appostel-app. Er zijn op 
dit moment nog een behoorlijk aantal 
gemeenteleden met een tegoed in de 
Appostel-app. We vragen u dringend 
om vóór 1 mei deze tegoeden te 
besteden aan de bestaande doelen in 
de Appostel-app. We hebben hiervoor 
alle doelen zodanig ingesteld dat de 
giften en bijdragen aan collecten vanuit 
het tegoed kunnen worden besteed.  
Eventuele nog bestaande tegoeden 
in de Appostel-app per 1 mei kunnen 
vanaf deze datum niet meer worden 
besteed.

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
2 maart	 €	 2.133,51
Evangelisatiewerk  2 maart	 €	 2.147,35
Hervormde Gemeente
9 maart	 €	 2.186,12
Pastorale ondersteuning
9 maart	 €	 2.191,43
Biddagcollecte (incl. per bank en online 
ontvangen) t/m 13 maart	 €	 7.982,78
Zendingswerkers
12 maart	 €	 1.397,27
College van Kerkrentmeesters
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Ontdek in onze 
showroom de 
mooiste vloeren 
en raamdecoratie

Kijk voor informatie en inspiratie op
www.vanvoorst-vloeren.nl

INZAMELING
Inzamelen van kleine spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere zaterdag tussen 
9-12 uur bij de Goede Herderkerk.
Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202.
De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur. Ons aanbod 
van de Kerkpleinmarkt is te vinden 
op Markplaats. Dit is mogelijk via 
zoekfunctie: Kerkpleinmarkt0342 
of https://www.marktplaats.nl/q/
kerkpleinmarkt0342/
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MELDING VAN EEN MUTATIE
Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een 
gemeentelid moet ook worden verwerkt in de kerkledenadministratie. 
Om dat systeem goed intact te kunnen houden, stelt uw plaatselijke 
kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.

Kerkelijk bureau Hervormde gemeente te Barneveld
Gasthuisstraat 5
371 HE Barneveld
Telefoon: 0342-415132
Email: ledenadministratie@hervormdbarneveld.nl
Of via onze website: https://hervormdbarneveld.nl/contactgegevens 
door middel van diverse formulieren.

VERENIGING & KRING

MANNENVERENIGING “SCHRIFT EN BELIJDENIS”
Op maandag 31 maart houden we onze laatste vergadering

 van het seizoen 2024/2025. Naast alle leden nodigen 
we ook weer de echtgenotes van harte uit om bij deze laatste 

vergadering van het seizoen aanwezig te zijn. 
We sluiten vanuit de maart-editie van MANkracht dan ook de

 bijbelstudies over Daniël af met hoofdstuk 12. 
Onze voorzitter ds. Nap hoopt de inleiding daarover te verzorgen.

Inlichtingen via mannenvereniging@hervormdbarneveld.nl.
Het Bestuur

HADASSA
Op dinsdag 1 april hebben wij onze Paasochtend. 

Welkom vanaf 9.15 uur.

ISRAËL-BIJBELKRING
Donderdagavond 3 april. 

Goede Herderkerk, aanvang 20.00 uur. 
Onderwerp ‘De Bergrede’.

MANNINNE
Op 1 april beginnen we met de jaarvergadering 

en daarna volgen we de Paasliturgie.
 Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in de Goede Herderkerk. 

Tot dan!

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399
Vrijdag 21 maart 20.00 uur Johannes 
Passion Oude Kerk | kaarten www.scokb.
nl of www.consolonl.nl
Zaterdag 12 april Zij-Event
Zaterdag 12 april 20.00 uur Passie- en 
Paasconcert Oude Kerk | info op www.
solilausdeo.nl

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.
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ACTUEEL

KENIA 2025

Na de acties met stroopwafels en 
puddingbroodjes wordt nu aandacht 
gevraagd voor een wijnactie die loopt 
t/m 30 april. 
Dus wie nog een bestelling wil doen 
voor de feestdagen die er aankomen 
of meer informatie wil is deze link 
beschikbaar: https://forms.gle/
tDzgAFRYdnFpDHRo7

Tevens loopt de inzamelactie van 
guldenbankbiljetten ook tot eind april, 
maar omdat het vóór 1 mei ingeleverd 
moet zijn bij de Nederlandsche Bank 

is de uiterste deadline donderdag 24 
april. 

Als derde actie brengen we graag 
een Boombal van Harm Hol onder de 
aandacht.
Deze heeft hij na vele uren 
houtbewerking als ‘kunst’ geschonken 
voor het goede doel. Deze Boombal 

is te bewonderen bij de Wedloop en 
wie interesse heeft kan ter plekke 
een bod doen. We zijn benieuwd of 
de kunstkenners deze bal op waarde 
weten te schatten, want wij weten welk 
minimumbedrag het op moet leveren. 

De acties die nog in de planning staan 
zijn een Springkussen wandeling 
op zaterdag 12 april, een Bingo 
ouderenmiddag op een nog nader te 
bepalen datum en Auto’s wassen met 
een hapje en een drankje op zaterdag 
24 of 31 mei. 
Meer informatie kunt u vinden in de 
maandelijkse nieuwsbrief en om deze 
in de mailbox te ontvangen kan u zich 
aanmelden via keniareis2025@gmail.
com. 

Op dit moment is Kenia weer in het 

Dé meest complete makelaar 
van de Veluwe. 

MNM.nl

Dé makelaar 
van Midden
Nederland

Professionals in woningmakelaardij, agrarisch en 
landelijk vastgoed en hypotheken.

Hypotheekadviseur
Hans van Dijk

Woning makelaar (ARMT)
Everhard Hazeleger

Agrarisch makelaar 
Gijs Snoei

0342-423400

0342 - 404 600

www.beekschilders.nl
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boeken en puzzels.
Ook wordt er koffie/thee met wat 
lekkers verkocht door twee dames van 
de Keniagroep.
Ouders én grootouders, van harte 
welkom!

AANDACHT
‘Wat het zwaarst is, moet het zwaarst 
wegen.‘ Ik hoor het mijn vader nog 
zeggen, als ik vroeger weer eens een 
keus moest maken die ik lastig vond.

‘Papa, ga je met mij voetballen?’ Twee 
ogen kijken me hoopvol aan vanonder 
zijn halflange haar. ‘We gaan toch nog 
niet eten.’
Ik ben net thuis van een dag vol 
afspraken. Het eten staat op, 
vanavond moet ik ook nog de deur 
uit. Eigenlijk wilde ik even zitten, zat 
van de dag. Beetje rust als het even 
kan. Mijn vrouw spreken.
Ik zie zeven lentes hoop voor me staan 
en het schiet door me heen; wat voor 
vader wil je zijn? ‘Kom, naar buiten!’

We rennen, scoren, lachen en joelen. 
Een kwartier lang is er niets anders op 
de wereld.

‘s Avonds bij het bedritueel zie ik hem 
weer glunderen bij de vraag: ‘Wat was 
je stomste en wat was het leukste 
ding vandaag?’ ‘Het leukste vond ik 
voetballen met papa.’

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst 
wegen. En soms voelt dat onverwacht 
licht.
En ik neem me weer voor om door 
de dag heen ruimte te houden voor 
toevalligheden en echte aandacht. 
Niet alleen voor mijn kids maar voor 
elke ontmoeting vandaag.

En ik besef me ook dat het niet 
altijd zo makkelijk is als het lijkt in 
een column van een paar woorden. 
Ondanks goede intenties. En dat er 
veel mis kan gaan in een leven, veel 
zorgen in de weg kunnen zitten. 
Laten we juist dan elkaar wat tijd 
en aandacht geven. Het kan zoveel 
helpen. 
Jan Hendrik van Schothorst

Loop je ergens mee rond? Delen mag!

Externe contactpersonen Veilige Kerk:
Jan Hendrik van Schothorst en 
Annechien Vinke | Elan Barneveld
Telefoon: 06-34512279 of 0342-400140
Email: veiligekerk@elanbarneveld.nl
www.elanbarneveld.nl

nieuws vanwege een staatsbezoek van 
Koning Willem Alexander en koningin 
Maxima dat plaatsvindt van dinsdag 
18 tot en met donderdag 20 maart. In 
deze drie dagen zullen ze niet zoveel 
van het land zien dan wij als we in de 
zomer ruim drie weken door het land 
toeren. Het staatsbezoek zal vooral 
impact hebben op strategisch en 
economisch terrein, wij hopen tijdens 
onze werkvakantie tot zegen te zijn op 
diaconaal en spiritueel terrein. 
Daar bereiden we ons ook grondig 
op voor door maandelijks samen te 
komen. De volgende bijeenkomst 
is op maandag 24 maart vanaf 
20.00 uur in Rehoboth te Barneveld. 
Willen jullie meebidden om zegen 
op de voorbereiding? Een bedrag 
(fiscaal aftrekbaar) mag naar 
Zendingscommissie Hervormd 
Barneveld: NL39RABO 0305509195 
o.v.v. Kenia projecten 2025. Als sponsor 
mag je ook met een logo op de 
website, meer hierover is te lezen op 
www.barneveldkenia.nl.

THEMA-AVOND OVER 
KINDERLOOSHEID
Zoals eerder aangekondigd zal er op 
woensdag 26 maart in Rehoboth een 
avond georganiseerd worden voor 
echtparen die ongewild kinderloos zijn 
gebleven. Psychosociaal therapeute 
Bouwina de Haan zal vanuit haar 
eigen ervaring een lezing geven 
over dit onderwerp. Ieder die met dit 
onderwerp te maken heeft is vanaf half 
acht hartelijk welkom! Meer informatie 
is te vinden op de website van onze 
kerk (onder het kopje Nieuws).
Vragen? Bel of mail gerust.
W: rouwenverliesbarneveld.nl
T: 0620027023 (Wijnanda van der 
Kruijff )

In het kader van duurzaamheid wordt 
er zaterdag 29 maart van 9.30-12.30 
uur in K.C. Rehoboth een kinderbeurs 
gehouden. Ouders verkopen hier 
o.a. schoenen, accessoires, baby 
benodigdheden, speelgoed, knuffels, 

ROEMENIË

POTGRONDACTIE 8 MAART 2025
Dank de HEER: 
Prachtig weer, vrijwilligers, kopers, en 
sponsors maakten de actiedag tot een 
succes!
De mooie opbrengst van €13.000 delen 
we met de Ger. Kerk uit Voorthuizen.
Zo kunnen veel kinderen in Roemenië 
blij gemaakt worden!
Veel dank aan ieder zich heeft ingezet !
De Werkgroep Roemenië
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Berend Slijkhuis van onze werkgroep 
doet verslag:
“Het was een grote opkomst vrijdagavond 
28 februari in de Rafiki ruimte in 
Rehoboth.
Het begon in de week vooraf op sociale 
media ..nieuws berichten. Het was foute 
boel in het noorden van India, een 
Hindoeleider roept op om christenen 
te doden op een festival een maand 
geleden. Dit moest gebeuren op 1 maart. 
Redenen waren er divers, maar ook 
omdat christenen koeien slachten .. voor 
Hindoes zijn dit heilige beesten. 
De oproep van deze Hindoeleider 
was gericht op christenen in de regio 
Chhattisgarh. Het angstaanjagende 
nieuws verspreide zich snel wereldwijd. Zo 
ook in Barneveld, via SDOK en Opendoors 
is bekend gemaakt wat er gaande was in 
Chhattisgarh. 
De jongeren van onze jeugdclub Trefpunt 
kregen dit nieuws onder ogen. Zij werden 
hierdoor geraakt en kregen het op 
hun hart om een gebedsbijeenkomst 
te organiseren .. wat ze ook spannend 
vonden .. maar de Heilige Geest heeft ze 
geleid. We kunnen alleen maar beamen 
dat God bezig is met onze jeugd en dat 
maakt me zo blijmoedig. Hem Alle Eer! 
We zongen lofliederen en gebeden. 
Toen was daar ineens een man, die ook 
binnenkwam die avond in Rehoboth. Hij 
woont en werkt in India. Hij kon vertellen 
over het leven als christen in India.. dat is 
geen feest om het maar kort uit te leggen 
.. maar hij getuigde dat zoveel mensen 
daar tot geloof komen.. veel jongeren 

gaan op pad en krijgen het op hart om 
te evangeliseren. De afgelopen 5 jaar 
hebben veel mensen in India de Heere 
Jezus leren kennen en dit valt ook op bij 
de autoriteiten. Het was een bijzondere 
avond verbonden door verhalen uit 
India en gebeden met elkaar voor onze 
vervolgde broers en zusters. 

En dan de gebedsverhoring: 
Maandag komen de eerste berichten 
binnen dat het rustig was gebleven 
en er geen grootschalig geweld heeft 
plaatsgevonden onder christenen. 
Mede door extra politie, maar er zijn 
ook gesprekken geweest tussen de 
Hindoes en christelijke kerkleiders uit 
Chhattisgarh. We danken boven alles 
onze God en Vader in de Hemel voor deze 
gebedsverhoring!! Hem alle Glorie en Lof !
De oproep vanuit Hindoes om de 
christenen te vermoorden is niet ten 
uitvoer gebracht!
Laten we blijven bidden voor onze broers 
en zusters in India, maar ook voor onze 
jeugd in Barneveld en laten we ook 
danken dat God hun harten heeft geraakt 
betrokken op onze vervolgde broers en 
zusters!” 

VERKOOP HAANTJE PIK
Nog elke dag hebben mensen in Irak te 
maken met de gevolgen van het
gewelddadige terreur van IS-groepen.
Arjan & Melissa hopen in oktober naar 
Irak te gaan om een bijdrage te leveren 
aan deze mensen.
Bestel heerlijke Haantje Pik van Bakkerij 

BEZINNINGSMOMENTEN STILLE WEEK
In de week voor Goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen, zijn 
er dit jaar weer 4 momenten van bezinning in de Oude Kerk 
van Barneveld. Het is een voorrecht om in alle vrijheid samen 
te komen en het lijden en sterven van de Here Jezus te 
gedenken. Stil te staan bij wat Hij voor ons gedaan heeft. 
Juist in deze hectische en spannende tijd waarin er zoveel 
op ons afkomt aan (wereld)nieuws, mogen we stil worden, 
samen bidden, mediteren en zingen.
Als thema voor de bezinningsmomenten is gekozen voor: 
‘Jezus leven….weg van lijden.’ 
Het lijden van Jezus bereikte een climax op Golgotha, 
maar Zijn weg naar het kruis, was een weg van verzoeking, 
verachting, bedreiging en wanhoop. Vier thema’s, die we in 

TIJDELIJKE WOONRUIMTE TE 
HUUR
Woning te huur aangeboden in 
Barneveld. 
Geschikt voor 2 tot 6 personen.
Per 1 april beschikbaar voor tijdelijk, 
bijv. voor overbrugging nieuwbouw 
of verbouwing.
Bel voor meer informatie: 06-
22331585.

WERKGROEP VERVOLGDE KERK
Onverwachts werden we betrokken bij 
een gebedsavond voor India. 
Een groep jongeren uit onze kerk nam 
het initiatief. 
Wat mooi, dank jullie wel, want het 
werd een indrukwekkende avond.

korte meditaties verder willen uitwerken. We lopen, als het 
ware, vier avonden met elkaar achter de Heiland aan en staan 
stil bij verschillende bedoelingen, achterliggende motieven 
en heftige confrontaties, die het leven van Jezus zo zwaar 
maakten. Maar telkens weer werd Hij bewaard door Zijn 
Vader in de hemel, werd Hij omringd door engelen en gaf Hij 
niet toe aan allerlei verzoekingen en bedreigingen. Gewillig 
en gehoorzaam aan Zijn Vader, ging Hij de lijdensweg. Om 
de beker van lijden uiteindelijk helemaal leeg te drinken. Soli 
Deo Gloria! 

Heel fijn, dat er weer verschillende medewerkers zijn, die 
beschikbaar zijn om de PR, Schriftlezingen, declamaties, 
begeleiding van de samenzang en muzikale intermezzo’s 
voor hun rekening te willen nemen. Altijd weer een 
bijzondere ervaring, in goede harmonie, met elkaar samen te 
werken en af te stemmen. 
De bijeenkomsten worden ook gestreamd, zodat men op 
afstand de bijeenkomsten kan meemaken. 
Van harte willen wij u en jullie uitnodigen de 
bezinningsbijeenkomsten van ongeveer driekwartier bij te 
wonen. 
Neem je iemand mee? 
De avonden zijn van maandag 14 april tot en met 
donderdagavond 17 april. De aanvangstijd is 19.30 uur. 
Aart Peters
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BOEKBESPREKING

Het seizoen van de (huis)bijbelkringen 
naderen het einde. Om in de 
zomerperiode ons ook te verdiepen in 
de Bijbel kan onderstaand boekje van 
ons gemeentelid ons helpen.

Cock Kroon, Over geloven, hopen en 
liefhebben gesproken. Tien Bijbelstudies 
uit Lukas.
De Lunterse pastor Cock Kroon 
levert ons in dit boekje een tiental 
Bijbelstudies over evenzoveel 
hoofdstukken uit het Evangelie 
naar Lukas. Na een beschouwing 
over de auteur van dit Bijbelboek 
en zijn bijzondere kenmerken en 
doelgroep volgt van elk hoofdstuk 
een zorgvuldige weergave en uitleg. 
Halverwege dit exegetische deel stelt 
de schrijver een ‘tussenvraag’ aan de 
lezer als om hem of haar als het ware 
de vraag voor te leggen: ‘Verstaat gij 
wat gij leest?‘ 
Elk hoofdstuk wordt voorzien van een 
aantal gespreksvragen. Deze hebben 
betrekking op de betekenis van het 
gelezen Schriftgedeelte, maar ook en 
vooral op de persoonlijke beleving 
daarvan en fungeren zo als een spiegel: 
wat zegt dit voor mijn eigen leven en 
geloven.
Dit boekje is uitermate geschikt voor 
persoonlijke bezinning, maar niet 
minder voor gebruik door bijbel- of 
gesprekskringen. Van harte aanbevolen.
Ds. A. Romein

BOMEN EFFECT ANALYSE
In het kader van voorbereidingen op 
eventuele nieuwbouw van een kerkelijk 
centrum op de plek waar nu Rehoboth 
staat, is een bomen effect analyse 
uitgevoerd.
Dit is nodig om de bomen op deze 
locatie in kaart te brengen en te 
inventariseren wat nodig is voor 
eventueel behoud en inpassing 
in het nieuwe plan. Onlangs is dit 
rapport afgeleverd aan de commissie 
kerkgebouwen.
Wij willen graag inzoomen op één 
bijzondere boom, namelijk de 
monumentale moerascipres, welke 
staat op gemeentegrond, naast 
parkeerplaatsen en vlak bij noordoost 
entree van Rehoboth.
Deze moerascipres (Latijnse naam: 

Taxodium distichem ‘Nutans”) is 
eigendom van gemeente Barneveld 
en is geplant rond 1793 in de tuin van 
dominee J. Mensinga en is daarmee 
één van de oudste moerascipres van 
Nederland.
De boom is voldoende in conditie en 
is ongeveer 18 meter hoog. De wortels 
van deze moerascipres groeien ook 
onder het perceel van Rehoboth.
Deze bijzondere en waardevolle 
boom heeft een plaats in het Landelijk 
Register Monumentale Bomen. 
Cultuurhistorisch heeft deze boom een 
bijzondere relatie met de Hervormde 
gemeente in Barneveld, omdat de 
boom is geplant in de voormalige 
pastorietuin door Ds. Mensinga.
In het rapport wordt de kwetsbare 
boomzone aangegeven, de zone 
waarin randvoorwaarden gelden om 
waardevolle bomen te behouden. Zo 
is er ook een kwetsbare boomzone 
aangegeven voor deze moerascipres.
Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u reageren via emailadres 
kerkgebouwen@hervormdbarneveld.nl.

Koot en draag financieel bij aan dit 
goede doel zodat zij hun levens weer 
op kunnen bouwen!
1 ZAK (5 STUKS) VOOR € 7,50 / 5 
ZAKKEN VOOR € 35. 

Bestellen: t/m donderdag 3 april
Ophalen/bezorgen: zaterdag 5 april
BESTELLEN?
Scan de QR-code of neem contact op
06-83100636 (A)
06-12144146 (M)
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Wij begeleiden u volledig bij  
het plaatsen van de keuken.

Dat voelt goed.

De Drieslag streeft naar optimale zorg in een 
veilige omgeving, binnen de kaders ‘De Drieslag’ 

namelijk: School, Ouders en Kerk. Kernwoorden 
daarbij zijn geloofwaardig, betrokken en duurzaam. 

Wij geloven dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. 
Wij verwelkomen uw kinderen graag op één van onze Hervormde basis -
scholen of kindcentra. Kijk voor aanmeldingen of vragen op:

Geloofwaardig, 

    betrokken  

  en duurzaam.

Barneveld   |   T 0342-478243   |   info@dedrieslag.nl

www.dedrieslag.nl

0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERHUISPLANNEN?
Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze. 

Tel. 0342-413062

Fax. 0342-450357

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

3771 AA Barneveld

info@vandenbergkachels.nl

www.vandenbergkachels.nl


