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“En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.” (Mattheüs 26:30)

MIJN GOD, MIJN GOD

Kort voor Zijn sterven zingt de Heere Jezus lofliederen met Zijn discipelen. Hij gaat het 
lijden tegemoet, vol vertrouwen op Zijn Vader in de he mel.  Maar aan het kruis horen 
we Hem de woorden uit Psalm 22: 2 uitroepen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
mij verlaten?’ 
Psalm 22 is gedicht door David. Hij vertrouwde op God. Maar dat neemt niet weg, dat 
er in zijn leven moeilijke tijden waren. In de nood roept David: ‘Mijn God, mijn God!’ Hij 
weet bij Wie hij terecht kan: bij God, zíjn God. 
Dat wil ik u en jullie ook meegeven. Er kunnen omstandigheden in ons leven zijn, 
waardoor we uit balans zijn geraakt. Dat gebeurt als er iemand sterft waaraan je 
gehecht bent, of als je het bericht van de dokter krijgt, dat je ongeneeslijk ziek bent. 
Dat raakt het funda ment van je leven. Veel mensen weten dan niet meer waar ze 
het zoeken moeten. Ze zijn rade loos. Het lijkt wel alsof bidden niet meer wil. Je kunt 
geen geschikte woorden vinden. Je bent helemaal leeg. Op zulke momenten kun je 
vertwijfeld denken: ‘Het is niks met mijn geloof. Heb ik eigenlijk wel geloof?’ Dan wil ik 
tegen u en jou zeggen: ‘Ga met je angst, onze kerheid en twijfel naar God. Leg het voor 
Hem neer in je gebeden. Hij hoort ons, als we tot Hem roepen: ‘Mijn God, mijn God!’
 
Het vaste ver trouwen van de psalmdich ter wordt aange vochten. Heftige 
gebeurtenissen geven hem het gevoel, dat God hem verlaten heeft. Hij schreeuwt het 
uit van ellende, maar God verlost hem niet (vs.2) Dag en nacht roept hij tot God, maar 
Hij antwoordt niet. (vs.3) Misschien herkent u dat wel. Je roept tot God, maar het lijkt 
wel alsof de hemel gesloten is. Wat geeft dat een verwarring en vertwijfeling. Maar het 
wordt anders als we ons in geloof op de Heere Jezus richten. Hoor Hem roepen aan het 
kruis: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Hij onderging de angst van de 
hel. De toorn van God, vanwege onze zonden, werd over Hem uitgestort. Waarom? Om 
allen die in Hem geloven eeuwig leven te schenken. Laten we daar, in geloof, onze rust 
in vinden: Ook voor mij heeft Hij dat gedaan!
Mijn God, mijn God! Valt het u en jou op? David zegt niet: ‘God, God!’ Maar: ‘Míjn God, 
míjn God!’ Het is geen vreemde tot wie Hij roept. Het is zíjn God Die niet loslaat het 
werk van Zijn handen. 
Die God is, om Christus‘ wil, ook onze God en Vader! 
 
Psalm 22 begint met een benauwde klacht, maar eindigt met een lofprijzing: ‘Ik zal Uw 
Naam mijn broeders vertellen; in het midden van de gemeente zal ik U loven.’ (vs.23) 
Klagen en loven wisselen elkaar af. 
Zo is het toch ook in ons leven? Wij zijn niet altijd in dezelfde stemming. Maar als je 
somber en verdrietig bent, dan is een lofzang tóch waardevol. Want een lofzang wil 
ons op andere gedachten brengen. Een lofzang wil ons opwekken, ons richten op 
God. Hij is het waard, om Hem te loven en te danken! Niet alleen als ik er voor in de 
stemming ben. Maar altijd! 
Misschien denkt iemand: ‘Hoe kan ik God loven, terwijl er zoveel verdriet is in mijn 
leven?’ Dat is waar, van jezelf kun je dat ook niet. Maar we hebben een almachtige God. 
Hij richt door Zijn Geest onze ogen op Jezus. Bij Hem kom je innerlijk tot rust: Jezus Uw 
verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart!

Ds. P. Molenaar 
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KERKDIENSTEN
Zondag 3 maart 
4e Lijdenszondag

OUDE KERK
09.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt 
(Voorthuizen) (voorbereiding H.A.) 
11.00 uur: (4) ds. L. Plug 
(voorbereiding H.A.) 
16.45 uur: (2) ds. P. Molenaar 
19.00 uur: (2) ds. P. Molenaar 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: ds. A. Bloemendal 
(voorbereiding H.A.) 
11.00 uur: ds. A. Bloemendal 
(voorbereiding H.A.) 
18.30 uur: Kinder Sing-inn
20.30 uur: Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 3 maart
v.m.: Psalm 46 : 4
n.m.: Psalm 46 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: PDC De Herberg
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: evangelisatiewerk

Vrijdag 8 maart

OUDE KERK
15.00 uur: ds. A. Bloemendal 
Bevestiging van het huwelijk van 
Suzanne Wassenaar en Marc Bouwman

Zondag 25 februari 
3e Lijdenszondag

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. L. Plug 
11.00 uur: (5) ds. A. Bloemendal 
16.45 uur: (3) ds. J.A. Brussaard 
19.00 uur: (1) dhr. A.M.K. Peters 
(Ederveen) 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. P. Molenaar 
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 25 februari
v.m.: Psalm 126 : 1
n.m.: Psalm 126 : 2

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Hulp aan Elkaar
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds

Woensdag 28 februari

DE AKKER
19.30 uur: (1) ds. L. de Wit (Ede)

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 25.00 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

Contactpersonen: 
Cora: 06 31 29 79 84 
John: 06 53 20 77 47

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 24 februari
19.00 uur: ds. A. Bloemendal 

Zaterdag 2 maart
19.00 uur: ds. A.C. Borsje (Zwartebroek-
Terschuur)

KINDEROPPAS
Zondag 25 februari
9.00 uur Oude Kerk: groep 6 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 1
16.45 uur Oude Kerk: groep 18 
Zondag 3 maart
9.00 uur Oude Kerk: groep 7 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 2
16.45 uur Oude Kerk: groep 12
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ALGEMENE BERICHTEN

AK VERGADERING
Op 7 februari is de algemene kerkenraad weer in vergadering bijeengeweest. 
In deze vergadering werd afscheid genomen van een drietal broeders en 
werden anderen welkom geheten. Over een drietal onderwerpen, waarover 
gesproken werd, kunt u hieronder meer lezen.

BEROEPINGSWERK
Nadat er in november vorig jaar besluiten genomen waren naar aanleiding 
van het bezinningstraject afgelopen jaar, onder andere over het aantal 
predikantsplaatsen, kon er gewerkt gaan worden aan de voorbereidingen voor 
het beroepingswerk in de wijken 1 en 3. Eén van de zaken die geregeld moet 
worden, is het verkrijgen van toestemming van de Classis en het Classicale 
College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Begin december is 
door een aantal kerkrentmeesters met het CCBB gesproken om advies in 
te winnen. We bevinden ons op dit moment als gemeente in de bijzondere 
situatie dat we in onze begroting voor dit jaar vier predikantsplaatsen hebben, 
drie predikanten in actieve dienst zijn en we tóch twee beroepen willen gaan 
uitbrengen. Formeel is daar op dit moment dus geen ruimte voor, maar we 
weten dat ds. Molenaar eind dit jaar met emeritaat gaat en met dat gegeven in 
het vooruitzicht hopen we dat het CCBB er toch mee akkoord gaat om nu al in 
twee wijken daadwerkelijk te gaan beroepen.

Tijdens dit gesprek bleek ook dat het CCBB nu vereist dat de begroting 
ingevoerd wordt in het begrotingssysteem dat landelijk door de PKN 
wordt gebruikt én dat er een meerjarenbegroting van acht jaren vereist 
wordt in tegenstelling tot de tot nu toe gangbare vijf jaren. Hiermee zijn 
de penningmeester en de mensen op het kerkelijk bureau hard aan de slag 
gegaan en ze hopen dit binnenkort af te kunnen ronden. Dan kunnen we 
daadwerkelijk toestemming gaan vragen. Gewoonlijk gaan er dan ongeveer 
zes tot acht weken overheen om dit te beoordelen.

In het vertrouwen dat we toestemming zullen krijgen, worden er 
ondertussen ook door de wijkkerkenraden 1 en 3 en de algemene kerkenraad 
voorbereidingen getroffen. De beroepingscommissies worden samengesteld. 
Deze worden gevormd door ambtsdragers uit de wijk, een of meer 
gemeenteleden en een afgevaardigde van de algemene kerkenraad. Vanuit 
de AK zijn deze afgevaardigden inmiddels aangewezen. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan documenten met beschrijvingen van onze gemeente en de 
wijkgemeenten en de profielschetsen van de predikanten die we zoeken.
We vragen u deze zaken in uw voorbede te gedenken. Dat we toestemming 
zullen krijgen om in twee wijken te gaan beroepen en voor de verdere 
voorbereidingen. We hopen dat het mogelijk zal zijn om voor de zomer vanuit 
beide wijken een beroep uit te brengen. Maar we hebben deze dingen niet zelf 
in de hand en mogen biddend vertrouwen op de leiding van de Heere.

ROUW IN DE KERK
Zo’n twintig jaar geleden kwam het nog regelmatig voor dat families na 
een overlijden ‘rouw in de kerk’ brachten. Dit gebruik is de afgelopen tijd 
verdwenen (in ieder geval in onze gemeente). Toch merken we dat families 
soms behoefte hebben aan een moment van gedenken in de kerk. Daarnaast 
is het ook voor de gemeente goed om iets meer aandacht te geven aan het 
overlijden van een gemeentelid. Vanuit diverse kanten is hier ook vanuit de 
gemeente de afgelopen tijd aandacht voor gevraagd.
Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten om de mogelijkheid te 
bieden om tijdens het bekend maken van het overlijden van een gemeentelid, 
voorafgaand aan de voorbede, de gemeente te vragen om te gaan staan om 
een moment van stilte in acht te nemen. Dit gebeurt altijd in overleg met 
en met toestemming van de familie. De predikant of pastoraal werker die de 
begrafenis leidt, stemt dit van tevoren met de familie af.
Daarbij is het ook mogelijk om een foto van de overledene te tonen (indien 
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DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

R. van der Lit, Tel. 49 14 88
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN: 
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01 

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23 

SAMEN HELPEN 
Hulpdienst en vervoer 

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
 mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

HULP AAN ELKAAR
Diaconiecollecte zondag 25 februari
HulpaanElkaar helpt mensen die 
onder het bestaansminimum 
leven met voedselpakketten en 
kleding. De organisatie heeft een 
uitdeelpunt aan de Begoniastraat. De 
voedselpakketten bestaan onder meer 
uit levensmiddelen die niet meer via 
de normale distributieketen kunnen 
worden uitgezet. Deze levensmiddelen 
worden beschikbaar gesteld door 
producenten en handelaren. Ook 
ontvangt HulpaanElkaar dankzij 
inzamelingsacties voedsel van 
betrokken burgers, meestal via kerken 
en scholen. Aanvullend kunnen mensen 
gebruik maken van de kledingbank. 
HulpaanElkaar staat open voor 
iedereen in de gemeente Barneveld 
die hulp nodig heeft. Om dit mooie en 
noodzakelijke werk blijvend mogelijk 
te maken is uw financiële steun 
onmisbaar. Daarom bevelen we deze 
collecte van harte bij u aan! 

PDC DE HERBERG
Diaconiecollecte zondag 3 maart
Christus ontfermt Zich over mensen die 
(te) veel zorgen hebben. In navolging 
van Hem heeft de christelijke gemeente 
oog voor de naaste die beschutting 



IN
 E

N
 O

M
 D

E 
H

ER
VO

RM
D

E 
KE

RK
 - 

23
 F

EB
RU

A
RI

 2
02

4

   
4

HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u praktische, 
financiële of pastorale 
hulp nodig? Of bent u 
op zoek naar informatie 
over opvoeding, relaties, 
contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/
hulp-nodig-wij-helpen

KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26 
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester: 
J.H. de Groot, tel. 41 66 11

Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD 

Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 
Gemeente Barneveld

NL47 RABO 0373 7158 62

tegen de storm nodig heeft. Maar soms 
is er meer nodig dan (pastorale) zorg 
vanuit de gemeente. Om die reden 
is Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg in het leven geroepen. Dit 
huis (op het landgoed De Pietersberg 
in Oosterbeek) wil fungeren als een 
verlengstuk van het pastorale/diaconale 
werk dat in de gemeente plaatsheeft. 
Een plek om op verhaal te komen. De 
liefde van Christus wordt hier vertaald 
in gesprekken, bijbelbesprekingen, 
aandacht van stafleden en vrijwilligers, 
ontspanning en cursussen. Daardoor 
worden gasten geholpen om het 
evenwicht in het leven en zicht op 
Hem te (her)vinden. De Herberg doet 
haar werk vanuit de gereformeerde 
traditie. De gasten zijn afkomstig uit de 
breedte van christelijk Nederland. ”De 
Herberg” is in 1993 op initiatief van de 
IZB geopend. Sinds 1 januari 2009 is het 
centrum een zelfstandige organisatie. 
Eveneens van harte aanbevolen!

INZAMELING 
VOEDSELBANK
Op zaterdag 
2 maart is er 
bij de Goede 
Herderkerk 
weer een 
inzameling 
voor de 
Voedselbank. 
Aan de 
volgende 
producten is momenteel vooral 
behoefte: pakjes en kuipjes (bak)
boter en margarine, limonadesiroop 
en pakjes drinken, wasmiddel en 
schoonmaakmiddel. De inzameling is 
van 9.00 tot 12.00 uur.
Namens de Stichting Hulp aan Elkaar en 
de Diaconie alvast hartelijk dank!
Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
(Nood)hulp wereldwijd (Christenen 
voor Israël)  4 februari € 3.532,64
See you  11 februari € 2.544,21
De diakenen

–
•  

•

•
• 

OPENGEBROKEN WEGEN NABIJ KERK 
De Goede Herderkerk is momenteel 
beperkt toegankelijk per auto 
omdat verschillende wegen in de 
nabijheid van de Goede Herderkerk 
zijn opengebroken. Dit vertraagt de 
doorstroming van en naar de kerk, met 
een onvermijdelijke filevorming als 
gevolg. We adviseren u dan ook om, zo 
lang de nabije wegen opengebroken 
zijn, zo mogelijk lopend of per fiets 
naar de kerk te komen. Kunt u de auto 
echt niet vermijden, dan verzoeken 
we u om via de Lunterseweg en de 
Rooseveltstraat naar de kerk te rijden. 
Verlaat u de kerk, dan is de aangewezen 
route om via de Van Schothorststraat 
naar de Lunterseweg te koersen. Op 
bijgaand kaartje tonen we de gewenste 
rijrichtingen; de oranje pijltjes geven de 
route naar de kerk toe weer; de blauwe 
vanaf de kerk.

VOORAANKONDIGING BIDDAG 
Op 13 maart aanstaande is het 
Biddag voor Gewas en Arbeid. Een 
goede traditie. Ons werk, school en/
of gezinsleven maken immers een 
integraal deel uit van ons leven. Ons 
gebed dient daar dan ook volledig 
op gericht te zijn. Zo mogen we op 
Biddag als gemeente, leden van één 

lichaam, gezamenlijk onze noden en 
zorgen bij God brengen. Dat ontslaat 
ons echter niet van de noodzaak van 
persoonlijk gebed. Als iemand daar 
oog voor had, dan was dat wel de 
negentiende-eeuwse predikant Edward 
McKendree Bounds, schrijver van elf 
boeken waarvan negen over het gebed. 
In één boek benadrukt hij het belang 
van het opdringen van onze noden bij 
God. Bounds schrijft: “Vraagt en gij zult 
ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. 
Klop, en u zal opengedaan worden.” 
’Dit zijn de uitnodigende opgaven 
van onze Heer bij het gebed, en Zijn 
intentie dat waarachtig bidden in 
stand blijft, en gebedsinspanning en 
urgentie toenemen, totdat het gebed 
is verhoord, en de gezochte zegen is 
ontvangen. In de drie woorden, vragen, 
zoeken, kloppen, in de volgorde 
waarin Hij ze plaatst, benadrukt Jezus 
de noodzaak van het opdringen 
van onze noden in ons persoonlijke 
gebed. Vragen, zoeken, kloppen, zijn 
opklimmende rondes op de ladder van 
succesvol bidden.’ 

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 25 februari: tweede 
collecte voor ‘onze hervormde gemeente’ 
(kerkbeheer) en derde collecte voor het 
bouwfonds; en zondag 3 maart: tweede 
collecte voor kerkbeheer en derde collecte 
voor het evangelisatiewerk. We bevelen 
deze collecten van harte bij u aan. We 
belichten hieronder alleen de collecte 
voor het evangelisatiewerk. 

EVANGELISATIEWERK
3e collecte zondag 3 maart 
De Jeugdweken en de 
Kerstnachtdiensten behoren 
vermoedelijk tot de bekendste 
vormen van evangelisatiewerk in 
onze gemeente. Pitch is waarschijnlijk 
een minder bekende vorm. Wekelijks 
organiseert een groep jongeren 
(sportieve) activiteiten voor 
onkerkelijke of randkerkelijke jongeren. 
Er is veel animo voor deze activiteiten. 
Dit vraagt om versterking van het 
aantal vrijwilligers. De groep die dit 
evangelisatiewerk verzorgt is actief op 
zoek naar versterking; vrijwilligers die 
deze activiteiten graag mede willen 
begeleiden. We hebben drie verzoeken 
voor u of jou. Zou u of jij a) voor het 
evangelisatiewerk in onze gemeente 
willen bidden; b) contact willen 
opnemen via cec@hervormdbarneveld.
nl, ingeval van persoonlijke interesse 
om als vrijwilliger voor Pitch aan de slag 
te gaan; en c) vrienden, kennissen of 
familieleden op Pitch en het genoemde 
adres willen attenderen?
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in betreffende dienst gebruik gemaakt wordt van een beamer). In onze grote 
gemeente kan een foto behulpzaam zijn, omdat men iemand misschien wel 
van gezicht kent, maar niet van naam.

LUISTERLIED
In de diensten met een vernieuwde liturgie wordt nu na de preek eerst 
een luisterlied gespeeld (en eventueel gezongen) en wordt daarná door de 
gemeente het lied of de psalm gezongen die de voorganger als antwoord 
op de preek gekozen heeft. De samenhang tussen de preek en dit antwoord 
gaat daardoor nu min of meer verloren, terwijl we dat wel belangrijk vinden. 
Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten, in overleg met betrokkenen, 
dat na de preek eerst de gemeente het antwoord zingt en dat daarná er ruimte 
is voor het luisterlied. Tijdens het luisterlied wordt er gecollecteerd en komen 
de kinderen terug uit de bijbelklas. Deze wijziging gaat in vanaf zondag 3 
maart.

SENIORENMIDDAG
Donderdagmiddag 29 februari is er weer de maandelijkse 
seniorencontactmiddag in Kerkelijk Centrum ‘Rehoboth’ vanaf 14.30 uur tot 
16.30 uur (inloop 14.15 uur). Deze min of meer interactieve middag staat in 
het teken van Israël een zgn. ‘Israëlmiddag’, en staat onder leiding van ds. P. 
de Jager. Na de opening en meditatie is er een psalmen quiz en na de pauze 
waarin er voldoende ruimte is voor onderlinge ontmoeting een filmpje over 
Joodse gebruiken en attributen van de Joden met toelichting van dominee De 
Jager. Het belooft weer een gezellige en leerzame middag te worden.
Alle 65+ers van harte welkom. Voor vervoer kunt u contact opnemen met 
diaken dhr. W. (Willem) Pater, tel: 06 - 10 26 68 90.

VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL
Op zondag 10 maart hopen we het Heilig Avondmaal weer te mogen vieren. 
De morgendiensten op zondag 3 maart zullen in het teken staan van de 
voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 
In de voorbereidingsweek zijn er twee centrale bezinningsavonden, op 
dinsdag 5 maart om 19.30 uur in de Oude Kerk en een dag later, op woensdag 
6 maart om 19.30 uur in de Goede Herderkerk. Beide avonden worden geleid 
door ds. Molenaar. Voor wie daarbij niet aanwezig kan zijn, wordt de bezinning 
vanuit de Oude Kerk ook gestreamd via YouTube.
We melden nu alvast dat voor wie niet naar de kerk kan, het mogelijk is om 
brood en wijn in de Oude Kerk op te halen op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 
12.00 uur. Hiervoor is opgave vereist door middel van een mail naar scriba.ak@
hervormdbarneveld.nl of een telefoontje naar Wouter Rozendaal (06 - 22 46 07 
05) of Jaap Mosselman (42 11 28). Graag uiterlijk vrijdag 8 maart 12.00 uur.

LIJDENSTIJD
En zo mogen we, juist in de lijdenstijd, ons weer gaan voorbereiden op de 
viering van het Heilig Avondmaal. Avondmaal en lijdenstijd zijn sterk met 
elkaar verbonden, omdat de Heere Jezus kort voor Zijn kruisiging het instelde. 
Het gebroken brood en de vergoten wijn tekenen ons Zijn lijden en sterven. 
Hij wilde die weg gaan in onze plaats. Zouden we daarom ons hart niet wijden 
aan Hem?

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

De eerstvolgende moderamenvergadering van de algemene kerkenraad 
is op 8 maart. De stukken hiervoor dienen uiterlijk 1 maart bij de scriba 
binnen te zijn. De vergadering van de algemene kerkenraad is op 20 maart.

ALGEMENE BERICHTEN
TEN SLOTTE 
De veertigdagentijd is aangebroken, 
op weg naar Pasen. Het is goed om ons 
op deze christelijke feestdag voor te 
bereiden, bijvoorbeeld met het lezen 
van een boek. Een aansprekend boek is 
Jesus, the Final Days. Dit boek beschrijft 
de laatste dagen van het leven van 
Jezus Christus op aarde en ook waarom 
Hij stierf. In hoofdstuk 1 schrijft Craig 
A. Evans: ‘De dood van Jezus was 
eigenlijk een bron van schaamte voor 
de vroege volgelingen van Jezus. Het is 
deze schaamte waarop Paulus zinspeelt 
wanneer hij verklaart dat hij “zich niet 
schaamt voor het evangelie” (Rom 1:16). 
In het denken van de Romeinse wereld 
stierven zonen van God, helden en 
verlossers niet aan een kruis. In die tijd 
was er geen sentimentaliteit verbonden 
aan de dood van Jezus en zeker niet 
aan het kruis, een afschuwelijk symbool 
in de Romeinse oudheid.’ 

E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
4 februari € 2.143,42
Bond tegen vloeken
4 februari € 2.115,70
Bond tegen vloeken
Hot Item  € 203,20
Hervormde Gemeente
11 februari € 2.192,99
Jeugdwerk  11 februari € 2.100,78
College van Kerkrentmeesters

INZAMELING
Inzamelen van kleine 
spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere 
zaterdag tussen 9-12 uur 
bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202
De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur.

KLEDINGVERKOOP
Met ingang van 6 maart aanstaande op 
iedere eerste en derde woensdag van 
de maand, van 13:30 tot 15:30 aan de 
Wesselseweg 35.
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AANDACHTIG

TROUW
Mag ik even mijn schoonvader introduceren; Gait Bonhof. Hij was een 
hardwerkende boer. Was, want hij is inmiddels overleden. Deze man 
had zo zijn patronen in het leven. Eén van die patronen wil ik graag met 
jullie delen. Ik was daarvan onder de indruk. Hij ging elke vrijdagavond 
koffiedrinken bij zijn ouders. Jaar in, jaar uit. Dat deed hij al voordat ik 
verkering met Ankie kreeg en hij ging er mee door na ons huwelijk. 
Ik heb het hem nooit gevraagd, maar hoe houd je zo’n patroon, zo’n 
gewoonte vol. ‘Zo trouw als een hond’, dat was mijn schoonvader, 
spreekwoordelijk en vooral met respect gezegd.

Trouw zijn. Ben ik dat? Bent u, ben jij dat?

In ons dagelijks leven horen we dat wel te zijn toch. Je hoort je te 
melden op school of de universiteit om lessen te volgen. Zij die een 
betaalde baan hebben, worden geacht daar een prestatie tegenover 
te zetten voor een x aantal uren per week. Als je mee wilt sporten in je 
team op zaterdag, dan zul je echt naar de training moeten komen. 
Maar trouw is er ook in een meer persoonlijker vorm. In relaties zoals 
het huwelijk, echte vriendschap of collegiaal. Dat! Daar trouw in zijn, 
dat kost wat en het geeft wat. Hoe waardevol je man of vrouw is, 
ontdek je als er wat te vieren valt maar ook als er onverhoopt zwaardere 
momenten aanbreken. Datzelfde gevoel ken je in vriendschappen. ‘Pas 
als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan pas kun je 
zeggen: ‘k heb een vriend’ dichtte Toon Hermans.

Trouw zijn. Weet je, wie is er meer trouw dan onze Schepper, onze God 
en Vader. In Psalm 86 lees ik “Maar U, Heere, bent een barmhartig en 
genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” David 
had het toen hij dit schreef niet best, maar toch kon hij dit opschrijven. 
Hij twijfelde daar namelijk niet aan. God is trouw. Altijd. Ook als David (of 
u of ik) in de sores zitten, dan blijft Hij trouw. Wat Hij David had beloofd 
dat zou uitkomen. Wat Hij ons beloofd heeft, dat zál uitkomen. Nu kan 
de gedachte ontstaan ‘wat heeft Hij dan belooft’?! Wat is de belofte 
waar wij ons aan vast mogen houden en waar God trouw aan is? Wel, 
Hij wil onze God zijn en wij mogen Zijn volk zijn. Ooit zullen wij leven in 
een nieuwe en volmaakte wereld. Dat is een feit, het staat vast, het zal 
gebeuren. Want ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet.’

Het is wel wederkerig. God vraagt ook trouw van ons. En dan vraag 
ik het weer; ben ik dat? Bent u, ben jij dat? Ik wil u oproepen om vol 
te houden met trouw te zijn aan God en aan Zijn dienst. Wij kennen 
onze dagelijkse verplichtingen, maar laat de dienst aan God nooit een 
verplichting zijn. Doe het uit dankbaarheid, uit liefde. Gods trouw, 
Zijn ongekende liefde voor jou en mij, werd zichtbaar in Zijn komst 
naar de aarde. Toen Hij ons voorleefde in Jezus Christus hoe wij met 
elkaar om horen te gaan en met onze Vader. Dat kost best wel eens 
doorzettingsvermogen, maar het geeft zóveel.

Week in, week uit ging mijn schoonvader. Het zal niet altijd even gezellig 
zijn geweest, maar hij ging wel, hij hield vol. Zullen wij ook blijven gaan, 
trouw aan God en aan Zijn beloften?

Berend Jan Luchtenberg
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VERENIGING & KRING

ANNA
Op 27 februari hopen we elkaar weer te ontmoeten.

Vanaf 9.15 uur staat er koffie/thee klaar, we starten om 9.30 uur.
Aan de beurt is studie 5 om samen te bespreken.

Hartelijk welkom,
Bestuur ANNA

JOCHEBED
Onze volgende ontmoeting staat gepland op 28 februari.

Aan de beurt is Bijbelstudie 8. (Openbaring 13)
Koffie/thee vanaf 9.15 uur in de Goede Herderkerk.

Hartelijk welkom!
Het bestuur

RUTH
Op 28 februari komen we bij elkaar in De Hoeksteen.

Het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is, vinden we in Openbaring 21 vers 1 - 8, 
met als thema “Gods nieuwe wereld” (Bijbelstudie 9).

Vanaf kwart voor 10 staan koffie en thee klaar. Van harte welkom!
Hartelijke groeten.

het bestuur

HADASSA
Op 5 maart hebben we een open vrouwenavond.

Informatie lees je onder de wijk 3 berichten!

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-12.00 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-12.00 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399 of rietpronkdenbreejen@
gmail.com

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.
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van God gekregen. Jullie zijn niet van 
jezelf!” - 1 Korintiërs 6 vers 14.
Samen gaan we genieten van een 
heerlijk ontbijt, een toffe spreekster en 
meerdere leuke workshops.
Wil je meer informatie over dit event? 
Kijk dan op onze website www.zij-
barneveld.nl of bestel jouw tickets 
direct door de QR-code (zie flyer) te 
scannen.
Hopelijk tot dan!

KENIA 2024
De delegatie 
van de RCEA 
(Hervormde 
kerk van 
Oost Afrika) bestond uit een nieuwe 
generatie van kerkleiders en de 
ontmoetingen werden bijzondere 
momenten in de jarenlange relatie met 
de GZB. 
Donderdag 25 januari gingen 40 
oud-zendingsarbeiders die in Kenia 
gewerkt hebben 
naar Zeist om in De 
Wittenberg elkaar 
te ontmoeten. Dit 
alles stond nog in 
het teken van de 
60-jarige relatie 
en de 120 jaar 
trouw van God. De 
geschiedenis leert 
ons dat het zaad 
van het Evangelie 
toen voor het eerst 
gezaaid werd in 
Kenia en dat na 
zoveel jaar een 
zelfstandige kerk is 
ontstaan, met vallen en opstaan. 
De ontmoeting in Zeist werd een 
liturgische viering (zie foto) met 
gebeden en zang, schuldbelijdenis 
van twee kanten, verzoening en 
vergeving waarbij symbolisch 
twee houten kruisen werden 
uitgewisseld. Het samen uitspreken 
van de geloofsbelijdenis en viering 
van het Avondmaal werd als heel 
indrukwekkend ervaren. De meditatie 
n.a.v. Lukas 10:25-37 had ons al op 

SINGLE IN DE KERK
Kerken hebben in het algemeen 
weinig aandacht voor singles. Soms 
is het advies dat je maar moet 
bidden en wachten, of worden 
alleenstaanden in de voorbeden 
samen genoemd met zieken en 
eenzamen. In de kerk staat het 
gezin meestal centraal. De Bijbel 
spreekt over een huwelijk tussen 
Jezus en Zijn gemeente als ultieme 
verbintenis. Het huwelijk tussen 
man en vrouw wordt als een aardse 
afspiegeling daarvan gezien. Veel 
kerkgangers vinden dat singles nog 
niet compleet zijn, dat ze nog niet 
voldoen aan het ideaal-plaatje. Soms 
krijgen jongeren te horen dat God 
hun wel een partner zal schenken. 
Maar is afwachten dan het juiste om 
te doen? Of mag je je als single juist 
inzetten om een partner te vinden en 
Gods zegen daarover vragen? 

Online daten is een manier om 
een partner te vinden. Samen met 
iemand afspreken om dingen te 
ondernemen om te ontdekken of 
het uit kan groeien tot een relatie. 
Vriendschap is een mooie basis voor 
een relatie. Verliefdheid is mooi, 
maar een diepe vriendschap is 
fundamenteler. Een match hoeft niet 
persé perfect te zijn.

Ook in de Bijbel gaat het over 
alleen zijn en relaties. In het Oude 
Testament gaat het veel over relaties. 
De boodschap is dat man en vrouw 
voor elkaar geschapen zijn. Het 
nieuwe testament legt meer de 
nadruk op het feit dat een mens pas 
in Christus Jezus compleet is. Alleen 
Hij vervult ons diepste verlangen. Wie 
graag een relatie wil, mag de relatie 
met God niet verwaarlozen. Soms 
kan een relatie je geloofsleven juist 
in de weg staan. Wie ongehuwd blijft 
is volgens het Nieuwe Testament 
niet minder dan wie gehuwd is. Je 
hoeft niet getrouwd te zijn om mee 
te tellen. In zichzelf is single zijn geen 
probleem. In God mag je compleet 
zijn. Hij geeft dat door het geloof.

Bron: artikel Aukelien van Abbema; 
schrijfster van het boek ‘Single in de 
kerk’

ACTUEEL

WELKOM OP DE 
KOFFIEOCHTEND!
Heb je zin in een gezellige 
ontmoeting met koffie, 
thee en wat lekkers?
Dan is de koffieochtend in Rehoboth 
wat voor u/jou!
Iedere dinsdag ben je welkom vanaf 
10.00 uur in de Rafiki-ruimte.
Voor informatie: 06 - 341020 92 (Ans)

BOODSCHAPPENPAKKETTEN
De spaaractie bij de PLUS is bijna 
afgelopen. Dus als u nog zegels heeft 
liggen….
Tot en met zaterdag 2 maart kunt u 
ze inleveren in de daarvoor bestemde 
doos in de PLUS. Maar liefst zo snel 
mogelijk, want voor de pakketten 
geldt: op=op! We willen deze 
pakketten dan uitdelen aan hen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Laat zegels dus niet ongebruikt liggen!! 
Vraag ook anderen ze in te leveren. 
Spaart u digitaal met de PLUS app? 
Hiernaast staat onze QR-
code. Die kunt u scannen 
om zo uw zegels aan ons te 
schenken voor het goede 
doel.
Jozina Mosselman

ZIJ EVENT 
Zaterdag 16 maart organiseert ZIJ 
Barneveld weer een nieuw event! 
Van 9.00 uur tot 13.00 uur gaan we met 
elkaar in gesprek én aan de slag met 
het thema ‘Jouw lichaam; een tempel 
van de Heilige Geest’.
“Weten jullie dan niet dat je lichaam 
een tempel is van de Heilige Geest? 
Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem 

Zaterdag 16 maart van 9:00 uur tot 13:00 uur

JOUW LICHAAM;
EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST

Heerlijk & gezond ontbijten

Actief aan de slag met Tikva of
juist in alle rust genieten van
een wandeling of overdenking

Leren over voeding & hormonen

Samen gaan we:

Luisteren naar Daniëlle Rebel

BESTEL NU JOUW TICKETS!
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het spoor gezet om barmhartig voor 
elkaar te zijn en liefdevolle naasten 
te blijven in het besef één lichaam 
van Christus te zijn. In het Nederlands 
Dagblad stond 26 januari een mooi 
artikel waarin eerlijk de pijnpunten 
zijn verwoord. Hoe ooit geld als 
machtsmiddel werd gebruikt (wie 
betaalt, bepaalt…).
Deze neerbuigende houding is 
gelukkig veranderd en de kerkleiding 
beseft steeds meer hun eigen 
verantwoordelijkheid. Ondanks de vele 
fouten die gemaakt zijn, ging God door 
met Zijn plan en daar plukken we nu 
samen de vruchten van. In de zending 
is altijd sprake van wederkerigheid en 
in het rijke Westen kunnen we nog 
veel leren van Afrikaanse broeders en 
zusters in hun afhankelijkheid van God. 
Later dit jaar zal er ook een zelfde soort 
viering plaatsvinden in Kenia. 

Wij hopen als goede partners nog 
enkele jaren betrokken te zijn 
op de projecten van kerkbouw, 
waterpompen en voedselhulp in droge 
tijden van schaarste en honger. Dank 
aan allen die dit mogelijk maken via 
financiële ondersteuning met giften 
naar NL39RABO0305509195 t.n.v. 
Zendingscommissie Hervormde 
Gemeente Barneveld, o.v.v. Kenia 2024. 

BIJZONDER ORGELCONCERT 
Organist Evert van de Veen uit 
Voorthuizen geeft op zaterdag 16 
maart een orgelconcert in de Oude 
kerk in Barneveld. 
Het thema voor dit concert is “Johann 
Sebastian Bach, zijn leerlingen en 
tijdgenoten”. 
Het orgel in de Oude kerk van 
Barneveld leent zich uitstekend voor de 
muziek van de Barokke periode waarin 
Bach en zijn tijdgenoten leefden. 
Het programma vermeldt naast 
composities van Bach composities van 
o.a. Georg Böhm, Johann Gottfried 
Walther, Johann Ludwig Krebs, Johan 
Christoph Kittel, Johann Pachelbel en 
Georg Phillip Telemann. 
Johann Sebastian Bach is van grote 
invloed geweest op de muziek van zijn 
leerlingen en tijdgenoten. 
Het concert in Barneveld begint om 
20.00 uur. De deuren van de kerk gaan 

om 19.30 uur open. 
Entreeprijs € 10,00 (Kinderen € 6,00)

ONTMOETING VOOR OUDERS VAN 
EEN OVERLEDEN KIND
Op woensdag 20 maart wordt er weer 
een avond georganiseerd voor ouders 
van wie een kind(je) is overleden. Het 
thema van deze avond is: ”Verlies, rouw 
én herstel.”
Spreekster: Willie Zeldenrust
Plaats: Goede Herderkerk (in zaal 1)
Aanvang: 19.45 uur, zaal open en 
ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 
uur
De avond is speciaal voor deze 
doelgroep. Het kan heel bemoedigend 
zijn om herkenning te vinden in dit 
altijd aanwezige verdriet. De troost 
vanuit Gods Woord zal centraal staan in 
de lezing van Willie.
Voor vragen kunt u mailen of bellen E: 
rouwenverliesbarneveld@gmail.com 
T: 06 - 20027023 (Wijnanda van der 
Kruijff )

WAT WEL EN 
WAT NIET?!
Zoals bekend 
worden er elke 
zaterdag door de 
commissie Kerk 
in Uitvoering oud papier én materialen 
ingezameld bij de Goede Herderkerk. 
De vrijwilligers krijgen hier regelmatig 
de vraag wat er nu wél en wat niet 
gebracht mag worden. 
De recycle regels veranderen continu 
en morgen kan weer anders zijn dan 
vandaag…. 
Materialen welke we op dit moment 
innemen zijn:

KOM-OP-ADEM-DAGEN IN DE 
HERBERG
‘Wat mooi dat dit bestaat. Dit zou 
er veel meer moeten zijn. Juist in 
rouwverwerking heeft christelijke hulp 
voor mij een onmisbare meerwaarde.’
Als Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg bieden we een verblijf voor 
mensen die ernaar uitzien om een 
aantal weken afstand te nemen, om tot 
rust en op adem te komen. Tijdens het 
verblijf zijn er begeleidingsgesprekken 
om te werken aan nieuw perspectief. 
Daarnaast bieden we Kom-op-adem-
dagen aan en is er doorlopend 
de mogelijkheid voor een retraite 
midweek. Zo willen we als Herberg 
in Oosterbeek een tijdelijk huis en 
geestelijke begeleiding bieden aan 
individuele gemeenteleden. 
Voor deze Kom-op-adem-dagen kan je 
je nu aanmelden:
•	 Zaterdag 23 maart ‘Onderweg met 

de Psalmen’: voor wie wandelend, 
lezend, luisterend en zingend zich 
met een aantal anderen wil laten 
voeden door de woorden van de 
Psalmen. 

•	 Woensdag 10 april – vrijdag 12 
april ‘Leven met verlies’: als een 
geliefde van je is overleden

•	 Maandag 15 april – woensdag 17 
april ‘In balans’: voor mensen met 
(dreigende) burn-out.

•	 Wat kun je er naar verlangen om 
in alle rust stil te staan bij rouw en 

verlies of burn-out. Met een kleine 
groep kom je samen. Er is ruimte 
voor je verhaal, wat herkenning en 
erkenning geeft. Daarnaast is er 
bemoediging vanuit de Bijbel en 
tijd om van de mooie omgeving 
te genieten. We kunnen ons goed 
voorstellen dat je een drempel 
over moet om deze stap te zetten. 
Anderen gingen je voor en zijn 
daar heel dankbaar voor. Van harte 
welkom! 

Wil je meer informatie of je aanmelden? 
Kijk op de website www.pdcdeherberg.
nl, bel ons via 026-334 22 25 of mail 
naar komopadem@pdcdeherberg.nl. 

DE HGJB ZOEKT 
REISLEIDERS VOOR 
KOMENDE ZOMER
Meer dan 800 
kinderen, tieners 
en jongeren hebben al een vakantie 
geboekt bij de HGJB! Maar deze 
vakanties kunnen niet zonder 
reisleiders. Daarom zoekt de HGJB nog 
enthousiaste jongeren.
Wat doet een HGJB-reisleider? 
Allereerst samen met het team het 
programma van de vakantie invullen. 
In het programma zitten activiteiten, 
spellen en tijd voor God. Ook weet 
een reisleider de aandacht goed te 
verdelen over de deelnemers. Tenslotte 
is het belangrijk dat reisleiders op een 
ontspannen manier het geloof kunnen 
doorgeven aan kinderen, tieners en 
jongeren. Kijk voor meer informatie op 
HGJB.nl/reisleiding
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ROEMENIË

JEUGD & GEZIN

BESLUIT EO-JONGERENDAG
Na een periode van bezinning op 
zowel het proces als de inhoud van de 
besluitvorming rondom het huren van 
een bus in 2023 is in gezamenlijkheid 
met de JAD besloten om ook dit jaar 
geen bus te huren om naar de EO-
Jongerendag te gaan. Er zijn diverse 
argumenten naar voren gebracht zowel 
voor als tegen. Echter, wat voor ons 
uiteindelijk het zwaarst weegt is de 
eenheid binnen onze gemeente. Op 
het moment dat er gemeenteleden zijn 
die er aanstoot aan nemen als de jeugd 
vanuit de gemeente gezamenlijk naar 
de EO-Jongerendag gaat, is het naar 
onze mening beter om dat niet vanuit 

BERICHT VAN HELMA EN ARJAN 
BRANGER
Rond de presidents- en 
parlementsverkiezingen in december 
zijn we een paar weken uitgeweken naar 
Oeganda. 
We hebben daar een goede tijd gehad. 
We konden op afstand doorgaan met 
ons werk en ook hebben we van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om 
ons toegekende tweejarenvisum voor 
Oeganda in onze paspoorten gestempeld 
te krijgen, naar de tandarts te gaan, naar 
de dokter voor een medische check, en 
wat aankopen die in Congo niet te krijgen 
zijn. We hebben kerst en oud & nieuw 
kunnen vieren met enkele collega’s die 
ook in Oeganda waren. We zijn dankbaar 
dat de verkiezingen betrekkelijk rustig zijn 
verlopen en de uitslag geaccepteerd lijkt 
te worden. We zijn gelukkig gezond.
Sinds 9 januari zijn de werkzaamheden 
in Bunia weer opgepakt. Arjan is bezig 
met het schrijven van zijn scriptie, geeft 
workshops en is betrokken bij de planning 
en organisatie van vertalers. 
Ook Helma geeft binnenkort diverse 
workshops. Tijdens één van die 
workshops gaat ze mensen leren lezen en 
schrijven in hun eigen taal. Het bijzondere 
is dat deze mensen ook in een andere taal 

POTGRONDACTIE 2 MAART
Nog een herinnering voor onze 
vrijwilligers. Jullie zijn van harte welkom 
op de volgende tijden: 
Om 8.30 uur: alle chauffeurs om de 
aanhangwagen te laden.
Om 9.15 uur: de overige vrijwilligers 
of te wel de verkopers.
Tip: kom zoveel mogelijk op de 
fiets (geldt natuurlijk niet voor 
chauffeurs😊)
Wij zorgen voor koffie/thee én voor de 
vertrouwde huisgemaakte soepen met 
broodjes.
Tot ziens !
Werkgroep Buitenlandse Betrekkingen 
Roemenië

nog nooit hebben leren lezen en schrijven. 
Ook staat er weer een workshop Simply 
The Story op het programma.

Bid u mee voor wijsheid voor Helma en 
Arjan bij de beslissingen die ze moeten 
maken bij hun werk in Congo?  
Wilt u ook bidden voor Helma als ze de 
workshop van Simply the Story gaat 
geven. Het is haar verlangen dat er 
mensen meedoen die in de toekomst 
kunnen helpen om de methode te 
onderwijzen op andere plekken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verkopen aan huis en op het plein van de Goede Herderkerk. 
Betaal contant of per QR code. Bestellen kan ook : 
potgrondverkoop@gmail.com of telnr. 06-15407205 (Jaco) 

Al het oud ijzer, 
elektrische apparaten 
zoals een wasmachine, 
droger, oven, 
magnetron en andere 
keuken apparatuur, 

koper, messing, kranen, aluminium 
,computers en laptops, tv en pc 
schermen, accu’s en batterijen, blik, 
lood en zink, snoeren en kabels, fietsen, 
elektromotoren al dan niet op een 
apparaat of machine. 

Maar er zijn ook 
een groot aantal 
materialen welke 
we NIET in kunnen/
mogen innemen en 

die u zelf naar de milieustraat kunt 
brengen of in Wecycle bak (staan bij de 
bouwmarkten) kunt doen, dit is over 
het algemeen gratis. 
Bijv. koelkast, airco, alle apparaten 
waar de batterij niet uit kan zoals een 
mobiele telefoon, tablet, elektrische 
tandenborstel, kruimeldief en 
steelstofzuiger. Alle soorten lampen, 
cartridges en toners, fietsaccu’s, 
glas, losse delen hout en plastic, 
medicijn strips en aluminium kleur 
lege koffiezakken, koffie cups en niet 
lege verfblikken. Ook worden we op 
sommige producten fors gekort zoals 
een autoband met of zonder velg (- € 
50), brandblusser (- € 40), gasfles (- € 
140). 

Twijfelt u over een materiaal? 
Vraag het aan de vrijwilligers van Kerk 
in Uitvoering of stuur een berichtje naar 
onderstaand nummer.
Namens commissie Kerk in Uitvoering,
Marco van Ginkel
06-36488392

de gemeente te organiseren. We weten 
dat niet iedereen het eens zal zijn met 
dit besluit. We vragen jullie begrip 
voor het feit dat we lid zijn van een 
brede gemeente, waarin verschillende 
gedachten leven over dit onderwerp. 
Als JBR doen we ons best hier op een 
goede manier mee om te gaan. Voor 
nu betekent dit, dat er geen bus vanuit 
de gemeente naar de EO-Jongerendag 
zal rijden. Uiteraard staat het ouders en 
jongeren vrij om op eigen gelegenheid 
te gaan, mocht die wens er zijn.
Bij vragen of opmerkingen kun je 
contact opnemen met voorzitter 
Kunder Gort en jeugdwerker Leanne 
van der Hoef.
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Bellstraat 12 • 3771 AH Barneveld
T 0342 - 49 29 86 • F 0342 - 49 23 54

info@autobedrijfvandebovenkamp.nl
www.autobedrijfvandebovenkamp.nl

I N K O O P

V E R K O O P

O N D E R H O U D

R E P A R A T I E

A P K

Gespecialiseerd in

Mercedes    Benz

A U T O B E D R I J F BARN E V E L D

VAN DE BOVENKAMP

Ga jij in onze gezellige kringloopwinkel aan 
de slag voor het goede doel? We zoeken 

vrijwilligers voor allerhande werkzaamheden 
in de winkel en het magazijn. 

Welkom!

barneveld@woordendaadwinkels.nl
woordendaadwinkels.nl/winkels/barneveld
@

of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie:

App of bel Ria Hulsman: 06-36 56 22 47www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng
Telefoon (0318) 69 00 89

Variaties in 
vuur en vlam.

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng


