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Mattheüs 4: 1 – 11

DE DUIVEL ONTMASKERD!

De duivel is een genie in het zichzelf verbergen achter een masker, zodat je het niet in 
de gaten hebt, dat hij het is. Hij heeft daar zijn eigen tactieken voor. 
Zijn eerste tactiek is: Hij valt je aan als je zwak bent. Als de Heere Jezus veertig 
dagen en veertig nachten niet gegeten heeft, dan begint de honger te knagen. Hij is 
lichamelijk verzwakt. En juist op dat tactische moment komt de duivel met zijn aanval. 
Zo valt hij ook ons aan, bijvoorbeeld als je ziek bent, oververmoeid, bij tegenslagen of 
teleurstellingen.
Zijn tweede tactiek is: Hij zaait twijfel. Na de doop van de Heere Jezus had God 
gezegd: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon.’ Maar zou dat wel waar zijn? Daarom zegt satan: ‘Als 
U de Zoon van God bent.’ Zo zaait hij twijfel, ook bij ons: ‘Als jij een kind van God bent?’ 
En de twijfel slaat toe: ‘Ben ik wel een kind van God, komt het wel goed met mij?’ 
Zijn derde tactiek is: Hij daagt je uit. ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen 
broden worden.’ Toe dan, bewijs het maar eens. Zo kan hij je uitdagen om te zondigen: 
‘Dat durf je toch niet, doe het dan eens, laat eens zien?’
Zijn vierde tactiek is: Hij prikkelt je begeerte. De duivel neemt de Heere Jezus mee 
op een hoge berg en laat Hem de mooie en aantrekkelijke dingen van de wereld zien. 
De duivel wil Hem dat allemaal geven, maar dan moet Hij hem wel aanbidden. Zo 
probeert hij ook onze begeerte te prikkelen. 
Een belangrijke vraag is: Hoe kunnen wij ons daartegen verdedigen? Daarvoor noem ik 
vier tactieken, manieren van leven, die het Bijbelgedeelte ons laat zien.
De eerste is: Leef onder de leiding van de Heilige Geest. We lezen in vers 1, dat de 
Heere Jezus door de Geest naar de woestijn wordt geleid. Door de Geest van God sta je 
sterk in de strijd tegen de duivel. 
De tweede is: zorg er voor dat je Bijbelvast bent. De Heere Jezus slaat de aanvallen af 
door te zeggen: ‘Er staat geschreven.’ En dan noemt Hij een gedeelte uit de Bijbel. De 
duivel kan niet tegen het Woord van God op. 
De derde is: Wees op je hoede, let goed op. Je weet nooit van te voren vanuit welke 
hoek de duivel je aanvalt. De Heere Jezus zegt daarom tegen Zijn discipelen: ‘Waak en 
bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’ 
De vierde is: Wees tevreden met wat je hebt. De duivel laat de Heere Jezus het 
mooiste van het mooiste zien. Even knielen voor de duivel en ….het is van Hem. Wat is 
het gevaarlijk als je nooit tevreden bent, maar altijd meer en mooier wilt. 
In Mattheus 4 : 10 lezen we dat de Heere Jezus zegt: ‘Ga weg, satan.’ Hij trekt hem met 
een ruk het masker af. Zo ontmaskert Hij de duivel, die Hem nu met rust moet laten. 
Jezus is Overwinnaar! Kijk, daar komen de engelen. Ze dienen Jezus. Ze geven Hem 
wat Hij nodig heeft. Zo wordt het feest van de overwinning gevierd. Deze overwinning 
is al een voorspel op het moment waarop de Heere Jezus terugkomt op de aarde. 
Dan gebeurt wat we lezen in Openbaring 20: 10 ‘En de duivel, die hen verleidde, werd 
geworpen in de poel van vuur en zwavel.’ Op de nieuwe aarde hebben we geen last 
meer van de duivel. Maar zover is het nu nog niet. 
	 Wij staan nog midden in de strijd. Maar hoe kunnen wíj dan de duivel 
overwinnen? Dat kan, door dicht bij de Overwinnaar te blijven, dicht bij de Heere 
Jezus. Als je Zijn spoor volgt, dan deel je in Zijn overwinning. Dan kun je in Zijn Naam 
tegen die valse verleider zeggen: ‘Ga weg, satan.’ Dan móet hij je met rust laten! Dat 
lezen we in Jakobus 4 : 7 ‘Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.’ 
Ds. P. Molenaar
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KERKDIENSTEN
Zondag 1 februari

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. L. Plug (Hot Item)
11.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke  
(Hot Item)
16.45 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(Nicea 8)
19.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(Nicea 8)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(Hot Item)
11.00 uur: (3) ds. J.T. de Koning  
(Hot Item)
18.30 uur: Kinder Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 1 februari
v.m.: Psalm 146 : 3
n.m.: Psalm 146 : 7

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: (Nood)hulp wereldwijd
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: jeugdwerk

Zondag 25 januari

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. L. Plug  
(scholendienst)
11.00 uur: (2) ds. A. Bloemendal  
(scholendienst)
16.45 uur: (1) dhr. A. Verstoep 
19.00 uur: (4) dhr. A. Verstoep 

K.C. REHOBOTH
08.45 uur: (3) ds. W.G. Hulsman

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. J.T. de Koning 
(scholendienst)
11.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke 
(scholendienst)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 25 januari
v.m.: Psalm 67 : 2 (OB|DNP)
n.m.: Psalm 67 : 3

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Woord en Daad
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: Hervormde Scholen

Woensdag 28 januari

DE AKKER
19.30 uur: ds. A.C. Borsje (Wierden)

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige 
zaken. Mailen naar: 
coordinator@hervormdbarneveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 27,50 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEFOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

Contactpersonen: 
Cora: 0342 55 02 05 
Erik: 06 83 07 65 50

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS
Zaterdag 24 januari
19.00 uur: ds. P. de Jager 

Zaterdag 31 januari
19.00 uur: ds. M. Klaassen

KINDEROPPAS
Zondag 25 januari 
9.00 uur Oude Kerk: groep 5 
11.00 uur Oude Kerk: groep 6
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 5
16.45 uur Oude Kerk: groep 11 
Zondag 1 februari
9.00 uur Oude Kerk: groep 3 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 6
16.45 uur Oude Kerk: groep 12

Voor aanmeldingen en wijzigingen:
Tel:      06-13 81 00 52
Email: mahbarneveld@gmail.com
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ALGEMENE BERICHTEN

THEMADIENSTEN SCHOLEN
De leerlingen van de vijf scholen van De Drieslag in Barneveld horen deze 
week verhalen uit de Bijbel over Noach. Op zondag 25 januari zijn de 
themadiensten in de morgendiensten. Basisschool Ariane en de Prins Willem-
Alexanderschool (9.00 uur) en IKC Juliana (11.00 uur) zijn welkom in de Oude 
Kerk. De Willem van Oranjeschool (8.45 uur) en de Prinses Amaliaschool (11.00 
uur) komen samen in de Goede Herderkerk. We zijn dankbaar voor de goede 
samenwerking tussen kerk en school. We bidden om gezegende diensten! 
In verband met deze themaweek zal er deze zondag ook in Rehoboth een 
kerkdienst gehouden worden. Deze dienst om 8.45 uur (!) in Rehoboth zal 
een reguliere klassieke dienst zijn (dus geen afsluiting themaweek).

HOT ITEM MEERDAAGSE
Een Hot Item themadienst op zondagochtend, een gemeenteavond (5 
februari) voor alle belangstellenden én voor catechisanten, allemaal over het 
thema: Alleen maar sociaal?
Op deze manier zijn ouderen en jongeren in de gemeente bezig met hetzelfde 
thema. Nieuwsgierig? Lees de column verderop, op pagina 10, waar ook een 
flyer staat afgedrukt met data, tijden en locaties.
Van harte uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn!

SENIORENMIDDAG
Donderdag 29 januari aanstaande is er weer de eerste seniorenmiddag van dit 
nieuwe jaar 2026. Deze wordt gehouden in Kerkelijk Centrum ‘Rehoboth’.
Het begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur) en wordt rond 16.30 uur 
afgesloten.
De opening en meditatie wordt verzorgd door: Ds. Th. Overbeeke. 
Tijdens de pauze zal er ruimte zijn voor persoonlijke ontmoeting. Na de pauze 
zal mw. C. (Corrie) Nijenhuis een presentatie geven over jeugdwerk.
Mw. Nijenhuis is sinds enige tijd als jeugdwerker werkzaam in onze gemeente. 
Enthousiast zal ze vertellen over dit werk en haar betrokkenheid op de jeugd. 
In haar presentatie wil zij vooral ook de nadruk leggen op de verbinding 
tussen de jeugd en de ouderen in deze tegenwoordige tijd.
Alle senioren (65+), zeg maar de wat oudere jeugd, wees welkom, u bent van 
harte uitgenodigd.
Heeft u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met diaken dhr. H.G. 
(Herman) van Veldhuizen. tel: 06 1291 7987.

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, tel. 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

Tj. Boersma, tel. 06 - 15 52 67 44
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

M. van de Burgt, tel. 06 -51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN:�
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01�

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06 -13 81 00 52
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 00

Personenalarmering 0318- 67 22 23�

SAMEN HELPEN�
Hulpdienst en vervoer�

Tel. 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
�mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-

wij-helpen 

BESTRIJDING KINDERUITBUITING
Diaconiecollecte Scholendienst 
zondag 25 januari
Elk kind verdient de kans op onderwijs.
Wereldwijd zitten miljoenen kinderen 
gevangen in een systeem van moderne 
slavernij. Een combinatie van armoede, 
familieproblemen en ontoereikende 
wetgeving maakt dat veel kinderen 
in een situatie van uitbuiting 
terechtkomen. Kinderen worden 
slachtoffer van lichamelijk, geestelijk 
of seksueel geweld. Deze vorm van 
uitbuiting berooft kinderen van hun 
kindertijd en vaak ook van de kans op 
onderwijs. 
Woord en Daad zet zich via het 
onderwijsprogramma in voor 
deze kinderen. Samen met onze 
partnerorganisaties doorbreken we 
de keten van uitbuiting, misbruik en 
kinderarbeid!
Van harte aanbevolen!

NOODHULP WERELDWIJD: SRI 
LANKA
Diaconiecollecte zondag 1 februari 
Van 26 november tot 3 december 
2025 trok cycloon Ditwah over een 
deel van Azië. Sri Lanka is één van de 
landen die zwaar werden getroffen. De 
cycloon veroorzaakte overstromingen, 

modderstromen en landverschuivingen. 
Alleen al in Mannar, het gebied waar 
Woord en Daad actief is, raakten ruim 
16.000 mensen ontheemd.
De infrastructuur ligt in puin. Scholen 
moesten sluiten en toegang tot water 
en elektriciteit is voor veel mensen 
onbereikbaar. De nood is groot, en de 
impact op de voedselzekerheid van 
het land is enorm. Vrijwel de gehele 
landbouwsector is getroffen.

Woord en Daad en de 
partnerorganisaties staan klaar om 
te helpen bij het herstel. We richten 
ons onder andere op het herstellen 
van de landbouw. Watertanks voor de 
rijstbouw, cruciaal voor irrigatie, zijn 
verwoest. Hierdoor stroomt water weg 

naar zee. Dit heeft grote gevolgen voor 
het komende landbouwseizoen. Het 
is daarom van groot belang om deze 
tanks zo snel mogelijk te restaureren, 
zodat ze vóór het einde van het 
regenseizoen in februari weer een deel 
van hun capaciteit terug hebben.
Deze collecte is gekoppeld aan de 
watersnood in Zeeland, daarom nu ook 
gekozen voor een overstromingsramp. 
Daarom een warme aanbeveling voor 
deze collecte. Met Gods zegen over het 
werk en uw bijdragen in geld en gebed 
hopen we aan de slag te gaan. Alvast 
dank voor uw ondersteuning.

Namens alle diakenen,
T. Boersma
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KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl

Secretaris: K. Wiesenekker,  
tel. 06 - 51 99 18 77�

kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

B. Roest, tel. 06 - 53 30 75 21
Postadres: Gasthuisstraat 5,

3771 HE BARNEVELD�
Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde 

Gemeente Barneveld
NL47 RABO 0373 7158 62

(COLLECTE)-OPBRENGSTEN PER 
BANK
Naast de reeds in de kerkbode 
vermelde collecte-opbrengsten is 
er van oktober t/m december 2025 
een totaalbedrag van € 4.642 aan 
collectegeld binnengekomen bij 
de Diaconie. Dit bedrag is verdeeld 
onder diverse projecten waarvoor 
wordt gecollecteerd. De gelden 
die zijn binnengekomen waarbij in 
de omschrijving een specifiek doel 
vermeld stond (bijv. zending) zijn 
uiteraard overgemaakt naar dat 
betreffende doel.
Verderop onder ‘Kerkbeheer’ staat 
vermeld welk bedrag bij het College 
van Kerkrentmeesters binnengekomen 
is en hoe dat verdeeld is. Wij danken u 
heel hartelijk dat ook op deze diverse 
manieren collectegeld binnen blijft 
komen. 

VERANTWOORDING COLLECTEN
Project 10 27         4 januari	 €	 2.824,61
Jeugddiaconaat  11 januari	 €	 2.275,08
De diakenen

ACTIE KERKBALANS
Op het moment dat u dit leest, is de 
Actie Kerkbalans 2026 alweer bijna 
achter de rug. Op 27 januari aanstaande 
hopen de lopers de enveloppen weer 
in te leveren. Daarna volgt het tellen 
en verwerken van alle toezeggingen, 
zowel digitaal als via de enveloppen. 
De uitkomst van de Actie is ieder jaar 
weer spannend, omdat de opbrengst 
de belangrijkste inkomstenbron is van 
de gemeente.

VERJAARDAGSFONDS
In 2025 heeft het Verjaardagsfonds 

het geweldige bedrag van € 52.000 
opgebracht. In 2025 waren de 
doelen van het Verjaardagsfonds 
het bouwfonds, het pastoraat en het 
evangelisatiefonds. Voor 2026 zijn 
de doelen de nieuwbouw van het 
kerkelijk centrum en het pastoraat. Wij 
danken alle gevers hartelijk voor deze 
opbrengst. 

COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 25 januari: tweede 
collecte voor kerkbeheer ('onze 
hervormde gemeente') en derde collecte 
voor de Hervormde Scholen; en zondag 1 
februari tweede collecte voor kerkbeheer 
en derde collecte voor het jeugdwerk. 
We bevelen deze collecten van harte 
aan. Hieronder lichten we de collecten 
voor de Hervormde Scholen en het 
Jeugdwerk kort toe.

HERVORMDE SCHOLEN 
3e collecte zondag 25 januari
Een keer per jaar collecteren we voor 
de Hervormde Scholen, de basisscholen 
van Stichting De Drieslag. Er is een 
hechte band tussen de kerk en scholen 
van de Stichting. De Drieslag besteedt 
de collecteopbrengst aan Bijbels die 
de kinderen bij het afscheid van de 
basisschool ontvangen. De Drieslag 
geeft vorm aan onderwijs op basis van 
de Bijbel en Bijbelse vorming. Voor 
veel kinderen gaat dit hand in hand 
met de opvoeding thuis en deelname 
aan de kerkelijke gemeente. Dit komt 
onder andere tot uitdrukking in de 
deelname aan kerkdiensten op bid- en 
dankdagen.

JEUGDWERK
3e collecte zondag 1 februari
We mogen dankbaar zijn voor de 
vele zegeningen in het Jeugdwerk. 
Het Jeugdwerk in onze gemeente is 
zeer breed. Van kinderoppas tijdens 
kerkdiensten tot catechisatie. En 
van bijbelklas tot samen zingen in 
Neboplus. Wekelijks nemen circa 1000 
kinderen en jeugdigen deel aan het 
Jeugdwerk. Dankbaar zijn we voor de 
komst van Corrie Nijenhuis als onze 
nieuwe jeugdwerker. Wij bidden dat 
haar werk en het Jeugdwerk tot zegen 
zal zijn voor onze gemeente.

Wij ontvangen als gemeente veel 
zegeningen, zoals de komst van 
een nieuwe jeugdwerker, het vele 
jeugdwerk en de opbrengst van het 
Verjaardagsfonds. Het past ons voor 
deze zegeningen God te danken en Zijn 
Naam te loven en te prijzen.
Het College van Kerkrentmeesters

COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK
Van oktober t/m december 2025 is bij 
het College van Kerkrentmeesters, naast 
de collecte-opbrengsten die al vermeld 
zijn in de kerkbode, een totaalbedrag 
van € 3.954 binnengekomen aan 
collectegeld. Bij sommige bedragen 
werd een specifiek doel vermeld 
(bijv. Diaconie), deze bedragen zijn 
uiteraard overgemaakt naar de 
betreffende doelen. De rest van het 
bedrag is verdeeld onder Kerkbeheer, 
Diaconie, Instandhouding Pastoraat, 
Bouwfonds, Jeugdbeleidsraad, 
Evangelisatiecommissie en Kerk over 
Grenzen (Zendingscommissie).

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
4 januari	 €	 2.116,20
Evangelisatiewerk
4 januari	 €	 2.128,31
Hervormde Gemeente
11 januari	 €	 1.959,18
IZB  11 januari	 €	 2.069,22
College van Kerkrentmeesters

VOORVERKOOP KLEDING GAAT 
WEER BEGINNEN AAN DE 
WESSELSEWEG 35:
We zijn elke 1e en 3e woensdag van de 
maand geopend van 13.30–15.30 uur. 
Kom kijken en kiezen onder het genot 
van een kopje koffie of thee! De eerst 
komende data zijn 4 februari en 18 
februari.

INZAMELING
Inzamelen van kleine 
spullen voor de 
Kerkpleinmarkt iedere 
zaterdag tussen 9-12 uur 
bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen 
kunt u bellen met Wout van de Bosch 
op 0342-412202.
De verkoophal is iedere 1e en 3e 
zaterdag van de maand geopend, Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover 
Karwei) van 9 tot 12 uur. Ons aanbod 
van de Kerkpleinmarkt is te vinden 
op Markplaats. Dit is mogelijk via 
zoekfunctie: Kerkpleinmarkt0342 
of https://www.marktplaats.nl/q/
kerkpleinmarkt0342/
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AANDACHTIG

BUIG NIET 
Het Bijbelboek Daniël leest als een spiegel voor de kerk van vandaag. 
In Buig niet laat Ad van Nieuwpoort zien hoe dit oude Bijbelverhaal 
verrassend actueel is. Daniël leeft als balling in een vreemd rijk, deel van 
een kleine minderheid, zonder macht of invloed. En juist daar weigert hij 
zich te laten vormen door de machten van zijn tijd.
Al in het eerste hoofdstuk van Daniël wordt dat zichtbaar. Daniël en 
zijn vrienden krijgen nieuwe namen en ander voedsel, als teken dat 
zij voortaan bij het Babylonische systeem horen. Daniël weigert het 
koninklijke eten en drinken. Niet uit koppigheid, maar uit trouw aan 
God. Het is een klein, bijna onzichtbaar gebaar, maar het markeert iets 
wezenlijks: innerlijke vrijheid. Daniël buigt niet mee. 
Die houding is ook te zien bij Daniëls vrienden, Sadrach, Mesach en 
Abednego, bij het gouden beeld. De drie vrienden weigeren te knielen. 
Hun woorden zijn sober en krachtig: God kan ons redden, maar ook 
als Hij dat niet doet, zullen wij u niet dienen. Geloof blijkt hier geen 
zekerheid over de uitkomst, maar trouw zonder voorwaarden. In het 
vuur blijkt God nabij. In Daniël 6 wordt Daniël zelf in de leeuwenkuil 
geworpen, omdat hij blijft bidden, met open ramen, zoals hij altijd deed. 
Geen provocatie, geen geheim verzet, maar een zichtbaar leven met 
God. Dit verhaal laat zien dat gehoorzaamheid aan God kan botsen met 
de wetten van mensen en dat die spanning bij het geloof hoort.
Ad van Nieuwpoort verbindt in zijn pamflet deze verhalen met onze tijd. 
De kerk staat niet langer in het centrum van de samenleving en is ook 
geen meerderheid meer. Juist daarin herkent hij de situatie van Daniël. 
Geloven betekent vandaag niet meeregeren, maar weerbaar blijven. Niet 
buigen voor machten die mensen reduceren tot middel of massa.

Daarmee raakt het boek aan een kernvraag van deze tijd: wat is vrijheid? 
We spreken graag over vrijheid van regels en verplichtingen. Maar 
Daniël belichaamt een andere vrijheid: vrijheid tot. Vrijheid om mens 
te zijn onder de mensen, verantwoordelijkheid te dragen, grenzen te 
aanvaarden en toch rechtop te blijven staan. 
Daarom krijgen ook de Tien Geboden een centrale plaats. Niet als 
beperkende geboden, maar als taal die vrijheid beschermt. Ze maken 
duidelijk dat vrijheid nooit een soloproject is. Vrijheid is iets wat je 
samen oefent, in verbondenheid met elkaar en met God.
Het boek Daniël eindigt met hoop: “Velen die slapen in het stof van de 
aarde zullen ontwaken.” Die hoop is geen vlucht uit de werkelijkheid, 
maar een belofte die mensen opricht. Het is wat Huub Oosterhuis 
‘onverzoenlijke hoop’ noemt: een hoop die mensen in beweging zet, hier 
en nu.
Buig niet nodigt de kerk uit tot zelfonderzoek. Waar buigen wij 
ongemerkt mee? En waar durven wij, in kleine daden van trouw, rechtop 
te blijven? Misschien is dat wel de roeping van de kerk in deze tijd: geen 
macht, maar moed. Geen grootse woorden, maar een geloof dat leert 
staan. 

Lian Geluk 
Bron: Nieuwpoort, A. G. L. (2025). Buig niet: Bijbels tegengif voor nu.
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VERENIGING & KRING

MANNENVERENIGING “SCHRIFT EN BELIJDENIS”
Na de afgelaste vergadering van 5 januari jl., hopen we op 26 januari

 weer bij elkaar te komen in Rehoboth om 19.30 uur. 
Handelingen 9 is dan alsnog aan de orde en 

br. Van Eijk zal dat voor ons inleiden.
Ook de bestuursverkiezing voor een nieuwe penningmeester staat op de 

agenda. Allen weer hartelijk welkom!
Inlichtingen via mannenvereniging@hervormdbarneveld.nl.

HADASSA
Dinsdag 27 januari hopen we weer bij elkaar te komen. 

We gaan verder met Bijbelstudie 9 uit het boek Handelingen 20: 22-24 en 
Handelingen 21. Anneke zal deze morgen met ons de Bijbelstudie behandelen. 

Vanaf 9.15 uur staat de koffie en thee klaar en we beginnen om 9.30 uur. 

Jullie kunnen je opgeven voor de vrouwenavond
 “Van moeten naar mogen”, lezing van Monica Molendijk op

 dinsdag 10 februari vanaf 18.15 in de Garve. Stuur een mailtje naar 
secretaressehadassa@gmail.com. Van harte welkom.

MANNINNE
Op 27 januari komt Ab Wolswinkel ons zijn nieuwe PowerPointpresentatie over 

IJsland laten zien en horen, met samenzang. 
Iedereen, ook belangstellenden van harte welkom om 19.45 uur

 in de Goede Herderkerk!

ISRAËL-BIJBELKRING
Donderdagavond 29 januari. 

Goede Herderkerk, aanvang 20.00 uur.

JOCHEBED
4 februari hopen wij ons te buigen over Bijbelstudie 7:

Het evangelie bereikt een nieuw werelddeel.
We lezen daarbij Hand. 16:1-26.

Welkom om 9.15 uur in de Goede Herder kerk.
Het bestuur

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info 
tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
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ACTUEEL

VIVALDI’S VIER JAARGETIJDEN
Liefhebbers van barokmuziek kunnen 
zaterdagavond 7 februari hun hart 
ophalen in de Oude Kerk. Dan vindt 
om 19.30 uur het concert De Vier 
Jaargetijden plaats, georganiseerd 
door de St. Concerten Oude Kerk 
Barneveld (SCOKB). Een strijkkwartet 
met klavecimbel brengt die avond 
Vivaldi’s bekende muziek tot klinken, 
met violiste Rossi Ovtcharova als solist 
op viool. Celliste Judith Groen en 
klavecinist Maurits Bunt, beiden docent 
aan Muziekschool Barneveld, maken 
deze avond voor veel bezoekers extra 
vertrouwd.
Centraal in het programma staat Le 
Quattro Stagioni, Vivaldi’s vierdelige 
cyclus waarin hij de seizoenen 
verklankt. 
Naast De Vier Jaargetijden klinken, ook 
van Vivaldi, La Follia en de Cellosonate 
nr. 5 in e mineur. In dit laatste werk 
speelt Judith Groen de cellosolo. 
Maurits Bunt is in het hele programma 
op klavecimbel te horen en treedt in 
een Italiaans werk solistisch naar voren. 
Het concert begint om 19.30 uur, de 
deuren van de kerk gaan om 19.00 uur 
open. 
Kaarten kosten € 12,50 in de 
voorverkoop via www.scokb.nl en € 15 
bij ingang van de kerk. Voor kinderen 
t/m 16 jaar is de toegang gratis.

HOT ITEM MEERDAAGSE
Wat?
Hot Item themadiensten op de 
zondagochtend, een gemeenteavond 
voor alle belangstellenden én meerdere 
avonden voor catechisanten, allemaal 
over het thema: Alleen maar sociaal?
Op deze manier zijn ouderen en 
jongeren in de gemeente bezig met 
hetzelfde thema.

Graag nodigen wij je uit om daarbij 
aanwezig te zijn.
Voor wie & waarover?
Zit uw zoon of dochter veel op sociale 
media? Heeft uw kind nog voldoende 
persoonlijk contact, of dreigt 
eenzaamheid terwijl contacten vooral 
online worden gezocht? Misschien 
herkent u zelf ook gevoelens van 
eenzaamheid. Sociale media hebben 
risico’s, maar zeker ook positieve 
kanten. Welke zijn dat? En wat zegt de 
Bijbel eigenlijk over eenzaamheid?
Tijdens de gemeenteavond zal Niek 
Bakker, jeugdwerkadviseur bij IKC, zijn 
visie op dit onderwerp met ons delen. 
We zullen luisteren naar zijn inzichten, 
maar er is ook volop ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan.
Deze avond is bedoeld voor iedereen 
uit de gemeente. In het bijzonder 
nodigen we ouders van tieners van 
harte uit. Eind februari zal Niek ook met 
alle 12+ catechisanten over dit thema 
in gesprek gaan. Dat biedt een mooie 
gelegenheid om samen met uw tiener 
hierover door te praten.
Een gemeenteavond voor iedereen – u 
bent van harte welkom!
Waar & wanneer?
Zondag 1 februari: themadiensten 
(Alle ochtenddiensten)
Donderdag 5 februari: 
GEMEENTEAVOND (Goede Herderkerk, 
start 19.45 uur)
Februari op twee locaties: 
Catecheseavonden (catechisanten 
krijgen t.z.t. te horen wanneer)
Noteer het alvast in je agenda. Zien we 
je ook?
Werkgroep Hot Item avonden
Joost, Nicolet en Marian 
www.hervormdbarneveld.nl/hotitem

de nodige aanvragen komen voor 
schoolgeld. Niets was minder waar en 
inmiddels hebben we de eerste drie 
weken van 2026 al € 3.000 overgemaakt 
naar verschillende rekeningen van 
universiteiten en middelbare scholen. 
Totaal 12 studenten van zes families 
hebben de gelegenheid gekregen 
hun kinderen te laten starten. De 
namen van fam. Barasa, Korir, Kiriswa, 
Shiverenje, Wanjala en Adiedo roepen 
misschien herkenning op. Het zijn 
broeders die ons bezocht hebben 
in Nederland met wie we al jaren 
optrekken. Ze willen hun dank uiten 
naar allen die het studeren mogelijk 
maken. Daarom ook de vraag of er nog 
bereidheid is hiermee door te gaan. Ze 
zien in Kenia graag hun kinderen op 
termijn afstuderen. Hopelijk kunnen we 
hen blijven helpen door de giften van 
gulle gevers uit Barneveld…?
Inmiddels zijn we ook bezig met 
waterproject nr. 10 te realiseren en 
dat is in Tamakaro – West Pokot waar 
afgelopen zomer een nieuwe kerk 
gebouwd werd. De snel groeiende 
gemeente is dankbaar dat hun gebed 
om water zo snel verhoord werd en 
heel de gemeenschap (incl. een school) 
profiteert hier van (zie foto). Het hele 

bedrag van een compleet waterproject 
is € 25.000 en daar zijn dan wel wat 
extra geldschieters voor nodig. Daarom 
doen we ook hier een beroep op de 
vrijgevigheid van velen die de uitspraak 
van Jezus ter harte nemen ‘Het is zaliger 

Iedere donderdag 10.00-11.30 uur 
Samen Koffie Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399
4 februari 20.30 - 21.30 uur St Gave 
Annemiek van der Tak K.C. Rehoboth
5 februari 10.00-11.30 uur Samen 
Koffie De Garve | info tel: 06-1785 2453 

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

KENIA 2026
In Kenia zijn de 
scholen weer 
begonnen en dan 
weten we dat er op de valreep vaak 
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JEUGD & GEZIN

Het leuke aan 
het werk bij 
Stichting Gave is 
de diversiteit van de werkzaamheden. 
Hieronder wat werkzaamheden van de 
afgelopen tijd.
Kerstviering azc Leersum 
Wat een mooie kerstviering hebben 
we gehad op 13 december. Er was 
een zandtovenaar en wel veertig 
kinderen! Tijdens een normale 
clubmiddag komen er ongeveer 
vijftien kinderen. Toen de kinderen 
naar huis gingen kregen ze een tasje 
mee en één kinderbijbel per gezin. 
Er kwam spontaan een man uit het 
azc langslopen. Hij wilde heel graag 
vrijwilligerswerk doen. Hij heeft de 
hele middag meegeholpen. Heel 
bijzonder! Ook Wouter en zijn vrouw 
Hester hebben hard meegeholpen met 
het keukenteam. Dit was heel fijn!

Afghaanse conferentie 
De kerstvakantie begon met de 
Afghaanse conferentie. Het was 
eerst rustig, want we hadden maar 
vier kinderen. Uiteindelijk waren er 
vijftien kinderen. De kinderen deden 
heel leuk mee. Het samenwerken 
met de andere kinderwerkers ging 
goed. Op zondagmiddag hebben de 
kinderen een Bijbeltekst uit hun hoofd 
opgezegd en twee liedjes gezongen 
voor de ouders en andere genodigden. 
Achteraf hoorde ik dat er een aantal 
volwassenen tot geloof zijn gekomen. 
Wat mooi om te horen! 
Als je meer wilt zien en horen over mijn 
werk, dan raad ik aan om 4 februari 
aanwezig te zijn bij mijn presentatie 
van 20.30-21.00 uur in de Rafiki-ruimte 
in Rehoboth. Hier hoop ik meer te 
vertellen over mijn werkzaamheden. 
Van harte welkom!
Hartelijke groet,
Annemiek van der Tak
Toeruster kinderwerk 

EENZAAM, MAAR NIET ALLEEN
Misschien heb je in verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog weleens 
gelezen over koningin Wilhelmina. 
Zij was al heel lang koningin toen 
de oorlog uitbrak. Samen met de 
regering vluchtte zij naar Engeland. 
Op allerlei manieren hield ze 
contact met haar onderdanen 
in het door Duitsers bezette 
Nederland. 

Wat denk je: zou koningin 
Wilhelmina zich eenzaam hebben 
gevoeld? Je kunt natuurlijk zeggen: 
ze had altijd mensen om zich heen. 
Ze praatte met heel veel anderen, 
ze schreef brieven en sprak voor 
de radio. Maar aan de andere kant: 
er was niemand die precies voelde 
hoe het was om koningin te zijn. 
Wie snapte haar nu echt? 

Later heeft de koningin haar 
herinneringen opgeschreven in 
een boek met als titel: “Eenzaam, 
maar niet alleen.” Die titel laat 
eigenlijk al zien hoe koningin 
Wilhelmina zelf de tijd heeft 
beleefd dat ze koningin was. In alle 
drukte van het koningschap voelde 
ze zich vanbinnen vaak eenzaam. 

Je hoeft geen koningin te zijn 
om diezelfde ervaring te hebben. 
Misschien voel jij je tussen anderen 
ook weleens heel alleen. Je hebt 
veel online contacten, maar met 
wie kun je nu echt praten? Je bent 
druk met likes en reacties, maar 
wie snapt jou nu echt? Veel (online) 
drukte zonder écht contact maakt 
juist extra eenzaam.

Wilhelmina bedoelde nog iets 
anders met de titel van haar boek. 
Ze schrijft over haar diepe geloof in 
God, waardoor ze zich nooit alleen 
hoefde te voelen. Daar mag jij ook 
troost uit putten. De Heere Jezus 
heeft beloofd voordat Hij naar de 
hemel ging: “Ik ben met u al de 
dagen.” Niet vergeten! 

Hoe kunnen we elkaar hierbij 
helpen? Afgelopen week stond 
er op mijn theezakje de vraag: 
“Wanneer voelde jij je voor het 
laatst eenzaam?” Dat lijkt me een 
mooie vraag om elkaar tijdens het 
Hot Item-weekend te stellen. 
Niek Bakker; nbakker@ikc.nu

te geven dan te ontvangen’ (Hand. 
20:35). We hopen tot 2028 door te gaan 
om ook de 11e en 12e waterpomp te 
installeren en casco kerken te bouwen 
om het aantal van 120 te bereiken. 
Alles onder de zegen van onze goede 
God, ‘Hij zal blijven voorzien’ zeggen ze 
in Kenia en in dat vertrouwen kunnen 
we verder bouwen aan Zijn gemeente. 
Wie met eigen ogen wil zien, met eigen 
oren wil horen wat e.e.a. concreet 
betekent, kan zich aanmelden voor de 
reis in november 2026 via averstoep@
solcon.nl of 06-83490929. Een bijdrage 
groot of klein (fiscaal aftrekbaar) mag 
naar Zendingscommissie Hervormd 
Barneveld: NL39RABO 0305509195 
o.v.v. Kenia projecten 2026.
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Op zoek naar een leuke baan?

Servicetechnicus Elektra  m/v

werkenbijleertouwer.nl

Tel. 0342-413062

Fax. 0342-450357

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

3771 AA Barneveld

info@vandenbergkachels.nl

www.vandenbergkachels.nl

Tolboomweg 12 • 3784 XC Terschuur
Elektrotechniek T 0342 461789
E info@sloof.nl I www.sloof.nl

Elektrotechniek • Beveiliging • Telefonie

Camera bewaking • Toegangscontrole 

Brandmelding • Datacommunicatie 

NEN 3140 keuring • 24-uurs service 

Onderhoud


