
We zijn in onze gemeente gezegend met veel vrij-
willigers die zich belangeloos inzetten. Daarnaast 
moeten we ook kosten maken, die we met elkaar 
te dragen hebben. Deze bedragen ruim € 1,5 mil-
joen. Mogen we u daarom vragen om een steen-
tje bij te dragen? Want wat is het mooi als we zo 
samen, jong en oud, mogen geven voor de kerk. 
Ieder naar draagkracht en naar wat zij of hij kan 
missen.

In de begroting 2024 van onze Hervormde Ge-
meente is rekening gehouden met vrijwillige 
bijdragen van bijna € 989.000. We hopen uw fi-
nanciële bijdrage weer te mogen ontvangen. 
Uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans wordt zeer 
gewaardeerd. 

 

Wat  is Actie Kerkbalans?

De Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vra-
gen u als lid van de Hervormde Gemeente Bar-
neveld om een vrijwillige bijdrage. Met uw gift 
betalen we een belangrijk deel van het werk in 
onze gemeente. 

Waarom vragen we uw steun?

Vandaag doen wij u een beroep op u: geef van-
daag voor de kerk van morgen. De kerk is niet 
alleen voor ons, maar ook voor de generaties na 
ons van grote waarde. In de wereld om ons heen 
gebeurd zoveel, is zoveel onzekerheid. Wat mooi 
dat wij als kerk, als christenen dan zekerheid en 
houvast door ons geloof mogen uitdragen aan 
de mensen om ons heen. Onze gemeente ziet dat 
het belang om elkaar te ontmoeten groter is dan 
ooit. In de kerkdiensten om ons geloof te verdie-
pen, op doordeweekse momenten om onderlin-
ge verbindingen te creëren.

Wat hebben we concreet nodig? 
De begroting 2024 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit: 

 Verwachte kosten                € 1.537.000 
 Begrote opbrengsten exclusief vrijwillige bijdragen      622.000
 Begrote vrijwillige bijdragen                989.000

 Verwacht resultaat               €       74.000

De begroting laat een positief resultaat zien van € 74.000. De 
verwachte (operationele) kosten bestaan voor bijna driekwart 
uit de kosten voor pastoraat en kosten voor kerkgebouwen. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

 GEEF VOOR JE KERK
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GEVEN VOOR DE 
TEMPEL VAN GOD!
In 1 Korinthe 3:16 schrijft 
Paulus: “Weet u niet dat u Gods 
tempel bent en dat de Geest van 
God in u woont?

De gemeente van Christus – daar horen wij ook bij – dat is 
de tempel van God. Die tempel moet onderhouden worden, 
daar zijn kosten aan verbonden. Daar geven wij onze 
vrijwillige bijdrage voor. Door ons geld te geven bouwen wij 
aan de tempel van God, de gemeente van Christus.
Dan is er een plaats op aarde waar de Geest van God kan 
wonen. Daar wordt het Evangelie verkondigd en worden 
zondaars tot Jezus gebracht.
Daar wordt schuld verzoend door het bloed van onze 
Heiland en wordt God aanbeden, geloofd en geprezen. 
Wat een heerlijke plek!
Je kunt dus wel zeggen, dat de gemeente van Christus het 
voorportaal is naar de hemel. Hier worden we voorbereid 
op onze eeuwige toekomst. Klaargemaakt, om naar het 
hemelhuis van God te gaan, waar de Heere Jezus plaats 
bereidt.

Als er niets meer gegeven wordt voor de instandhouding van 
de gemeente, of te weinig, dan valt de gemeente uit elkaar 
en stort de tempel in.
We zien dat in vele plaatsen in ons land gebeuren: de 
gemeente van Christus verdwijnt. Kerken worden afgebroken 
of worden voor andere gelegenheden gebruikt.

Jongeren en ouderen, wat is het ons waard dat de tempel 
van God, de gemeente van Christus hier in Barneveld, in 
stand wordt gehouden?

Als wij de informatie over de Actie Kerkbalans binnen krijgen, 
dan moeten we daar de tijd voor nemen. Niet even gauw 
invullen, zo van: ‘O ja, dat moet ook nog, zo meteen komen 
ze het ophalen.’
Nee, denk er goed over na!
Maak eens een overzicht van je inkomsten en je uitgaven.
Waar gaan onze geldstromen zoal naar toe?
Daar zijn de vaste lasten, daar kom je niet onderuit.
Maar wat er dan overblijft... hoeveel procent daarvan 
reserveren wij voor God?
Laat het niet een ‘restje’ zijn, maar een ‘offer’ voor Hem.
Voor de instandhouding van Zijn tempel, de gemeente van 
Christus.
Geef met vreugde, uit dankbaarheid!

Ds. P. Molenaar

Kerkboekjes 
Sinds 1 januari 2023 vorig jaar worden de kerkboekjes bij 
binnenkomst van de kerkgebouwen wekelijks uitgedeeld. 
Kinderen in de basisschool 
leeftijd van ongeveer groep 3 
t/m 6 ontvangen het boekje. 
Na wat wisselingen bestaat 
de werkgroep nu uit Heidi 
Scholing, Gisette Wiesenekker 
en Heidi Goor. Met de eersten 
vindt het interview p[laats. 
Beide dames geven les op 
een basisschool. Gisette: ,,We 
krijgen regelmatig positieve 
reacties van de ouders. De 
kinderen vinden het interessant 
en luisteren daardoor gerichter.

Jan Oosterbroek (51) kwam 16 jaar geleden vanuit Baarn naar 
Barneveld. Hij heeft ooit nog orgelles gehad van John Propi-

tius. Jan, vader van vier kinde-
ren, waarvan er nog drie thuis 
wonen zegt: ‘Ik speelde eerst als 
inval organist en de laatste 5 jaar 
als pianist/organist in de Goede 
Herderkerk. Daarvoor was ik or-
ganist in Eemnes.’ Hij geeft nu in 
de ‘achtste dienst’ leiding aan het 
muziekteam bestaande uit nog 
drie muzikanten en twee zangers, 
waarvan de samenstelling nogal 
eens wisselt.

Muziekteam Goede Herderkerk
Jan: ‘Met de liturgiecommissie zijn afspraken gemaakt en met 
de dienstdoende predikant vindt overleg plaats over de invul-
ling van de te zingen liederen. Op maandag hebben we contact 
met de predikant en onderling contact via de app om passende 
liederen aan te dragen. Op woensdagavond is de invulling klaar. 
De predikant blijft eindverantwoordelijke. We proberen zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de uitgangspunten en de tekst van de 
preek. Naast de drie psalmen zingen we liederen uit Weerklank, 
Opwekking, Op Toonhoogte en Sela. De luisterliederen kiezen 
we ook heel bewust naar aanleiding van de kern van de preek.’ 
De liederen repeteert het muziekteam altijd  voorafgaande aan 
de kerkdienst. ‘De onderlinge vriendschap die gegroeid is met 
de muziekteam leden geeft ons veel positieve energie, die we 
ervaren bij de erediensten.’

Ouderenbezoekster  Wilma Dekker-van Laar

Wilma (60 jaar) begon ruim tien jaar geleden met het 
bezoeken van ouderen in wijk 3.   Wilma, geboren in Lunteren, 
woont al weer 31 jaar in Barneveld. Ze kreeg met haar man 
Bertus 4 kinderen, waarvan er nog twee thuis wonen. Via 
de ouderlingen en coördinator diaken Willem Pater krijgt zij 
de namen door van de 75/80+jarigen, die een huisbezoek 
op prijs stellen. Er is geen specifieke leeftijdsgrens. Iemand 
van bijvoorbeeld 70 jaar die eenzaam is komt ook in 
aanmerking. Sommigen zijn aan huis gebonden, maar 
anderen hebben nog meerdere activiteiten waaraan ze 
deelnemen. ,,Het merendeel is alleenstaande oudere, soms 
ook wel een echtpaar, waaraan ik een bezoekje breng. Vaak 
enkele keren per jaar. We praten over ervaringen uit hun 

vroegere leven en over actuele 
zaken. Ziekten en geloof zijn 
meer dan eens onderwerp van 
gesprek. De aandacht die de kerk 
aan deze mensen schenkt wordt 
duidelijk op prijs gesteld. Ik neem 
bij mijn bezoek meestal ‘Het 
Lichtspoor’ een tweemaandelijks 
tijdschrift van de IZB, mee. Zo 
lang ik me gezond voel hoop ik 
dit leuke werk nog te kunnen 
blijven doen” zegt Wilma. Als 

wijk 3 aan de beurt is een seniorenmiddag in Rehoboth te 
verzorgen maakt Wilma ook deel uit van de vrouwen die 
dan dienst doen.
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Een sluitende begroting met uitdagingen

In de kerkboekjes komen als vaste onderdelen terug een 
kleurplaat op de voorkant, pictogrammen m.b.t. de liturgie, 
Bijbelgedeelte, collectedoel en wat gezongen wordt. Verder 
bijvoorbeeld een  rebus, een puzzeltje, de vraag van de 
dominee. We zijn met een vaste groep medewerkers die ieder 
een eigen taak hebben voor de invulling van de kerkboekjes. 
Zodra we de inhoud hebben vastgesteld, sturen de die 
digitaal naar Anita van Ginkel van het kerkelijk bureau, die 
het naar de drukker stuurt. Het is leuk om te doen voor de 
kinderen. Wij ontvangen regelmatig tips van ouders. Delen 
elke zondag ruim 200 kerkboekjes uit. We zijn een kleine 
commissie met een groot bereik.” 

GEEF VANDAAG VOOR
DE KERK VAN MORGEN

Werkgroep Israël & onze gemeente
De werkgroep bestaat in januari 2024 zeven jaar. Vanaf het begin is Dirk Verschoor (66) hiervan de 
secretaris. De werkgroep legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Dirk: ,,Wij proberen 
onze gemeente bewust te maken van de rol van Israël in het plan van God met Israël en de volken. 
Ook de band met het volk van God te verstevigen. De huidige ontwikkelingen na 7 oktober 2023 
met de inval van Hamas op burgers in Israël, waarbij ook vrouwen werden verkracht en baby’s 
werden vermoord, gijzelaars naar Gaza werden ontvoerd, zetten ons opnieuw aan het denken. In 
onze kerkelijke gemeente wordt gelukkig nog wel positief over Israël gedacht. De breed ervaren 
haat van tal van omringende landen, ook wereldwijd, wijst naar onze mening op een geestelijke 

strijd tegen de God van Israël en Zijn uitverkoren volk. Ds. Molenaar is adviseur van onze werkgroep¸ die de invulling van de 
Israëlzondag, de  Israël krant, de preekschets, gemeenteavonden voorafgaande aan de Israëlzondag met een theologisch 
onderwerp voorbereidt. In een catechisatie les krijgt Israël eveneens aandacht. Er is in het winterseizoen een Israël Bijbelkring in 
de Goede Herderkerk. In de bijbel komen we beloften van God aan het Joodse volk tegen. We zien zeker na de stichting van de 
Joodse Staat in 1948, dat God bezig is deze beloften te vervullen. We zien ook, dat voorafgaand aan Jezus’ wederkomst de strijd 
om Jeruzalem (de Tempelberg) zich verhevigt.”

Dankbaar terugkijken
Het afgelopen jaar 2023 was finan-
cieel en organisatorisch een span-
nend jaar. We presenteerden toen 
een begroting die een groot tekort 
liet zien en deden een dringend 
beroep op de gemeente om meer 
te geven dan gewoonlijk. Wonder-
lijk verrast en dankbaar waren we 
als College van Kerkrentmeesters 
over de hoge bijdrage die door 
de gemeente werd toegezegd. 
En het lijkt erop dat we 2023 toch 
met een redelijk resultaat kunnen 
afsluiten. Ook kregen we in 2023 

te maken met twee predikantsvacatures. Het lukte om hier-
voor tijdelijke oplossingen te vinden. We zijn blij en dankbaar 
voor de tijdelijke inzet van ds. Van Goch, ds. Versluis, ds. Barth 
en de extra inzet door onze pastoraal werker Anton Verstoep.  

Vertrouwend vooruitkijken
In het afgelopen jaar heeft een intensieve bezinning 
plaatsgehad over de toekomst van onze Hervormde Gemeente. 
Twee onderdelen benoemen we hier specifiek vanwege de 
begroting voor 2024 en onze Actie Kerkbalans. Besloten is om 
in onze gemeente verder te gaan met vier predikanten en in 
2024 hiervoor de benodigde aanpassingen in de wijken te 
maken. Ook willen we ongeveer 0,5 formatieplaats voor een 
kerkelijk werker inzetten voor zaken in onze gemeente die de 
komende jaren extra aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld 
het ondersteunen van gezinnen in de geloofsopvoeding. Hoe 
mooi sluit dit aan bij het thema van Actie Kerkbalans: “Geven 
voor de kerk van morgen”.

Onze begroting van 2024 en de meerjarenbegroting houden 
rekening met deze ontwikkeling en bieden de basis om dit jaar 
het beroepingswerk op te kunnen pakken.
De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. De uitgaven 
voor energie vallen in 2024 gelukkig lager uit dan vorig jaar. 
Het energiebeheer in de gebouwen is waar het kon verbeterd 
en de kosten voor gas en elektra zijn op dit moment wat lager. 
Desondanks blijft energie een grote kostenpost. Daarnaast 
hebben we wel te maken met stijgende verzekeringspremies 
voor onze gebouwen en gestegen lonen voor onze 
medewerkers en traktementen van onze predikanten. 
In de afgelopen tijd zijn de prijzen voor ons levensonderhoud 
flink toegenomen. Meer geven aan onze gemeente is 
daarmee niet vanzelfsprekend als men minder te besteden 
heeft. Toch ligt die vraag er wel. Om voldoende financiële 
ruimte te krijgen voor het aanstellen van nieuwe predikanten 
en extra inzet voor een kerkelijk werker is uw bijdrage 
zeer gewenst. Uw bijdrage kan dit mogelijk maken! En wij 
hopen dat u als gemeenteleden in staat en bereid bent 
meer te geven dan onze aanname van gemiddeld 3,5 %. 
Wij verwachten begin 2024 ook duidelijkheid te creëren 
over de toekomst van onze kerkgebouwen. Hiervoor is een 
Commissie kerkgebouwen ingesteld die bestaat uit een 
afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters en de 
Algemene Kerkenraad. Deze commissie heeft, kortgezegd, 
als opdracht om een aantal mogelijkheden te onderzoeken 
voor een tweede, toekomstbestendig kerkgebouw dat naast 
de Oude Kerk nodig is. Hierbij wordt ook het gebruik van alle 
andere kerkelijke gebouwen in onze gemeente meegenomen. 
Uitgangspunt bij dit alles is een sluitende begroting op de lange 
termijn. Omdat de financiële gevolgen voor de toekomstige 
ontwikkeling van onze kerkelijke gebouwen nu nog niet 
bekend zijn is er in de begroting nog geen rekening mee 
gehouden. Wel zijn uiteraard de nodige reserveringen voor 
het meerjarenonderhoud van onze gebouwen opgenomen.  

Hoe kunnen we anders dan al deze materiële zaken biddend 
bij onze God te brengen. Hij maakt harten bereid. Zo is er 
ook in onze Algemene Kerkenraad over gesproken. Het is 
goed om zaken goed door te rekenen, maar laten we vooral 
in geloofsvertrouwen vooruit kijken! Het is de Heere God Die 
zorgt draagt voor Zijn gemeente.

Henk-Jan van de Beek
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters



   

   

    GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Praktische informatie 
In de week van maandag 
15 januari 2024 bezorgt 
een vrijwilliger de enve-
loppen aan huis. Hierin 
vindt u een instructie hoe 
u digitaal toe kunt zeggen 
én het (gebruikelijke) toe-
zeggingsformulier. U kunt 
dit jaar dus weer op twee 
verschillende manieren 
aangeven welk bedrag u 
in 2024 wilt bijdragen en op welke manier u wilt be-
talen. Indien van toepassing haalt de vrijwilliger het 
ingevulde formulier ook weer bij u op. (Voor verdere 
informatie zie de inhoud van de envelop).

Bedankt!
Onze dank gaat uit naar allen die zich hebben laten 
interviewen en toonden wat de kerk voor hen betekent. 
Daarnaast bedanken wij Gerrit Schaap (interviews en 
teksten) en Cok den Breejen (opmaak en vormgeving) 
voor hun bijdrage aan deze extra editie. 

Met een hartelijke groet (en in verbondenheid),
College van Kerkrentmeesters

Waar komt het geld vandaan?                            Waar gaat het geld naar toe?
          Opbrengsten (begroting 2024)                                 Kosten (begroting 2024)  

69 % Vrijwillige bijdragen

13 % Collecten

18 % Overig

44 % Pastoraat

27 % Kerkgebouwen

14 % Overige medewerkers

15 % Overige kosten

    Wist u dat?

•	 Er	afgelopen	jaar	35	gemeenteleden	
belijdenis hebben gedaan in onze

      gemeente.
•	 Wijkgebouw	De	Akker	in	2023	meer	

dan 35 keer verhuurd is aan
      particulieren.
•	 Bij	de	Actie	Kerkbalans	2023	hebben	

we bijna de helft van de toezeggingen 
digitaal ontvangen. 

•	 De	Hoeksteen	mocht	in	2023	een	
opknapbeurt ontvangen en wordt nu 
volop gebruikt voor diverse wijk-

      activiteiten!
•	 De	Scipio	Gemeenteapp	momenteel	

ruim 580 leden heeft en ruim 1.200 
keer per week geraadpleegd wordt.

Aangepaste cathechese in Kerkelijk Centrum Rehoboth
Al tientallen jaren geeft Marlien Monster, nu samen met Elly Hazeleger en Marjolijn van Manen, op de maandagavond in de Rafiki 
ruimte catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking. Marlien: ,,Maar wie van ons heeft er eigenlijk geen beperking? Ik 
bewonder deze catechisanten vanwege hun oprechtheid en rotsvaste geloof in God. Spontaan laten ze zien wat Jezus voor hun betekent 

en beschamen daarin vaak anderen. Hun trouw is groot en zij zijn vaak tot in lengte van jaren vol 
enthousiasme op de maandagavond van 7 tot 8 uur bij elkaar. Ook als ze al eerder belijdenis van 
het geloof aflegden. De meeste deelnemers komen vanuit een beschermde  woonomgeving uit 
Barneveld of directe  omliggende plaatsen.”
De avonden hebben een vast patroon, waarbij na de verwelkoming benadrukt wordt, dat we zijn 
samengekomen om te bidden en te zingen.
Marlien: ,,De deelnemers dragen gebedspunten aan waarbij voor vreugde en verdriet plaats 
wordt ingeruimd. Vaste liederen zijn: ‘Is je deur nog op slot?’ en ‘Blij, blij, mijn hartje is zo blij’. 
De Heere Jezus is zo overduidelijk aanwezig in het leven van deze mensen. Wij kunnen daar zelf 
ook veel van leren voor ons eigen geloofsleven. Je ervaart, dat Gods liefde zich ook over deze 
catechisanten uitstrekt. God heeft het gebrokene lief.
De bijbel gaat ook elke avond weer open met een verhaal, dat ondersteund wordt door een 
plaatje dat tot de verbeelding spreekt. Aan het einde mag altijd één van de deelnemers danken. 
Vanuit onze gemeente is Ds. Plug als ‘vriend dominee’ heel betrokken op dit werk.
Samen met Ds. Estié vanuit de PKN Voorthuizen houden we een jaarlijkse Start- en Slotdienst.

                                                          


